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Göçmen Sorunları Konferansı 4 Ekim'de Rotterdam'da toplandı 


7 federasyon 
ortak toplantı yaptı 


Yazısı Sayfa 6'da 


Çoğunluk Özal'ı 


istemiyor -` 


Ara seçimlerde muhalefet yüzde 62 oy aldı 


Türkiye'de yapilan 28 Eylül ara seçimlerinde ANAP bü- 


yük bir yenilgiye uğradı. Seçi- 


me katılan seçmenlerin yüzde 62'si bütün baskı ve şantajlara rağmen oyunu demokrasiden yana partilere verdi. Üç milyona yakın seçmenin oy kullandığı seçimlerde ANAP'ın oyları yüzde 32 
ye geriledi. Geniş halk yığınlan Evren-Özal rejimine hayır dedi. 


27 Eylül'de Stuttgart'ta DGB-DİSK dayanışma gecesi düzenlendi 


DGB ve 


DİSK 
- temsilcileri 


Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte erken seçim istemi gündeme geldi. 


Çeşitli parti liderlerinin seçim sonuçları üzerine açıklamalarını ve yurtdışında yaşayan göçmen işçilerin seçim sonuçlarını değerlendirmelerini iç sayfalarımızda okuyabilirsiniz. 


Yazısı Sayfa 3'de 


Barış için e PE m YAR 


DİSK temsilcileri omuz omuza 


DGB Stuttgart Bölge Temsilciliği, 27 Eylül tarihinde DISK'le dayanışma gecesi düzenledi. DGB adına Manfred Hackh ve DİSK adına Genel Yürütme Kurulu üyesi Kemal Daysal, DİSK Yönetim Kurulu'ndan Mehmet Karaca ve Turhan Ata DGB binasın- da ortak bir basın açıklaması yaptılar 


© Yazısı Sayfa 4'de 


Truva Atları 


KULAKTAN kulağa, ağızdan ağıza yayılan bir mesaj var Atom savaşı topyekun imha. atom silahları büyük teh like demektir. En büyük atom bombası yığınaklarından birine sahip olan Sovyetlerin 2000 yılına kadar yeryüzündeki bütün atom bombalarının yok edilmesi için sundukları ayrıntılı plan, barış isteyen herkese cesaret veriyor 


İNGİLİZ İşçi Partisi eğer seçimleri kazanırsa ülkeyi bütün atom silahlarından arındıracağını açıkladı. Işçi Partisinin kongresinde büyük bir çoğunlukla alınan bu kararı duyan ABD savunma bakanı Weinberger İşçi Partisine oy verilmemesini istedi. Weinberger'in bu açıklaması ABD hükümetinin başka ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesine kaç paralık değer verdiğini ortaya koyuyor. 


ABD'nin Ankara büyükelçisi Strausz-Hupe ise 29 Eylül tarihli Hürriyet gazetesinde yayınlanan bir mülakatta şöyle diyor: Federal Almanya'daki Amerikan atom ro ketleri Türkiye'ye kaydınlabilir, bunun için Özal hükümetinden izin almaya lüzum yoktur 


DURUP dururken böyle bir çıkış neden icab etti diye düşünenlere hatırlatalım: Strausz-Hupe'den bir ay önce NATO'nun yine Amerikalı başkomutanı Rogers şu anda Federal Almanyada bulunan Amerikan atom roketlerinin bir bölümünün Yunanistan ve Türkiye'ye yerleştirileceğini duyurmuştu. Türk dışişleri bakanlığı sözcüleri ise hükümetin bu planlara henüz evet demediğini ileri sürerek kamuoyunu yatıştırmaya çalışmışlardı. Amerikan elçisi şimdi bu çıkışla “henüz kabul etmedim” diyen hükümete cevap vermiş oluyor, bu İş siz evet demeseniz de olur, 


Devam 2 sayfada 


X 


sm 'd, ig 


GEW, TÖB- 


Foto: Soner Gürler 


Yukarıdaki haritaya bakıldığında nasıl bir nükleer silah tarlasında yaşadığımız görülüyor. Bu noktaların her biri bir 


DER Ortak 


bir konferans düzenledi atom Üssü x 


Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW), TÖB-DER Dış Bürosu 3-4-5 Ekim tarihlerinde Bergisch Gladbach'da “Türkiye” deki sözde demokrasi ve öğretmenlerin örgütlenme olanakları konulu uluslararası bir konferans düzenledi 


Konferansa, Avrupa Öğretmenler Sendikası IFFTU başta olmak üzere, Batı Avrupa ülkeleri eğitim sendikaları katıldılar. Toplantının açış konuşmasını TOB-DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu yaptı. Baskı ve işkence gören ve yurtdışında bulunan öğretmenler Türkiye'deki uygulamaları anlattılar 


GEW yöneticileri ve Gültekin Gazioğlu, önümüzdeki hafta yapacakları bir basın toplantısı ile konferansın sonuçlarını açıklayacaklar. 


Gazetemiz dizgiye girdiği sırada yapılan bu konferansın geniş haberi önümüzdeki sayımızda yer alacak. 


Foto: Özel 


FKP senatörü Charles Lederman 


“Yabancılar Yasasına karşı ortak savaşım verilmelidir” 


Fransa'da bir dizi antidemokratik yasanın çıkarılmasının ardından Yabancılar Yasasında da değişiklik yapıldı. Fransız hükümeti ihtiyacı olmayan yabancıları her an sınırdışı etmek istiyor. Bu konuda FKP senatörü Charles Lederman'la gö- 


rüştük ©Yazısı Sayfa 7'de 


Federal Almanya'nın yerli-yabancı barış güçleri 11 Ekim günü Hunsrück bölgesinin Hasselbach kasabasında yapılacak olan barış yürüyüşüne yönelik hazırlıklarını tamamladılar. Ülkenin her tarafından Hasselbach'a özel ötobüs ve tren seferleri düzenlendi. Hükümet partileri ve işveren çevrelerinin dışında neredeyse tüm kuruluşlar Hasselbach'daki merkezi yürüyüşe çağrı yapıyor. Hunsrück'teki ölüm üsleri uzun süre dir halkın sert tepkilerine neden oldu. Çevre halkı gece gündüz demeden üsler önünde nöbet tutuyor. 


© Yazısı Sayfa 10'da 


[Reagan Gorbaçov'un ç çağnsını kabul etti 


Dünyanın gözü İzlanda'da 


Gorbaçov'un önerisi (o üzerine 
ABD ve SSCB arasında yapılacak zirve toplantısını hazırlamak üzere iki lider İzlanda'da buluşuyor. Bilindiği gibi iki lider Cenevre'de biraraya gelmişti. 


@Yazısı 
Sayfa 9'da 


Hem malını, hem canını 


Türkiye'deki hastanelerde sorumlular ya rüşvet alabilmek için ya da vurdumduymazlıktan ötürü hastaların hayatını tehlikeye atıyorlar 


Kürtçe konuşmanın cezası 
5 yıl hapis 


SHP eski Genel Sekre ter Yardımcısı Edip Ser vet Devrimci, parti genel merkezinde Kürtçe ko- 


Gazetemizin bu sayısında iki yurttaşımızın başına gelenlere yer veriyoruz. Birinin babası rüşvet verildiği halde tedavisizlikten öldü, diğeri kınk bacakla FAC'ye geldi. 


© Yazısı Sayfa 5'de 


nuştuğu (gerekçesiyle 
Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanmaya 


Devamı 4. sayfada 


Sayfa 2 
Truva Atları 


Başı 1. sayfada diyor. Belli ki elçi hazretleri bir şeylere güveniyor. Güveniyor ki böyle açıktan açığa meydan okuyabiliyor. 


HÜRRİYET gazetesinde Coşkun Kırca imzalı yazılar çıkıyor. Kimdir bu Coşkun Kırca? Bu bey Türkiye'de perde arkasında kalmayı tercih eden güçlerle yakından ilişkili bir kişidir. Uzun yıllar büyükelçilik yapmış, Birleşmiş Milletlerde daimi temsilci olarak bulunmuştur. Şimdi nasıl bir görev yüklendiğini anlamak istiyorsanız yazılarına bir göz atmak yeter: Cuntacı çevrelerin, militarist paşaların “güvenilir adamı” Coşkun bey Amerikan elçisi Hupe'yi veya Amerikan savunma bakanı Weinberger'i eleştirecek değil ya. İngiltere'yi atom silahlarından arındırmak istiyor diye Ingiliz İşçi Partisi'ne veryansın ediyor. Balkanların atom silahlarından arındırılmasını savunuyor diye Yunan hükümetini “NATO'ya ihanet etmek"le suçluyor. Evet, “vatana ihanet" değil, “NATO'ya ihanet", Coşkun Kırca ve benzerlerinin kafa yapısını açığa vuran bir suçlama. Yakında “NATO özlemi", “NATO sevgisi" diye yazmaya başlarsa hiç şaşırmayalım. 


TERCÜMAN gazetesi 3 Eylülde “Kaddafi Türkiye için Amerikan kuklası dedi" diye manşet atmıştı. Şimdi Amerikan gazetelerinden bunun bir CIA oyunu olduğunu, Kaddafi'yi devirmek amacıyla hazırlanan bir genel plan çerçevesinde Beyaz Saray'ın onayı ile uygulamaya konduğunu öğreniyoruz. Bu senaryonun Türkiye ile ilgili bölümünü kimlerin üstlendiğini anlamak istiyorsanız 28 
Ağustostan sonraki Tercüman gazetelerine bir bakın. 


12 EYLÜL günü darbe haberi Washington'a ulaştığında 
“Türkiye'de hükümete el koyanlar bizimkilermiş" diye rahat nefes alan ABD cumhurbaşkanı değil mi? Böylece başta Evren olmak üzere konsey üyelerinin “kimin” olduğunu öğrenmedik mi? Belli ki ABD elçisi istediğimiz. 
roketi Türkiye'ye yerleştiririz derken bütün bunlar, içimizdeki Amerikan Truva atlarına güveniyor. 


GÜVENSİN varsın, Biz ise milletimizin bu gerçekleri gördüğüne; yıllardır ordunun, polisin, jandarmanın, kısacası tüm devletin idaresinin ABD cumhurbaşkanının “bizimkiler" dediği ekibin elinde olduğunu giderek daha iyi anladığına güveniyoruz. 28 Eylül seçimlerinde dikta rejimine karşı oldukları gibi ABD'nin Türkiye'de oynadığı uğursuz role de karşi olduklarını açıklayan partilerin oyların yüzde 62'sini almış olmaları bu güvenimizin yersiz olmadığını gösterdi. Katlanılan acılar, verilen emekler boşa gitmemiş. 

O HALDE Amerikan Truva Atlarını etkisiz hale getirmek 


için, bağımsız, barışçı, özgür bir Türkiye için daha çok çaba! Topraklarımızda yeni atom bombaları, yeni Ameri- 


kan roketleri istemiyoruz! 
`“ di Türkiye Postası } 


Sarianna oo LAS 


amiin o a hih G, hh 


CU POSTASI 


Yalana dayalı kampanya 


Türkiye'ye giden göçmen işçiler izinlerini bitirip geri döndüler. 
Hepsinde ortak yanlar, anılar var. 
Burukluk, akrabalarının, eski 


komşularının, yakınlarının bir iki sene aralıklarla gözle görülebilen fakirleşmeleri, kendilerinin onlara yardımda çaresiz kalmaları, okula gidecek yaşta çocukların sokaklarda seyyar satıcılık yapmaları, özellikle Istanbul'da 


Sokaklarda açlıktan bayılanlar var. 
Bu genç lokanta vlirini seyrediyor 


her yerde sik sık rastlanan kendini satan kadınlar vb. Öle yandan Bulgaristan'la ilgili bilinçli kampanyanın yalan olduğunu yaşamaları. 

İzinden dönen iki arkadaşım Şunları anlattı: 

— Bulgaristan'a girerken çok tedirgindim. Yol boyunca bunun boş olduğunu anladım. 
Gazetelerin yazdığı gibi uluslararasi ehliyet falan da sormadılar, Türkiye'yi sorarsan çok kötü. Ben 2-3 sene sonra dönmeyi düşünüyordum, sanınm artık cenazemiz dönecek. 

— Ben de izine gitmeden önce Bulgaristan yolculuğundan ürküyordum. Ama Türkiye sınırına kadar onlardan Kaynaklanan bir olumsuzluk görmedim. Öyle ki bizim insanlarımızdan kaynakla nan çok hatalar var. Her yere Türkçe tabelalar asılmış. Bir bakıyorsun, park yapılmaz diye yazılan levhanın altına arabalarını çekip, gazete sermişler, karınla” nm doyuruyorlar, Giderken de pisliklerini toplamıyorlar. Sürat sınırı var, buna uymuyorlar. Sonra da Bulgar polisi ceza kesince kızıyorlar 


İsviçre'den bir okur 


Rüşvetsiz Türkiye |! 


4 Ağustosta Türkiye'ye izinli 
olarak gittim. Kalmakta olduğum Rumelihisar'da gecekondu bölgesinde, dönmeme İki hafta kala gece arabamın kelebek camı kırılıp, radyo-teyp, 
10 adet kaset ve güneş göztüğüm çalındı. Bunun üzerine karakola gidip, durumu anlattım, Başkomiser ve yardımcısı komiser yoktu. Polisler tutanak tuttular. Araştırma yapıp, tutanağı savcılığa göndereceklerini söylediler. Eve gelip arabayı temizledim, sonra ca- 


b 


gidip izin verirseniz camını taktıra- 


sunuz, “Tutanağı kabul etmiyorum, ne malum senin başkasına hediye etmediğin. Yeniden tutanak tutulacak, Senin yaptığın meydâna çıkarsa Almanya'yı unut.” Ben de “Ben başkasına hediye edecek olsaydım, triptik kağıdına yazdırmazdım, sizin yaptığınız bana hakarettir” deyip savcılığa gittim. 

İtitin kuyruğuna basar mi hiç? 
Savcılık karakola telefon edip ie fikrini sordu. Beher 


iden tu! 
tu bir eri pure çası rüşvet is Baao çok az kaldı, hala tutanağı $ sav- 


Bir okurumuzun yöresinin 


özelliklerini yansıtan kısa hi- 


kayesini yayınlıyoruz. 

Bingöl ve Tunceli iki komşu lidir, Hatta kırsal alanda yaşa” yan halk içiçe yaşar. Bu yörelerde yaşayan halk yoksuldur, cahildir, yolu, yalağı, okulu yoktur. Bulduğu olanağa göre zekidir, yaratıcıdır. Merhametlidir, duygusaldır. Her türlü zulme de dayanaklıdır, sabırla göğüs gerer. Görür sezer, hiçbir zaman unutmaz. Dostunu düşmanını seçer, Dosta saygi” yı, sevgiyi, düşmana kinini iyi saklar, iyi besler, 

Devrimci yetiştirir, bağında bostanında kıpkızıl gül gibi Apoletli beylere şakşakçı da yetiştirir, ama çok seyrek, 

İşte Bingöl böyle bir tane gönderiyor, okusun adam olsun diye. Okudu koskocaman oldu, fakat adam olmadı, İstanbullarda okudu, büyük adam değil, kocaman maşa oldu kan emicilere. Daha etkili bir şekilde boyunlarına binmek için kitaplarını topladı Bingöl'e geri döndü. Elazığ'a geldi. Oradan öte yol yok, mecbur yürüyecek, İstanbul'a özgü bavullar dolusu kitap ve sükse eşyaları taşımaya normal fiyatla taşıyıcı bir merkep olması gerek, Sağı solu göz den geçirdi, pejmürde gezen 


Kıssadan hisse bir köylü gördü, tam dişine göre. “Hey hemşerim” dedi 
“Bana bir şimendir efendi lazım, nerde bulurum!” Tabii o kadar lügat düzdü ki, İstanbul'da köylü dilinde eşek mi diyecekti. Köylü şaşırdı. Allah tan bir başka köylü merkebini yüklemiş gidiyordu. Parmağiy- la onu gösterdi. Zavallı köylü kendi kendini yererek, “yahu biz köylü milletinde hiç akıl yok. Eşeğin ismi değişmiş de haberimiz yokmuş” diye düşündü. Neyse sonunda köy” lü, beyefendiye bir şimendir etendi bulur, saygı hürmetle yardım eder, yola revan olur Gele gele Tunceli yöresine ulaşır, adamakıllı yorulur. Uygun bir gölge bulur, şimendir efendiyi bir kavak ağacına bağlar, önüne ot filan doldurur, uykuya dalar, Bu arada hayvan sineklerden huylanır, üstünde ne var ne yok demeden sağa sola serper, yularını koparır, taze ot aramaya uzaklaşır, 

Beyefendi uyanır, uyanır ki 


“ne görsün? Şimendir efendi 


lügat kitaplarını acımadan danmg kendisi de ortalarda yok. Ötede bir adam görür çift sürmekte. “Selamün aleyküm” der, köylü “Aleylümselam buyur bey" diye karşılık verir, Beyefendi Kigatına baş- 


lar, nasıl olsa çiftçi de köylü, ha Bingöl, ha Tunceli farketmez diye düşünür. “Bendeniz İstanbul'da tahsilimden gelirken, istirahatim sebebiyle şimendir etendiyi selvi boylu ağaca kefile vermiştim. Yorgunluğumun sebebiyle başirın kemendini iki şark eylemiş, sırtının nidasını zerzebil eylemiş, başını terku firar eylemiş, ani anda şimendir elendiyi nazar eylemeniz vaki oldu mu?” Çiftçi herhalde bir küfür ediyor diye düşür nür, ama bir daha sorar. Beyefendi Elazığ'daki köylüyle Tunceli'deki çiftçiyi aynı kete- ye koyar ve lügatını değiştirmeden tekrarlar. Çiftçi artık kesin karar verir: Bu adam küfür ediyor. “Lan köpoğluköp doğru konuş" deyip elindeki modulla vurmaya başlar. Bey can acısıyla “Dur amca dur, buralarda eşek filan gördün. 
mü?" der. Çiftçi “Gördüm de» min şuradan atlayarak gidiyordu, ama senin gibi sopa yemedi” diye cevaplar 

Sonra bey çiftçiden aynlırken çiftçinin duyamayacağı bir sesle “Vay deyus vay” der “Yedi sene düzdüğüm ligatı iki modulla bana unutturdu. 
Bütün köylü böyle oldu mu, bu lugatın değeri kalmaz.” 
Krupp'tan bir işçi/Dulsburg 


yen bu Çocuklar gelecekte töpluma nasi faydalı olabilirler? 

Kurban bayramında et Koku” sunu duymadan geçirdi çoğu bayramını, Doğrusu, ben çocuklanmı bayramda güzel giydiremedim. Çünkü o umutları yikilmiş yavrular çocuklarıma özen» mesinler diye, 

Sonra Türkiye'de hastalık almiş başını gidiyor. Bizden başka kimsenin arabası olmadığı için Z günde bir doktora taşındık. Hemen hemen her gün kapımız ça” 


linir, “Ne oh 


ma yor, anm Sior, mia aena y 


sanlar, Bir ishal salgını, dóktora 


ba! Topraklarımızda yeni atom bom 'kan roketleri istemiyoruz! 

Bu bütün Türkiye'de 4 SULLE A re sen kene : 


2 BO a 


ları, yeni 


NU Griye wide KTA ye 


Abone Fişi 


6 aylık (12 sayı) | 
1 yıllık (24 say) 7 
Tarih: 


Abone ücretini Vereinigung tür VölkerverstAndigung und Solidarität, Konto-Nr 219-004090. BLZ 150 500 00, Sparkasse Duleburg-Kalserberg hosabına yatmiz ve bu abone bişi Me birlikte havale makbuzunuzu Türkiye Postası Abone Servisi, Moltkestr. 45, 4100 Duisburg 1 adresine postalayınız. 


Bu abone siparişini 10 gün içinde (posta damgası geçerlidir) yazılı olarak bapvurarak iptal edebilirim 


Tarih 


Nikaragua kahvesi için 


Gazetemizin doksanıncı sayısında, İGD adına Nikaragua ya gönüllü çalışmaya giden bir Türk genci ile yapılan söyleşiyi okuyunca çok 

dik doğrusu. 

D adına Nikaragua kahve tarlalannda kan ter içinde “eylem” yapan genç asin- da, biz yetişkinleri de orada temsil ediyor. 

Küçük tasalarından kurtulmuş, varmış mazlum Nikaragua halkına yardıma koşmuş. Örnek bir insan! Işte hepimize özeneceğimiz, imreneceğimiz davranış, bir güzel bir iş. 

Böylesine bir ortaklık böylesine bir aşk varken ileticilerde, Nikaragua halkı devrimini kesin olarak kökleştirecek, Şili ve Türkiye gibi ülkeler de, diktatörlük re-Jimlerinin zulmünden, sömürüsünden ve pespayeliğinden bir gün mutlaka kurtulacaktır. 

Madem ki hepimiz Nikaragua'ya kahve toplamaya gidemiyoruz, öyleyse yann- dan tezi yok, her işçi ailesi bir kilo Nikaragua kahvesi satın âlsın, yudum yudum iç tikçe içimize dostluk ve direnme gücü salsın! 


Ozan Toprak/Stuttgart 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türdü, ama 1015 bin liradan aşağısı kurtarmaz demişler. Bu sefet savcılığa dilekçe yazıp, tutanağı İstettirdim, polise de 2 bin lira verip zorla tutanağı aldım. 
İzin de burnumdan geldi. 


nışma gönderen okurumuz Cevat Karaca'ya teşekkür ederiz. 


AYIŞIĞI 
YANA YANA 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gecekondusuna su taşıyan yaşlı kadın 


Köprü satmak yasak değil de... 


Ben de bu yi izine memlekete gittim, gördüğüm çeşitli olaylan Türkiye Postasi okurlarına anlatmak istiyorum. 

İstanbul'a girdiğimizde gide-Ceğimiz adresi bir polise sorduk Arabamıza binip eski 1 Mayıs mahallesi yeni adıyla Mustafa Kemal mahallesine götürdü bizi, 

temelli dönüş değil” 
dedi polis, biz de izine geldiğimi-Zi söyledik. “Aman temelli gelmeyin, buralarda yaşam yok” dedi. Aradığımız adrese gelince gördüğümüz manzara korkunçtu. Bütün gecekondular yıkılmış, bütün insanlar çoluk çocuk ortada Pislik içinde oynayan ço- 


cukları görünce insanın gözyaşlarını tutması mümkün değil Daha sonra memleketimiz olan K.Maraş'a bağlı köye gittik. 
Yol boyunca üstü başı yırtık, ditlenmiş çocuklar avuç açmış para topluyorlar. İki çocuk annesi bir kadın olarak vicdan azabı duy. 
dum. Düşündüm, bunlar gelecekte ana baba olacaklar, Kendileri çocukluklarını yaşamadan dünyanın nimetlerinden faydalanamadan büyüyecekler. Kendi evlatlarını masid yetiştirebilirler Kendinden ağır simit tepsisini, su bidonunu güçlükle taşıyan bu minik yavrular yarının büyükleri. İnsanca yaşayamadan büyü- 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1. Uzun yıllar DİSK ve Maden-İş Genel Başkanlığını onurlu bir şekilde sürdürmüş olup, 
1980 Temmuz ayında faşistler tarafından alçakça bir şokilde öldürülen tanınmış bir sendikacımız, 2. Sahip, iye - Nefesli bir çalgı - Bir göz rengi, 3. Bir namaz terimi-(Tersi) Balhbabagiller familyasından olup, nemli yerlerde yetişen ve yapraklar kokulu bir bitki, 4. Kimyada bir clement - Tarihte bir İslam hanedanı, 5. Herhangi bir şeyden ötürü oluşan tehlikeli durum - Yasa, 
6. Bir bayan adı - Uluslararası çalışma örgütünün kısa şekilde yazılışı, 7. Turpgillerden, yaprakları salata gibi yenen baharlı bir bitki - Temel, başlıca, 8. İlave - Beyin, zihin - Ispanya'daki direnişçi Bask gerillalarının örgütü, 9. Tavukta bulunan bir kemiği iki kişinin birer ucundan tularak kırması, birinin “aklımda” demeden bir şeyi ötekinden almasıyla yenilmiş sayılarak bilen 


2 günde bir doktora taşındık. Hemen hemen her gün kapımız çainir, “Ne olursunuz yavrum ölüölüyor, bizi dokto- in"diyen çaresiz irsanlar, Bir ishal salgını, doktora götüyoruz, bir vizite 5 bin lira, Haç, serum 20 bin tra, düşünün bir de araba tutsalar 50 bin ira yapar, (Kaldı ki biz bedava götürüyorduk) Zaten doktorlar yoksulun yüzüne bakmıyorlar En son yaşlı bir köylümüzün. 
başından geçenleri anlatmak istiyorum. Bu köylümüz vaktiyle İstanbul'da kapıcılık yaptı. şimdi emekli ama geçim sıkıntısı içinde. Sokaklarda çocuk şekeri satıyor. Birgün polisler gelmiş, “Burada şeker satamazsın, yasak” demişler, O da, “Ben ṣeker satıp geçimimi sağlamaya çalışıyorum, bu yasaksa Turgut lin köprüyü yani davlelin malını satmasının yasaklığı ne derece?” diye cevap vermiş. 


Köln'den bir okurumuz 


oyuna verilen ad - Orta Asya'da oturan bir Türk boyu, ya da bu boydan olan kimse, 10, Kilisderde duvarları ve tavanı süsleyen aziz resimlerine verilen ad - Cazibe, gönül çeken durum. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA: |. Bir ilimiz, 2 Meydana getirilen değerli şey, yapıt - İl ilçe gibi yerlerde caddeye oranla daha dar ya da kısa yol, 3. Üzümün henüz olmamış ekşi durumu - Müzikte bir nota, 4, En çok - Arabistan yanmadasının güneyinde bulunan körfez adı, $. Arap yanmadasının kuzey batısında deniz seviyesinin altında bulunan bir göl - Müzikte bir nota - Bir peygamber adı, 6- Türkiye'nin uluslararası trafikteki simgesi - Vücut kemiklerinin uçuca gelip birleştiği yer, mafsal, 7. (Tersi) Lokamalandaki günlük yemek listesi - Japonya'da bir kent, 8. (Tersi) Bir şeyin sınırını yapan çizgi - Koyun, keçi sürü. 
lerinin gecelediği çit ya da duvarla çevrili yer, 9. İlerde alacağına sayılmak üzere önceden verileni para - Kimyada Rubidyumun simgesi, 10. Dünyadaki ilk işçi devriminin önderi - Yurdumuzda bir bölge, 11. Tutma organımız - Akıl - Madeni bir cismin seri bir zemine düştüğü anda çıkardığı ses, 12- Yurdumuzun 


güneydoğusunda bulunan bir dağ adı - Geçmiş zaman. 


GEÇEN SAYIDAKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SAĞA: 1. Nikaragua - Oz, 2. Otoriter - İle, 3. Babayef « Ev, 4. Muaf - miP, $. Asya - Ak - Kati, 
6. uN - Tan - Hazan, 7. DPT - Ringa, 8. Utarit - Ama, 9. Yutak - Ziller, 10. Asur - Yeti - Ca 


YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. Normandiya - 2. İl - usuP - Us, 4. Arafat - Tar, 5. riB - azaK, 6 Auman, 


7. Geyik - Rize, 8. ureP - Hitit, 9. Kan - Ii, 10. Mazgal, 11. Ole - taameC - 12 Zeytin - Ala 


J 7 j 


Türkiye Postası, 10 Ekim 1986 


Ara seçimlerde muhalefet yüzde 62 oy aldı 


Çoğunluk Özal'ı istemiyor 


28 Eylül pazar günü, Türkiye'de 
10 ilde 11 milletvekilliği için yapı 
lan ara seçim, rejim açısından bir “referandum” oylaması konumu kazandı ve seçimlerin ana temasini, EvrenÖzal rejimi ile rejim karşıtı demokrasi güçleri arasındaki mücadele oluşturdu. Ikibuçuk milyonun üstünde seçmenin oy kullandığı bu seçimde, bugün rejimle özdeş tek parti olan ANAP'ın oylarını yüzde 32'ye gerileterek, Türkiye halkının yaklaşık üçte ikisi Evren-Özal rejimine “hayır” dedi 


6 Kasım seçimlerinde yüzde43,5 
ve 25 Man 1984 yerel seçimlerinde yüzde 41,5 oy alan ANAP'ın oy oranı, bu ara seçimlerde yüzde 32,Ve geriledi. Böylece, ANAP'ın oy oranı, daha üç yılını doldurmadan, yüzde 27,4 oranında geriletilmiş oldu. 


Rejimin sözcüleri ve boyali basın ise, “sağ oylar arttı” ve “seçmen sağa kaydı” sözleriyle veya “ANAP, en çok oyu alan ve en çok milletvekili çıkaran parti” değerlendirmesiyle, gerçeği gözlerden saklamaya çalıştılar Ancak, rejim karşıtı güçler, seçimi demokrasi isteyen halkın kazandığını ve Evren- 


HABERLER-YORUMLAR 


Seçim propagandası sırasında 11 parti seçim yapılan 11 ilde toplantılar, mitingler düzenlediler. SHP'nin Kiğı'da düzenlediği mitingten bir görüntü 


Özal rejiminin “azınlığın erki” olduğunu dile getirerek, erken seçimi gündeme getirdiler. 

Bu arada, muhalefet partilerinin 


Turgut Özal 
(ANAP Genel Başkanı) 


Biz birinci partiyiz, eğer ikinci parti olsaydık erken seçim görülürdü. Bugün için gündemde erken seçim bahis konusu değil, Biz istersek erken seçim yapılır. Onlann istemesiyle olmaz. Kimse hayal görmesin, erken seçim yok, 1988” den önce seçim yok, hepsi bu. 
1988'den önce kimse birşey ummasin 


sözcüleri, seçimlerin büyük bir baskı ve terör alında yapıldığını ve devlet olanaklarının bütünüyle ANAP'ın kazanması için kullanıl- 


NE DEDİLER? 


dığını öne sürdüler ve bütün bu olumsuz koşullara karşın, halkın ANAP'a ve rejime hayır dediğini belirttiler, 


ken seçim parlamentonun gündemine gelmiştir. Iktidar partisinin 110'lık iddiasının vehimden ibaret olduğu ortaya çıkmıştır. Büyük kentlerde hükümet belediyelerin etkisiyle iktidar partisi önemli oy sağladı. “Hizmet karşılığında oy” baskı sistemi yoğunlaştırıldı. Bu çabalar yetmedi şimdi milletin yüzde 70 çoğunluğunun reddettiği bir iktidar olgusu ile karşi karşıya Kaldık. 


rn 


ANAP'ın 6, DYP'nin 4 ve SHP" nin 1 milletvekilliği kazandığı bu ara seçimde, rejim partisi ANAP'ın oylarındaki büyük düşüşe karşılık, DYP, oy oranını en çok artıran parti oldu. 6 Kasım seçimlerine kaulmasına izin verilmeyen DYP'nin, 
25 Mart 1984 yerel seçimlerinde 
aldığı oy oranı yüzde 12,1 iken, bu oran, bu son seçimlerde yüzde 23,5'e yükseldi. 


25 Mart 1984 yerel seçimlerinde, 
yüzde 23,5 oy alan SHP'nin oylan ise, 28 Eylül ara seçimlerinde yüzde 22,6'ya geriledi. Bu gerilemede, yasal “solun ve bir başka deyişie, sosyal demokratların bölünmesi önemli rol oynadı. Bilindiği gibi, Rahşan Ecevit'in Genel Başkanı olduğu DSP, bu ara seçimlerde yüzde 8,5 oranında oy alarak, SHP' nin oylarının düşmesinde önemli bir rol oynadı. SHP ile DSP'nin oy toplamlarının yüzde 31,1 ettiği görülüyor ve sosyal demokratların oylannın, yerel seçimlerden bu yana 2,4 puan gerilediği anlaşılıyor. 
Bu durum ise, “sol“un bölünmüşlüğüne karşılık, seçmenin tepki göstermesi olarak yorumlanıyor. 


Sayfa 3 


Yığınların tokatı 
Özlem ÖZGÜR 


Rejimin destekçileri, ara seçim sonuçlarını, hiç yüzleri kızarmadan “seçmen sağa kaydı”; ya da “sağ oylar arttı” biçiminde yorumlamaya kalktılar. Ne var ki, işin aslını bir yana bırakıp, konunun sağını ve “solunu kurcalayarak, gerçekler gözardı edilemiyor. 


Açıktır ki, seçim sonuçlarının yorumlanmasında, yakalanacak “ana halka", rejim ile rejim karşıtı güçlerin karşılaştınimasndan başka birşey olamaz. Konuya böyle bakılınca, herşeyden önce, seçimlerderi şu önemli sonuç çıkıyor: Halkın yaklaşık üçte ikisi, yalnızca ANAP'a değil; aynı zamanda ve çok daha önemlisi, rejime “hayır” demiş ve demokrasi güçleri, Evren-Özal diktatörlüğüne ağır bir darbe indirmiştir. 


Ufak tefek ayrıntılar bir yana bırakilırsa, bugün ANAP'ın rejimle özdeş olan tek siyasal parti olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz. ANAP, 6 Kasım 1983 seçimlerinde, yüzde 
44 dolayında oy almış. Bu oran, 25 Mart 1984'de yapılan 
seçimlerde yüzde 41'e ve son seçimlerde de, yüzde 32'ye gerilemiş. Bir başka deyişle, ANAP'ın oyları, daha üç yılını doldurmadan, yüzde 27'4 oranında azalmış. 


Ancak, halkın rejimin kara yüzüne attığı tokatın şiddeti, salt ANAP oylarındaki gerilemeyle açıklanamaz. Diktatörlüğün destekçileri ve yöneticileri, en başta 1982 Anayasa oylaması ve 6 Kasım 1983'de yapılan seçim sonuçlarından kalkarak, halkın yüzde 90'nından çoğunun desteğine sahip olduklarını yineleyip durdular. Bu gerekçe ile, yalnızca rejime meşruluk kılıfı giydirmeye kalkmakla kalmadılar; aynı zamanda, bunları demokrasiye geçildiğinin kanıtları olarak yutturmaya kalktılar. 


Hani, bu yüzde 90'lar şimdi nerede? Bu nedenle, bü seçim sonuçları, rejime verilen desteğin, yüzde 90'lardan yüzde 32" lere gerilemesi olarak yorumlanamaz. Herşeyden önce bu sonuçlar, rejimin hiçbir zaman halkın desteğine dayanmadığını; 
1982 Anayasa oylamasının da, 6 Kasım seçimlerinin de, 
oluşturulan parlamentonun da, uyduruk ve zorbalığın ürünü olduğunu gösteriyor. 


Kaldı ki, ANAP'ın aldığı yüzde 32 oranındaki oyların tamamını, rejime verilen destek olarak yorumlamak yanlış olur. 
Çünkü, bu son seçimlerin de, baskı ve terör altında geçtiğini ve bütün devlet olanaklarının, ANAP için kullanddığını herkes biliyor. 


Bu seçim sonuçlarından, çıkartılması gereken bir başka önemli sonuç da şudur: Bütün baskı, şiddet ve devlet terörüne karşın, demokrasi güçleri diktatörlüğe “hayır” diyebimiştir; ve bu durum, yığınların psikolojisinde ve mücadele azminde, yeni ve olumlu bir aşamaya gelindiğinin işaretidir. 
Ve açık olarak görünen odur ki, politik arenada, demokrasi güçleri birleşebilirlerse, Evren-Özal rejimine karşı yığınların mücadelesini daha üst düzeylere yükseltmek ve karanlığı yırtmak, zor olmayacaktır. 


Sonuç olarak, bu ara seçim aracılığı ile, yığınlar rejime ağır, bir darbe indirmiş; Evren-Özal diktatörlüğü, büyük bir yara daha almış, yalıtlanma süreci hızlanmış ve rejim, süngü zoruyla oluşturduğu parlamentoda, ANAP ile bir “azınlık 


Ahmet Tekdal 
(RP Genel Başkanı) 


Tablo gelecekteki gelişmelerin Refah Partisi, SHP ve DYP lehine olacağını gösteriyor. DYP bundan sonra ANAP" bir hayli zorlayacak SHP ile iyi bir diyalog kurulursa erken seçim ve kabine değişikliği gündeme gelebilir. 


Bu dilekçe halkın halka seslenmesi anlamındadır 


Büyük baskı ve engelleme lerden sonra pasaport alan Aziz Nesin, Ingiliz yazar Harold Pinter'in davetlisi olarak Londra'ya gitti 

BBC ile yaptığı bir söyleşide Aziz Nesin Ekmek ve Hak Dilekçesi için şunları söyledi: “Pasaportumu son anda aldım. Biz ekonomik bunalımlann acısını çeken insanlar olarak bir dilekçeyle bunu dile getirmek, kamuoyuna yansıtmak, halkı bu yönde bilinçlendirmek istedik. 5 sayfalık bir dilekçe yazdık. Aslında bu konu belki tek tek madde madde işlenmesine işlenmiş ama yoğun olarak bunu ortaya koymak ilk defa oluyor, $ sayfaya sığdırmak çok zor oldu. 500 sayfa yapmak daha kolay. 22 arkadaşımız yazmanlar kurulu olarak görev aldı. Dilekçeyi kamuoyuna sunduk. Şimdi imzalanma aşamasında, en az on bin kadar imza bulacağız..Kamuoyuna, halkın halka seslenmesi anlamına alıyoruz bu di-Vekçeyi.” 

Aziz Nesin Londra'da kaldığı üç gün içinde Uluslararası Af Örgütü, Centership dergisi, ve Pen Kulübünü ziyaret ettikten sonra, Hackney Belediyesi'nin azınlıklar komitesinin düzenlediği bir konferanstà “Türkiye'de demokrasi ve aydınlar” konulu bir konuşma yapt. 


1988'den önce kimse birşey um-Masin, 


Bülent Ecevit 
(Kapatılan CHP'nin 
Genel Başkanı) 

DSP amacına ulaşmıştır. Örgütsüz ve parasız girdiğimiz seçimler» de aldığımız öy küçümsene cek bir rakam değildir. 


Süleyman Demirel 
(Kapatılan AP'nin 
Genel Başkanı) 


Bu seçimin kökünde demokraükleşme hadisesi vardır. Ahnan neüceler demokrat ve yasaksız bir Türkiye içindir. Bu işin kökünde demokratik sayılmayan bir seçimle gelen iktidar var, Ona karşıdır bu neticeler. Şimdi bir yorum yapmak istemiyorum. Bu seçimlerde devletin baskısı korkunçtur. Vatandaşa, “oy verirseniz, hizmet veririz” demişlerdir. Bıçak kemiğe dayanmış- tür. Vatandaş bu çarpıklığı yikacaktır 

Bu bir genel seçim olsaydı, bu yüzde 32 oyu alsaydı iktidar olamazlardı. Bunun adına azınlığı iktidar yapmak derler, 


Hüsamettin Cindoruk 
(DYP Genel Başkanı) 


Bana sorarsanız demokrasi kazanmışlır. Millet kazanmıştır, Er- 


Soner Gürler 
Heilbronn'dan bildiriyor 


YUSUF DEMİRBAŞ: Özal hezimete uğradı. Bence, aldığı 6 milletvekilliği ile bakmamalı olaylara, aldığı yüzde kaçtır ona bakmalı ve daha önceki seçimlerde ne almıştır, bir de ona bakmalı. Bu aldığı reyler bile fazla, Türkiye'de ona rey verecek üç beş holding patronun- dan başka insan olmamalıydı. Kendisi demiyor mu açım diyen işçiye “yalan söyleme” diye. İşçiyi köytüyü temsil etmeyen adam niye oy dileniyor milletten. Bu seçimin sonuçlarına göre, erken seçim gerekli hatta şart, 

AHMET ÖZCAN: Türkiye'de antifaşist güçlerin bir başarısıdır bu yüzde 70 ANAP'ın karşısına rey çıktı. Bir başka yönü SHP niye rey kaybetti, Sol güçlerin birliğinin gerektiği gözlemlendi. SHP'nin sonuçlan üzücü. Halk bugünkü hükümete hayır diyor. Uzun süreli çözüm demokrasi güçlerinin birliğine bağlıdır. DYP'nin rey kazanmasi ANAP'ın yıkılması için önemli ve iyi, fakat bu tabii ki ileri- ye yönelik olarak yetersiz. 

İBRAHİM MAK: Evren'in de Özal'ın da sırtı yere geldi. Bundan önceki seçimlerin antidemokratik olduğu çok söylenmişti. Fakat bu şimdi açıkça meydana çıktı. Halk faşist cuntayı ve onun partilerini istemiyor. Doğru Yol Partisi sağ muhalefetin tek partisi olarak seçime katıldı. Ve ANAP ile cuntaya milletin reaksiyonu olarak rey kazandı. Sol ise hala birlik olamadığını gösterdi. Örneğin gerçek sol SHP'nin desteklenmesi gerekliliğini savunurken bir zamanların umudu Ecevit kendi başına seçime katılarak sol reyleri böldü. Sonuç- la, benim kanımca sol kazandı denebilir. Çünkü daha önce de de- 


kaldık. 


çağ 


Özal hllmiiin a desteğini süratle yitirmeye başladı-È görülmektedir. 12 Eylül rejimi açısından seçimin sonuçlan çok anlamlı ve önemlidir. Parlamento içinde aldıkları öy oranının çok altında temsil edilen partilerin erken seçimi arzulamaları ve talep etmeleri normaldir. 


diğim gibi Evren ve Özal'a bunların faşist rejimine bir tepkidir seçimin sonuçları 

ALİ GÖK: Ben hiç ilgilenmedim kim gelirse gelsin benim için hiç değişmeyecekti, Onun için seçimler olduktan sonra ancak kulak misafiri oldum. Aslında benim kanım Türkiye'de bugünkü koşullarda, benim menfaallerimi düşünecek, benim çıkarlarımı düşünecek bir hükümet zaten iktidara gelemezdi Bu hükümeti etkileyen büyük bir seçim de değildi. Ancak Türkiye" dekileri ilgilendirebilirdi.. Benim sırtıma şu anda Türkiye'deki iktidar da biniyor, burdaki iktidar da zaten biniyor. Bunun için ben ilgilenmedim. 


SALİH YILMAZ: Sonuçlar benim beklediğim gibi olmadı. Benim beklediğim gibi olmadı derken, hayret de etmedim. Türkiye" de bugünkü koşullarda zaten benim istediğim gibi olabilmesi mümkün değildi. Örnek bugünkü Hürriyet Gazetesi yazıyor. ANAP Zonguldak'ta işçiler kendisine rey verirse ikramiye vereceğini söylemiş, Zonguldak'tan az rey alınca bu ikramiyeleri vermekten vazgeçmiş. Bu olay Özal hükümetinin, intikam peşinde koştuklarını ve baskıları gösteriyor. Bu baskılar altında sonuç bundan daha değişik olamazdı. Yalniz belirtilmesi gereken bir şey var. Doğru Yol Partisi fazla rey aldı. Bunda sebep bence ikili, bir tanesi ANAP'a muhalefeti gösteriyor. İkincisi Demirel halkın dilinden daha iyi anlıyor. İnönü” nün fazla rey alamamasında sebep Türkiye'de sosyal demokratların dahi kendi aralarında bölünmüşlüğüdür. Eğer Ecevit ayn bir parti ile seçimlere kendi başına girmeseydi, tek parti olarak girselerdi, sosyal demokrasi olarak alacakları rey fazla olacaktı, 

TEMEL IŞIK: Ben kendim as- 


Erdal İnönü 
(SHP Genel Başkanı) 


ANAP nerden bulduğu belli olmayan sonsuz olanaklar kullandı Baskılar yaptı, şantajlar yaptılar Buna rağmen politikasının onaylanmadığı görülüyor. 


lında sosyal demokrat partiye rey verirdim. Yalnız sonuç, İnönü her ne kadar istenildiği kadar rey alamadıysa da gösteriyor ki Özal artık istenilmeyen bir iktidar. Solun seçimlerde iyi rey alamaması- nın nedeni Rahşan Ecevit'in ve İnönü'nün iki ayn parti olarak seçi» me girmesinde görüyorum. Fakat herşeyden önemli olan şu ANAP” a karşı muhalefet isteme DYP ile bütünleşmiş olsun isterse DSP'de, reylerin oran yüzdesi açısından bakıldığı zaman ANAP'a karşı muhalefetin büyüdüğü görülüyor. 


Kemal Durucan 
Hamburga'dan bildiriyor 


HALUK ATEŞ: 14 yildir F.Almanya'da çalışıyorum, İşçiyim. 
Türkiye'deki seçimle ilgilenme dim. Nasıl olsa orada da, burada da oy hakkımız yok. Bizim dışımızda oluyor olanlar 

SADIK BUDAK: 15-16 yıldır buradayım. Seçim propaganda zamani izindeydim. ANAP'ın daha fazla öy alacağını sanıyordum. Çünkü her olanağı devleti, yatınmı v.s en iyi propaganda olanaklarını kullandılar. Bu da gösteriyor ki ANAP bitti, Muhalefet kazandı. Ben kendim sosyal demokratım, SHP iyi bir program koyamadığı ve DSP de bölücü davrandığı için DYP kazançlı çıktı. Muhalefet daha iyi işbirliği yapsaydı, sonuç daha başka olurdu. Şimdi sıra hükümeti daha çok sıkıştırmada, erken seçime zorlanmalı, bu süre zarfinda SHP program koymalı 


METİN YILMAZ: Hükümet düşmeyeceği için ara seçimlerde oylar tam olarak yansımadı. Şu da bir gerçek ki tüm olanakların kullanılmasına rağmen ANAP oyları yüzde 32'ye düştü. Halkın yüzde 


yergi zar olmayacaktır. 


manevralara başvuracaktır. 


68'i istemiyor Özal ve IMF'yi, Bu işte anlamlı, Sol zaten yasaklı olduğu ve SHP de aktif politika yapmadığı için az oy aldı. 


H.VAROL: Demirel yine aldı götürdü. İyi çalıştılar. Eğer ANAP" la anlaşamazlarsa ANAP'ın işi bitik. Benim için bu seçimlerin sonucu sürpriz. SHP daha çok oy alır diye düşünüyordum. Ecevit oyları böldü. Kararsızlar DYP partisine kaydı. Yine de ANAP'a muhalefet bir şamar atmış oldu. Önemli olan ANAP'ın ve Amerika'nın has adamları Pakdemirli, Kahveci gibilerine halk dur dedi. Esas şimdi sira muhalefette, iş yeni başlıyor. 


MEHMET SARIIŞIK: İşçiyim ama işsizim. Seçimleri gazeteden takip ettim. Sonucun böyle olmasına sevindim. Özal herşeyi satıliğa çıkarmıştı. Şimdi dersini aldı. 
Ama bunu kabul edeceğini sanmiyorum. Arkasındaki güçler devam diyecekler. Yahutta biraz sonra biz birdik onlar 11 idi. Bundan daha iyi olmaz diye kafa karıştıracak, yahutta sağ oylar çok fazla gibi şeylerle Demirelle anlaşmayı deneyecek Bana göre DYP, SHP ve Refah Partisi daha sıkı işbirliği yapmalı, SHP de Özal kadar düşünmeli neden böyle oldu diye. Yasaklar kaldırılmalı, memleket süratle erken seçime gitmeli 


Feridun Aksın 
Fransa'dan birdiriyor 


SATILMIŞ YILMAZ: (İnşaat işgisi) Seçim sonuçlan beni şaşırttı. 
Demirel'in böyle bir sonuç alacağını tahmin etmiyordum. Şurası belli ki Demirel halkı kendisine çekmesini biliyor. Halk eza cefa içinde olmasına rağmen SHP'ye değil de Demirel'e oy verdiler. 


ara seçim aracdığı ile, yığınlar rejime ağır bir nae pk indirmiş; GE Erten Özel diktatörlüğü, büyük bir yara daha almış, yaltlanma süreci hızlanmış ve rejim, süngü zoruyla oluşturduğu parlamentoda, ANAP ile bir "azınlık hükümeti” konumuna düşmüştür. 


Kuşkusuz bu durum, demokrasi güçleri için, yeni ve elverişli bir ortam oluşturmuştur. Elbette ki, yararlanmasını bümek koşuluyla. Hiç unutulmamalı ki, bu yenilgiden sonra, düşman eli kolu bağı durmayacak ve o, demokrasi güçlerinin asi hedefe varmasını önlemek için, şimdi türlü-çeşitli 


Bunda DSP'nin bölücü davranmasının payı var. 

MEHMET ÇINAR: (İnşaat işçi! 
si) Ülkemizde diktatörlüğe karşı tepki yanlış kanalize olarak DYP'ye geçti. Çünkü DYP anti-militarist bir kampanya yürüttü. Bu taktik eski Demokrat Parti'nin 1950'deki durumunu hatırlatıyor. Bu sonuç demokrasi güçleri için zararlı olacak. Sosyal demokrat hareketin az oy almasının sebepleri hem hareke tin bölünmesi, DSP'nin SHP'yi yip ratması, hem de SHP içinde hizipleşmelerden ileri geldi. DSP bu seçimde bölücü kişiliğini ortaya koydu. ANAP oy yitirdi ama partamentoda değişiklik yok. Bu nedenle erken seçim olamaz. Burjuvazi bu gereksinimi duymuyor. 

ALAATTİN YILMAZ (Tornacı, tesviyeci) Bu seçimler bir şey de Biştirmeyecek. Ama DYP eski AP oylarının önemli bir kısmını geri aldı ANAP'da kalan diğer kısmı da gene DYP'ye gelebilir. Gelecek seçimlerde ANAP çok zayıflayabilir, SHP'nin az oy almasında yurtdışındaki ilticacıların ve yasak politik hareketlerin SHP mitingler *i kendi görüşleri için kullanmasnnın da rolü oldu. SHP'nin bunlara hoş görülü davranması iyi olmadı. Ecevit'in kadrosu yok. Yalnız kendi kişiliği başan kazanmasına yetmedi, 

RIZA BULUT: (Citroen fabrikasında işçi) Seçimlerin birşey degiştireceğini beklemiyordum. Çünkü bunun için etkin bir muhalefet lazım. Ecevit muhbir gibi davrandı. ANAP yerine SHP'ye saldırdı. 
Seçimler daha özgür ve demokratik bir ortamda olsa SHP'nin oyu daha fazla olurdu. Demirel iyi bir ekiple çalıştığı için başanlı oldu. 
Özal baskı ile devlet ve belediye olanaklarını kullanarak, bu defa bir dereceye kadar tutunabild. Ama önümüzdeki seçimlerde hepten gidebilir. 


Sayfa 4 


HABERLER-YORUMLAR 


Toplantıya çok sayıda Türkiyeli sendikacının yanısıra yazarlar, sanatçılar ve göçmen işçiler katıldı 


DGB, DİSKle dayanışma gecesi düzenledi 


“Bugün Türkiye'de demokrasiye dönme diye bir olgunun olmadığını, eğer tabiri caizse 1982 Anayasasının tüm insanlık haklarını ve politik özgürlükleri kısıtladığımı, yek ettiğini, hükümetin politik tutuklulara özgürlük tanımaya yanaşmadığını, bugünde halen Türkiye'de işkencelere sistematik olarak devam edildiğini ve politik tutuklulara ölüm cezaları verilmeye devam edildiğini görüyoruz.” diye başlıyordu Alman Sendikalar Birliği DGB Stuttgart Bölge Temsilciliği Başkanı Manfred Hackh ve DİSK imzasını taşıyan basın bildirsi, 


Alman Sendikalar Birliği'nin kendi yerinde DGB adına Manfred Hackh'ın DİSK adına Genel Yürütme Kurulu üyesi Kemal Daysal DİSK Yönetim Kurulu'ndan Mehmet Karaca ile Turhan Ata'nın katıldıkları basın toplantısında, DGB temsilcisi hiçbir tartışmaya olanak vermeyen istemlerini basına açıklıyordu. 


“DİSK, ona bağlı sendikalar, Tabipler Birliği, Barış Demeği ve diğer kuruluşlar ile kişiler hakkında yürütülen davalar derhal durdurulmalıdır. 

-DİSK'in çalışmasına yeniden “izin verilmeli ve hiçbir engel olmadan DİSK çalışmalanna yeniden başlamalıdır. 

-Askeri cunta tarafından Türkiye dışında yaşamaya bırakılmış DİSK ve bağlı sendikalarının yöneticilerine, vatandaşlık hakları yeniden verilmeli, hiçbir engel tanınmadan yurtlanna özgürce geriye dönmeleri sağlanmalıdır. 

-İşkencelere derhal son verilmelidir. 

-Basın ve yayın özgürlüğü tanınmalı ve yasalarca garanti altına alinmalıdır. 

-Fikir ve örgütlenme özgürlüğü, insan haklan bildirgesine. uygun olarak sağlanmalıdır. 

Her iki sendikanın yöneticileri- nin Türkiye konusunda fikir birliği- 


(Yukanda) basın toplantısında soldan sağa M.Karaca, K Daysal, M. 
Hackh, T.Ata (aşağıda solda) Server Tanilli, (aşağıda sağda) sendika alar gecenin yapıldığı salonun önünde görülüyor. 


uluslararası sendikal dayanışma- nın gerekliliğinin yanısıra, üyelerimizin istemleri açısından da kulaklarımızı kapayamayız” diyordu. 

Türkiye'de cuntanın idareye el koymasının hemen hemen 6. senesinde düzenlenen dayanışma gecesinde de DGB Bölge Başkanı Manfred Hackh'ın bu sözlerinin doğruluğu izleniyordu. Stuttgart kentinin Gustav Siegle Haus salonları 900'ü aşkın vatandaş tarafından ti- ka basa dolmuştu. 

DİSK Yürütme -Kurulu üygsi Kemal Daysal, DİSK Yönetim Kurulu: üyesi: ve: Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Karaca, DİSK Yönetim Kurulu 


Foto: Soner Gürler 


olarak görüldüğünü, parti işleri- nin, Siyasetin sendikalara girmemesi gerektiği gibi yanlış görüşlerin var olduğunu, DİSK'in kurulmasıyla birlikte bu yanlış görüşe karşı çıktığını belirterek “Ne mıştır, ne istiyordu DİSK? D emekçiyi burjuva sınıfının dışında bir değer olarak kabul ediyordu, işçi sınıfını ayrı bir varlık olarak görüyordu ve bir yandan emekçinin haklarını patrona karşı savunurken öbür yandan işçiyi bilinçlendiriyordu. Işçiye kendi sınıfının bilincini götürüyordu. Ben onu 

öyle söylerim, bu yanıyla DİSK Türkiye'de başlıbaşına bir üniversite olmuştur ve Türkiye'nin gerçek üniversitelerinden biri de işte bu DİSK üniversitesidir.” diyordu. 

Stuttgart kentinde hiçbir dayanışma gecesinin içeriği açısından bu kadar yığınsal olmadığını bildiğimizden, bu gece toplumun her kesim ve boyutundan insanları buraya çeken kimdi diye düşündük. 
Bu soruya konuşmalar ile kültür programı arasında koridorda dolanırken, sonradan Göppingen'li olduğunu öğrendiğimiz bir işçi arkadaşımız iyi bir yanıt veriyordu, “kardeşim bu dere artık akıyor önüne engel yerine baraj da kursalar, artık dolup taşacak, bu seli durdurmaya onların gücü yetmeyecek, bu akan selde olmamaktan IN utancımdan 

geldim buraya. DİSK bu akşam halkın omuzlarında şahlanmıştı, hiç böylesini görmediydim. Eğer Evren-Özal bu geceyi görmüş olsalardı Vahdettin kadar da beklemezlerdi kaçmak için.” 

DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün davet edilmiş olmasına rağmen, cuntanın yurdışına çikmasına izin vermemesi üzerine toplantıya katılamaması geceye katılanlar arasında protestolara yol açtı, i 
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27 Eylül günü düzenlenen 
DGB-DİSK dayanışma gecesi için Stuttgart'ta bulunan çok sayıda DİSK yöneticisi bu kentin anti-faşisi gelenekleri hakkında bilgi almak için Alman Antifagister Birliği (VVN) heyetinin refakatinde antifaşist anıtı gezdiler. 

Alman Anti Faşisiler Birliği Baden Württemberg eyalet yürütme kurulu başkanı Alfred Hausser DİSK yöneticilerine anti-faşist anıtı gezdirirken, şehrin merkezi yerindeki üç kara taştan oluşan bu anıt üzerinde geniş bilgi verdi. Alfred Hausser bu üç kara taşın faşizmin kara yüzünü, onun iğrençliğini ve ağırlığını bu taşlar gibi kalın kafa yapısını ser: gilediğini anlattı. 

Alfred Hausser Türkiye'de de faşizme karşı verilen mücadele- nin önemine değinerek, “biz Almanlar o günleri geçirdik, artık gelmeyecek diyebilir miyiz, günümüzde neofaşizm yeniden hortlatılıyor. Ülkemizde iltica yasasına saldınlıyor. Halbul yasa bir anti-faşist abidedir. 
rüyorsunuz, dünyanın her kapitalist ülkesinde faşizm tehlikesi vardır, bu tehlikeye karşı her anti-faşistin direnmesi o kara zincirleri kırması, bunu da tüm anti- 


Türkiyeli ve Alman sendikacılar ontfaşisi amın Önünde 


DİSK yöneticileri anti faşist anıtı gezdiler 


faşistlerin birliği beraberliği içerisinde yapması gerekir” dedi ve kendi örgütünün de DİSK ile, Türkiye'de veren tüm demokratik örgütlerin yanında olduğunu belirti. 
Stuttgart kentinin eski Gestapo merkezi ile ortaçağın ilk ve son evrelerine gil iki büyük saray ve güney Almanya radyolarının ilk yavına başladıkları merkezi bir yerde kurulmuş bu arıtın önemini açıklarken Hausser “şu 100 
metre ilerde gördüğünüz eski bina güney Almanya radyolarının ilk yayma başladıkları yerdir. Biz anti-faşistler için önemi ise başka bir nedene dayanıyor. Hitler tüm Almanya'da diktatörlüğünü. 
ilân edip parlamentoyu feshettiği zaman, Almanya'ya bu radyo ist(asyonu Üzerinden de seslenmek istemiş, kendisinin desteklenmesi için şu ilerdeki ortaçağın ikinci yarısından kalma meydana toplanılmasını istemişti, Biz direnişteki anti-faşistler bu kentteki ilk eylemimizi bu yerde ortaya koyduk. Hitler şu meydandan konuşurken yayımın yapılmaması için radyo istasyonuna giden yaym kablolarını kesmiştik” diyerek anti faşisi direniş anılarını ankatlı, 


zme karşı savaşım 


PE e rm mad insan hakları irgesine uygun olarak sağlanmalıdır. 

Her iki sendikanın yöneticilerine vardıklarının, uluslararası dayanışma ilkesinde birbirlerine bağlılıklarının vurgulandığı basın toplanlışında DİSK Yürütme Kurulu üyesi Kemal Daysal, Türkiye'de DİSK davasında 1473 sanığın bulunduğunu, hatla günümüzde, 12 
Eylül cuntasının iş başına gelişin- den hemen sonra ilk hükümete bir bakan dahi veren Türk-İş'inde baskı altında olduğunu, zamanında kanunlaşan bir çok kısıtlama- ya onayını veren Türk-İş'in de Şimdi bu kanunların altında ezildiğini belirtti. 

Bir basın mensubunun sorduğu soruyu yanıtlarken DGB Bölge Başkanı Manfred Hackh “Bölgemizde, 10 binin üzerinde Türkiyeli var, bunların çalışanlarının çok büyük bir bölümü DGB'ye bağlı sendikalara üyedirler, her grevde, her eylemde en önde giden üyelerimiz oarasındadırlar, onlann Türkiye'deki gelişmelere ne kadar hassas oldukları bu eylemler sırasında ülkelerine yönelik istemlerini dile getirişleri ile de gözlemleniyor. Eğer bu insanların büyük bir bölümünün DİSK DİSK diye bafırdıklarına tanık olunuyorsa, biz- de Türkiye'deki bu gelişmelere 


üyesi 
Kemal Daysal, DİSK Yönetim Kuruhe üyesi ve'Türkiye Maden İş Sendikası Gene! Başkam Mehmet Karaca, DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve BANK-SEN Sendikası Başkanı Yardımcısı Turhan Ata, DİSK Yönetim Kurulu üyesi Yaşar Ankan, DİSK Yönetim Kurulu üyesi Murat Tokmak, T. Maden İş Sendikası Genel Sekreteri Halit Erdem, BANK-SEN Sendikası Genel Başkan vekili Akai Sağınar, Genel İş Sendikası Marmara Bölge Temsi Akif Bostancı, T.Maden İş Sendikası İzmir Bölge Temsilcisi Cemal Fırat, T.Maden İş Sendikası Eğitim Dairesinden Süleyman Üstün BANK-SEN Sendikası Diyarbakır Bölge Temsilcisi Fevzi Karadeniz, T.Maden İş Sendikası 
23. Bölge Temsilcisi Cemal Azmi Poyraz, gibi DİSK üst düzey yöneticilerinin yanısıra FİDEF Genel Başkanı Hasan Özcan, Yazar Yücel Feyzioğlu, DGB Eyalet Türk Sekreteri İsmail Kahraman, IGM Stuttgart Bölge Türk Sekreteri Bozkurt Sönmez, IGM Stuttgari Bölge Yönetim Kurulu üyesi Günther Wickert, DGB Bölge Başkanı Manfred Hackh ve Strassburg Üniversitesi profesörlerinden Server 


Tanilli gibi tanınmış isimlerin katıldığı toplantının podyumundan DGB adına IGM Bölge Yürütme Kurulu üyesi Günther Wickert 


Türkiye'deki Anayasa ve buna bağlı olarak çıkanları yasaları eleştirerek, “bütün bu yasalar ve Anayasa büyük tekellerin yasalarıdır, kir bu amti demokratik yasalara kulaklarımı ve ağızlarını kapıyorsa ki bunların içerisinde ben Batı Avrupa ülkelerinin bükümetlerini ve basınını da kastediyorum, toplumun ezilmesinde, baskılarla işkence ve halla halkın yokedilmesinde suçu işleyen kadar suçludur çünkü bir suça ortak olmaktadır” diyerek öncelikle Federal Alman hükümetini ve basını Şiddetle eleştirdi 

Kemal Daysal DİSK davasının bugünkü aşaması üzerinde durarak “DİSK yöneticileri 4 yıl ağır baskı ve işkence koşulları altında ve her dürüst insanın vicdanını sızlatacak bir haksızlıkla hapislerde tutuldular. Dava ise 5 yıldır sürüyor. Bu kadar kapsamı geniş ve bu kadar uzun süre devam eden bir sendikal dava dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Askeri savcı- nin son esas hakkındaki mütalaasında da DİSK'i suçlu gösterecek tek bir haklı gerekçe ve delil ileri sürülememiştir. Çünkü DİSK suçsuzdur. DİSK ve üyesi sendikalar patronların baskı ve sömürüsüne 


Barışı ve insanlığın geleceğini korumak için 


Dünya Barış Kongresi 


1986 Uluslararası Barış Yılı nedeniyle 15-19 Ekim tarihleri arasında Danimarka'nın Kopenhag kentinde Uluslararası Barış Yılı Üzerine Dünya Kongresi düzenleniyor. 

“Barışı ve İnsanlığın Geleceğini Korumak” belgisi alında toplanacak olan Kongre için oluşturulan Uluslararası Hazırlık Komitesi’ nde 58 ülkeden 140'ı aşkın uluslararası ve ulusal örgüt temsilcisi yaklaşık 200 kişi yeralıyor. 

Uluslararası Hazırlık Komitesi Başkanı Hermod Lannung tarafindani yayınlanan açık mektupta, Kongre çalışmalarının tüm delegelerin katılacağı genel oturumlarla yürütüleceği ancak ağırlığın forumlarda, tartışma gruplarında ve yuvarlak masa toplantılarında olacağı belirtiliyor. 


BRE p 


Açık mektupta, Kongre'nin amacı konusunda, “kendimizin ve bizden sonraki kuşakların yaşamını korumanın yol ve araçları konusunda, yapıcı ve açık bir diyalog için eşsiz bir vesile olacağı inancındayız. Bu Kongre, dünyadaki banş hareketlerinin değişik kesim- 


s LYA b 


lerinin temsilcilerini biraraya getirecektir. Kongre, askersel birikimin sürüp gitmesine karşı olan herkesin yan yana gelebileceği, tartışabileceği, birbirini esinlendirebileceği, böylelikle, Uluslararası Banş Yılı hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik ortak çabamızı güçlendireceği açık bir toplantı olacaktır.” deniliyor. 

Kongre'nin gündemi, BM Genel Kurulu'nun 40, oturumunda oybirliğiyle alınan kararlar doğrultusunda oluşuyor. 

Kongre'ye tüm dünyadan barış hareketlerinden ve savaş karşıtı hareketlerden, BM'den, politik partilerden, parlamenterlerden, dinsel gruplardan, kadın ve gençlik örgütlerinden, sendikalardan, yığın hareketlerinden temsilciler katılacaklar 


karş işçi sınıfımızın çıkarların savunmakladır. Sendikal hak ve öz- 


Profesör Server Tanilli sık sık alkışlarla ve “yaşasın DİSK” sesleriyle kesilen o konuşmasında; 1967'lere kadar Türkiye'de sendikaların sadece ücretlerin faztalaştırılması için gerekli bir örgüt 


4 
a 


Li. Düm 


“j pai 


a 


yardır, bu tehlikeye karşı her an-W-faşistin direnmesi o kara zin- 


A Ol | cirleri kurması, bunu da tülmamdi- latti 


Sendikalar Kongresi'nde 


yim kablolarını kesmiştik” diyerek anti-faşisi direnişanılarını an- | 


Türkiye halkı ve işçileriyle dayanışma kararı alındı 


DAC'in başkenti Berlin'de top-Janan 11.Dünya Sendikalar Kongresinin 6 günlük çalışmalar sonunda forumun ana belgesi katılan delegeler tarafından onaylandı. 

Daha önceki sayılanmızda hazarlık çalışmalarına ve foruma ilişkin haberlere ayrıntılı olarak yer 


Kürtçe konuşmanın 


cezası 5 


Başı l. sayfada başlandı Edip Servet Demirci'nin ana dilinde konuştuğu için $ yıl hap si isteniyor. İddianamede, İçel millet vekili Edip Gönenç'in “SHP Genel Merkezi'nde sadece Kürtçe ve Arapça konuşan yöneticiler var, bu parti sadece Kürtçe konuşulan bir yer mi olacak? şeklinde açıklamasının $ Haziran tarihli Hürriyet, Milliyet ve Tercüman gazetelerin- de yeralmasının suç duyurusu olarak kabul edildiği, yapılan soruşturma sonucunda da Edip Gönenç" in genel merkezde Kürtçe konuşan kişi olarak Edip Servet Devrimci" nin adını verdiği belirtiliyor, 


Bugün diktatörlük Türkiye'sindebinlerce Kürt aydını ve genci yalnız Kürt oldukları için, kendi halkinin demokratik haklarını savunduklan için zindanlardadırlar ve işkencelerden geçiyorlar. 


Daha geçenlerde Özal Viyana'da yapığı konuşmada Türkiye'de Künlerin de bulunduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Ve Kürtlerin eşit haklara sahip olduklarını iddia etti, Açılan bu dava Özal'ın yalan söylediğini ispat ediyor. 


Kürt halkı üzerindeki baskılar sürdüğü sürece Türkiye'de demoktasiden söz edilemez. Bu nedenle diktatörlüğün Edip Devrimci'nin de davasına temel teşkil ettiği, *bölücülük suçlaması" demokrasi güç- 


yıl hapis 


lerince geri püskürtülmelidir. Kürtçeye konan yasağın kaldırılması, Kürt halkının varlığının tanınması Kürt halkına kendi dilinde yayın ve eğitim hakkının sağlanması demokrasi mücadelesinin temel görevlerinden biridir. 


verdiğimiz Kongre, dünya sendikal hareketi tarihinde bugüne dek en büyük sendikal karşılaşma oldu. 

Kongre'de kabul edilen belgede nükleer savaş tehlikesini önleme- nin, uzayın silahlandınlmasının önüne geçilmesinin, dünya sendikal hareketi önündeki başlıca görev olduğu belirtiliyor. Her türlü görüş aynlığına rağmen tüm sendikaların işbirliğini güçlendirmenin önemine işaret edilen belgede, barış sivaşımıyla, emekçilerin sösyal-ekonomik savaşımının ayrılmaz bir bütün oluşturduğu vurgulanıyor. 

Belgede delegelerin, barışın ve güvenliğin sağlanmasına yönelik tüm girişimleri, Sovyetler Birliği” nin 2000 yılına dek tüm nükleer ve öteki yığınsal kırım silahlarının ortadan kaldırılmasını öngören bafış programını desteklediği kaydediliyor. 


Özal Avusturya'da protesto edildi 


Avrupa Demokratlar Birliği (EDU) adı altında Avrupa'daki gerici partilerin 18-20 Eylül tarihinde yaptıkları toplantıya katılmak üzere Viyana'ya gelen Turgut Özal Türkiyeli ve Avusturyalı demokrasi güçleri ta- 


rafından protesto edildi. 


“Turgut Özal zorbalığın temsilcisidir” başlığıyla başlayan, onun uluslararasi tekellerin Türkiye'deki sözcüsü olduğunu belirten ve barış ve demokrasi düşmanı kişiliğini anlatan Almanca bir mektup Avusturya'daki tüm parti, derek.kuruluş, parlamenterler ve gazetelere gönderildi. Aynı metin toplantının yapıldığı salonda da toplantıya katılanlara ve basın 


mensuplarına dağıtıldı. 


18 Eylül günü yapılan protesto mitingine çok sayıda Avusturyalı ve Türkiyeli kuruluşlar katıldı. Avusturya Halkına dağıtılan ve mitinge katı! 
maya çağıran Almanca bildiride de Özal ve temsil ettiği diktatörlüğün 


terörü anlatıldı. 


Bu arada Avusturya radyo ve televizyonu ORF Özal'la yapılan bir röpontaj yayınladı, Özal'ın Türkiye'deki sosyal demokrat partileri ve demokrasi güçlerini suçladığı bu yayında spiker Özal'a “Elimize geçen bir mektupta sizin faşizmin temsilcisi olduğunuz söyleniyor. Buna ne diyor sunuz? sorusunu yöneltti. Özal bu soruya “Bunu Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan teröristler söylüyor.” biçiminde yamt verdi. ORF'nin Özal'ın demokrasi güçlerini ve Özal rejiminin terörü nedeniyle Avrupa'da yaşamak zorunda kalan politik göçmenleri hedef alan konuşmalarına yer vermesi, öle yandan Özal ve hükümetinin demokrasi ve barış düşmanı uygulamalarıyla ilgili hiç bir söz etmeme- 


si de tepkiyle karşılandı. 
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11. Dünya Sendikalar Kongresi" ne kalılan delegeler ayrıca, dünya sendikal hareketinin barışın korunması ve silahsızlanma konusunda istem ve önerilerini içeren bir mektubu SBKP Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov, ABD Başkanı Ronald. 
Reagan ve BM Gene Sekreteri Perez de Cuellar'a gönderdiler. 

DİSK Yürütme Kurulu üyesi Kemal Daysal, Sosyal-İş Yönetim Kurulu üyesi Zeki Kılıç, Tek-Ges-İş Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Yıldırım, FİDEF Genel Sekreteri Tarık Özen ve Genel Saymanı Hamdi Maskar' ile FTİB Genel Başkanı Kasım Yeşilgül'ür de katıldığı Kongre'de Türkiye Halkı ve işçileriyle dayanışma mesajı oybirliğivle kararı bağlardı. “11. Dünya Sendikalar Kongresi, sendikal haklar ve demokralik özgürlükler için, çalışma ve yaşam koşullarının kötüleşmesine ve işsizliğe karşı güç koşullar altında sürdürdüğünüz savaşımlarla tam bir dayamşma İçinde olduğunu ilan eder” denilen kararda, DİSK ve üyesi sêndikalann çalışmalarının yasak ok ması, sürmekte olan DİSK davası, 
1987 Anayasası ve yine sendikal 
yasalarla getirilen kısıtlamalar mahkum ediliyor. 


tar 
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Hastanelerde emekçilerin durumu içler acısı 


Hem canını, hem malını 


©Okuyucumuz Sami Oğuz’ 
un Ankara'da başına gelenler, ülkemizde insan sağlığına verilen değerin ibret verici bir örneği. Verdiği rüşvetlere rağmen doktorların ilgisizliği yüzünden babasını kaybe- den Oğuz ilgililerden soruşturma açılmasını istedi 


Fedaral Almanya'da uzun yıllardır işçi olarak çalışan Sami Oğuz, babasının Türkiye'de ağır hasta olduğunu bildiren bir telgraf alır ve hemen memleketi olan Kayseri'ye gider. Aynı gün babasını Ankara Hacettepe Hastahanesi'nde çalışan ve özel muayenehanesi de olan Prot Dr. Dinçer Fırat'a götürür. 


Doktor babasının kan tahlilini yaptıktan sonra hemen hastaneye yatması gerektiğini söyler. Sancı kesmek için verilen ilaçlar da işe yaramadığından babasını acil servise kaldırırlar. Burada iki saat kadar sandalye üzerinde sıra bekletilen hastaya tam rönigen Sırası geldiğinde makinelerin arızalı oldüğu söylenir. Daha önce özel bir doktora çektirilmiş olan filmlere bile bakmadan, hastaya Dr. Dinçer'in yazdığı ilaçlan bir şişe içirerek “Hastanızı götürebilirsiniz, durumu düzelir” derler. Fakat hasta otelde daha da ağırlaşır. Bunun üzerine yine acil servise dönerler, Ancak bu defa Sami Oğuz hastayı hastaneden kaçırmakla suçlanır ve babasına acil serviste bakamaya» caklarını söylerler. Görevlilere yalvarmak, rica etmek, bir işe yaramaz, polis zoruyla hırpalanarak dişan atılırlar. Olayın büyümesi üzerine olaya müdahale eden iki hastane görevlisinin yardımıyla kısa bir muayene yapılır, dosya hazırlanır, 

Akşam otelde kalıp sabah erken» den yine hastaneye geldiklerinde 


akşam çıkarılan dosyanın kaybóls 


duğunu görürler. 
Okuyucumuz. Sami Oğuz'un babulunmuştur. 
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Ve dosya olmadığı için de muayene edemeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine aracı bir kişi bularak ilk rüşveti verdim ve babamı muayeneye aldırdım. Ama bu kez de yer yok dediler. 


Çaresiz babamı Almanya'ya götürüp orada tedavi ettirmeyi düşündüm. Alman Konsolosluğu benden hastanın Türkiye'de tedavi edilemediğine dair bir belge istedi. 
Ancak bakanlığın gösterdiği hastane heyeti de söz konusu belgeyi vermedi... 


Tüm umut kapılarım kapanmıştı. Babam göz göre göre ölüyordu. 
Bir aracı bularak onun vasıtasıyla Ankara İş ve İşçi Bulma Kurumu" nun arkasındaki bir Avukata, Avukat Ömer diyorlardı kendisine, 
500 bin lira vererek kaçak pasaport 
ve vize aldım. Yine bu işlemler sürerken iyice ağırlaşan babamı hastaneye yatırabilmek için 800 bin lira ödedim. Nihayet hastamız hastaneye yattı, Ancak bu kez de 19 
Mayıs bayramı nedeniyle tedaviye altı gün başlanmadı. Bu süre içinde bana bir kere 100 bin bir kere de 80 bin olmak üzere iki kere para yatırmam gerektiğini söylediler. Meğer bunlar bağışmış. Bunları da yatırdığım sırada babam vefat etti, 


| Biryandan babamın acısıyla yanarken bir yandan da bu adamlarla uğraşmaya devam ettim. 


Yukanda zorla alınan bağışın makbuzu, aşağıda ölüm raporu. 


sıyla yapılan bir sahte mühürden 


ya, 


Eskiden haydutlar yol kestiklerinde kurbanlarına “ya canını ya malımı,” der soygunu sonra yaparlarmış. Okuyucumuzun başkentin göbeğinde yaşadığı bu olay ise artık soyguncunun, rüşvetçinin elinden malını vermekle de canını kurtarmanın mümkün olmadığını gösteriyor. Parababalarının köpeklerinin ruhsal bunalımlarını tedavi merkezlerinin olduğu Türkiye'de bir işçinin başına gelenler bizi bir kez daha düşündürmeli, 

Sami Oğuz olayın peşini birakmamış. Başından geçenleti Sağlık 


Rize'den 
Horb'a kırık bacakla geldi 


Sefer Balçık yıllık izinini Rize'de aile yakınlarının yanında kullanırken izininin bitmesine iki hafta kala altında durduğu ağacın büyük bir dalı koptu ve bacağına düştü. Balçık'ın bacağı iki yerinden kirildı. Ağnlar içinde Rize Sosyal Sigortalar Kurumu Hastane- si'ne kaldınlan yurttaşımızın başına doktor ve hemşirelerin toplanmasına rağmen kendisine gerekli ilk yardım yapılmadı 

Acil servis doktoru derhal bacaklarının röntgenini alıp, alçılayacağına, hastayı günlerce sürebilecek heyet muayenesine göndermeye kalktı. Sefer Balçık ve babasının tüm ricalanna rağmen doktor heyele gönderme kararından vazgeçmedi. Kendisine hastanın iki hafla sonra işbaşı yapması gerektiği, ilk yardımın yapılmasının ve bir rapor verilmesinin yeterli olacağı, geri kalanının döndükten sonra yapılabileceği söylendiği halde faydası olmadı, Sefer'in babası durumu anlamıştı. Son çare olarak doktora 50-60 bin lira rüşvet teklif etti. Bu parayı az bulan doktor namuslu pozlarda “biz rüşvet almayız” şeklinde konuştu, fakat hastayı kırık bacaklarıyla, sakat olma ihtimalinin bilincinde olduğu halde hastaneden dışarı atı, 

Çaresizlik ve acılar içinde kıvranan Sefer Balçık kendisi gibi FAC'nin Horb kentinde kalan bir arkadaşım aradı ve kendisini Federal Almanya'ya götürmesini rica etti. Ailece apar topar geri dönen yurttaşı» mıza Horb hastanesinde derhal cerrahi müdahale yapıldı. 
Kendisini şimdi iyi hissettiğini 


Thyssen işçileri de haklarını almak için iş birakir 


Ford işyerinde işçiler 


üç kez iş 


Köln'de Ford işyerlerinde çalışma koşullarının ağırlaştınimasını protesto eden işçiler Ost Halle" de (Doğu kısmı) üç kez iş bıraktılar. İşvereni telaşa düşüren olaylar şöyle gelişti. 


1986 yılının başında 1000'in 
üzerinde genç işçiyi işe alan Ford işletmeleri izin dönüşünde bu genç işçilerin büyük çoğunluğunu işten çıkarttı. Sadece 100'ün üzerinde işçiye çıkış verilen Ost Hâlle'de bir vardiyada 300 kadar araba üretiliyordu. Çıkışların verilmesinden sonra Üretimin düşmemesi için skarbandlar hızlandırıldı ve West Halle'den 40-0 kadar işçi Ost Halle'ye aktarıldı. Araba üretimi 1350'ye çıkarak, işveren bir vardiyada daha fazla kazanmaya başladı. 
Ancak. akarbandların görülmemiş 


yere düşen civatayı bile alamaz halan 


dirmelerine rağmen, duruma ilgisiz kaldı, Bunun üze 


işveren bu 


rine, 19 Eylül günü saat 1030 
da Ost Halle'de işçiler işi bırakarak bantların hızının normale indiri. 
mesini, ağır iş koşullarının insanollaştırılmasını istediler ve durumda değişiklik olmazsa topluca direnişe geçeceklerini bildirdiler. 
Ancak işverenin yine ilgisiz kal- üzerine 23 Eylül günü Ost 


bıraktı 


sürdürdüler. 

Üçüncü işi birakma eylemi 29 
Eylül günü gerçekleşti. Sabah 6.45” 
de işbaşı yapan Ost Halle'deki işçiler 8.30'a kadar çalıştılar, 10 dakikalık normal istirahatten sonra bu işyerinde yanyana olan araba montaj ve motor montaj akarbandların- 
da çalışan toplam 300 işçiden 60 
kadarı 40 dakika işi bıraktı. Daha önceki iki kez iş bırakma eylemine motor bölümünde çalışan işçiler katılmıştı, Bu kez montaj bölümünde çalışan işçiler de katılarak dayanışmalarını gösterdiler. Bunün üzerine Ford İşletmeleri Ge nel İşçi Temsilciliği Sekreteri işçi lerin yanına gelerek bu duruma bir çare bulacağını söyledi. Daha sonra Ford Genel Yönetim Kuru» lu'ndan bir yetkili, işçilerden iki sözcü, iki işyeri İşçi temsilcisi, Genel İşçi Temsilciliği Başkanı, W. 
Kukelkom işçi temsilciliğinde bir toplantı yaptılar. İşçiler yapılan top- 


A 


Akşam otelde kalip sabah erken- den yine hastaneye geldiklerinde 


akşam çıkanlan dosyanın kaybol, 


duğunu görürler. £ 

Okuyucumuz Sami Oğuz'un ba-Şindar geçen ve inanılmaz gibi görünmekle birlikte ülkemizde bu ve yüzlerce benzerinin yaşandığını bildiğimiz bu acı olayı kendi ağzın- dan dinleyelim: 

“Evet dosya kaybolmuştu, Yeniden dosya çıkartmak istemediler, 


İş süresinin esnekliği tuzağı 


FAC Metali işçileri Sendikası (İG Metali) bu yiki toplu sözleşme hedefini saptadı: 
35 saatlik çakışma haftası, 

1984 grevleri sonucunda metal işkolunda 38,5 saat olarak bağlanan anlaşmalar, İG Metallin haftalık çalışma süresinin kısaltıiması yoluyla belirli oranda da olsa yeni işyerleri açılması ve mevcut işyerlerinin korunması görüşünü doğruluyor. Çünkü: » Sadece metal dalında 110 bin yeni işyeri açılmıştır. 
© İşsüresininkısaltılmasından önce işverenlerce planlanan işten çıkarmalar, 38,5 saatin gerçekleştirilmesiyle ortaya çıkan işgücü boşluğu nedeniyle durdurulmuş, dolayısıyla binlerce emekçinin işyeri korunmuştur. 

« İş süresinin kısaltılmasıyla metal ped etkilenen bir dizi işkolunda da yukanda gösterilen boşluğun doldurulması amacıyla planlanan çıkışlar durdurulmuştur. 

Çalışma süresi kısaltmasının hiçbir şey getirmeyeceğini, yeni işyerleri açmayaca” ğını ve mevcut işyerlerinin korunmasını etkilemeyeceğini o zaman savunan çevreler, bu gerçekler karşısında taktik değiştirmişe benzerler. Bugün artık işverenlerde 

hşma süresinin kısaltılmasına “Evet” diyorlar. Yalnız onların bu eveti sendikalarınkine benzemiyor. 

Önümüzdeki toplu sözleşme görüşmelerine çalışma süresinin kısaltılması konusu işverenlerce de getirilirse, hiç kimse şaşmasın. Fakat bu bizleri iyimserliğe yöneltip, yanıltmamalıdır. Çünkü dikkat edildiğinde görüleceği gibi, işverenler genel olarak “haftalık” deği, sadece iş süresi- 
‘nin kısaltılmasından bahsediyorlar. Onların burada İşletmek istedikleri mantık: *Çalışma süresi, İşyerinin ihtiyacına göre esnek olmalıdır” şeklindedir. Diğer bir deyişle söyleyecek olursak: “Evet çalışma süresi kısaltılmalıdır, fakat herkes için değil, Kısaltma ihtiyaç olduğu zaman ve ihtiyaç olduğu kadar Iş süresini, bizlerin 


seçeceği işçilerle kısaltıp, uzatma şeklinde yürütülmeli, makinalar rentbal olacak biçimde devamlı olarak çalışmalıdır.” 

İşverenler önümüzdeki toplu sözleşmelere bu mantık doğrultusunda şu amaçlar çevresinde oturacaklarıdır;. 

è Günlük“"kişisel" çalışma süresi 9 saat olmalıdır. 

è Cumartesi günleri normal işgünü sayılmalıdır. 

e Günlük iş süresinin “kişisel” olarak dağılımı -12 saate kadar çıkarılabilmelidir. 

» Haftahk iş süresinin “kişisel” dağılımı 
48 saate kadar serbest olmalıdır. 

$ Yıllık iş süresi “kişisel” dağılımı işyerlerinin “ihtiyacına” göre yapılabilmelidir. 

Burada altı çizilen “Kişisəl” ve “ihtiyaç" sözlerinin ardından “iş süresinin” patron efendilerinin keyfine göre uzatılıp, kısaltılması, yani “esnek” hale getirilmesi yatmaktadır. 

Şimdi bütün bunların biz emekçiler açısından ne anlama geldiğine bir bakalım. 

Görüleceği gibi, işverenler, sendikaların “Toplumun ağırık noktası insandir” mantığından hareketle savunduğu "haftalık” çalışma süresinin “herkes için” kısaltılması yerine, kendilerinin belirleyecekleri “Olimpiyat adayı” işçileri, yine kendilerinin “ihtiyacına” göre saptadıkları süre kadar çalıştırmayı amaçlıyorlar. 

Böylece toplu sözleşmelerle güvence altına alınan “Çalışma süresi, ücretlendirme ve yıllık izin” anlaşmalarından kurtulmak istiyorlar. Onların bu istemleri- nin gerçekleşmesi halinde: 

è Günlük iş süresini ve kimin ne kadar çalışacağını işveren belirleyeceğinden, Işçi temsilciliğinin karar yetkileri ortadan kalkacaklır. 

. İşveren Ihtiyacına göre esnek düzenleyeceği iş süresi dağılımını istediği gibi kullanarak, yeni işçi almayacaktır, çünkü meydana çikacak boşluklar mesallerle 


ları da yatırdığım sırada babam ve- m fat etti. merkezlerinin olduğu Türkiye Kendisini şimdiyi hissettiğini bir işçinin başına gelenler bizi bir belii Saler Balçık gazete- 

Bir yandan babamın acısıyla ya- kez daha düşündürmeli. mize Seslendi: “Bu iktinarken bir yandan da bu adam- Sami Oğuz olayın peşini bırak- dann elinde güzelim memlelarla uğraşmaya devam ettim. mamış. Başından geçenleri Sağlık ket ne hallere gelmiş, gün be Ölüm nedeniyle 96 bin lira işlem © Bakanlığına bir dilekçeyle duyu- gün daha da kötü oluyor, Alparası aldılar. Ayrıca hastanenin © rarak bu yolsuzluklar ve sorum- lah kimseyi hastanelere düimamı da benden sanki ölü değil © suzluklar hakkında soruşturma ya- şürmesin, Benim gördüklerim de gelin çıkarıyormuşuz gibi 20 bin — pılmasını istemiş. Şimdi okuyucu- ve çektiklerim bana yeter. La- lira bahşiş istedi. Cenazenin taşın- muzla birlikte biz de Sağlık Bakan- | net olsun, durum düzelinceye ması için gerekli olan mübür de lığından ne cevap geleceğini bek- kadar gitmeyeceğim bir daha” mum ateşinde 5 TL'nin stima- © fiyoruz. 
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kapatılacaktır. 

è Mevcut işler az sayıda işçiyi, uzun süre çalıştırarak yaptırılacağından, “fazla" işçilere çıkış verilecektir. 

è Yıllık izinler çalışanların istediğine göre değil, işyerinin ihtiyacına zarar getirmeyecek şekilde düzenlenecektir. 
(Örneğin, üretimin durgun olduğu zamanlar.) 


» Bu uygulamalar sonu ortaya iki kategorl Işçi çıkacaktır. Birl işçiler, diğeri de patronun “sevgili işçileri”. 


è Günlük, haftalık, dylık ve yıllık iş süresi dağılımı “Esnek ve kişisel” olarak, “ihtiyaca” göre yapılacağından, işçiler arasında rekabet artacak, işçi temsilciliği ve sendika düşmanı görüşler körüklenerek, gelişecektir. 

Çalişma Bakanı ve Türklerin “sevimli ve sevgili babası” Norbert Blüm'ün 1 Mayis 1985'de FAC işçilerine “hediye” ettiöl “kiralık ve süreli işçi almayı kolaylaştırma yasası” ve 116. maddeyle kısıtlanan sendikaların grev hakkı, yukandâ sıraladığımız işveren planlanna taban hazır - tamaktadır 

Şimdi burada önemli olan, işverenlerin ulaşmak istediklerinin yanında, bizlerin yani yerlisiyle, yabancısıyla tüm emekçilerin bu tuzağı ve getireceklerini kavrayıp, kavramadığımızdır. Bu saldırılara karşı mücadeleye en geniş yığınları çekip, çekemeyeceğimizdir. 

Işverenler tabii ki saldıracaklardır, gerici hükümet tabli ki onları destekleyecektir. 
Bu onların amacı ve görevidir. Bırakalım “durum böyledir” diye yakınmayı, ölçelim yığınlar içindeki etkenliğimizin gücünü. Dökebilecek miyiz yığınları sokaklara, katabilecek miyiz sendikalarımızın Çağrısına? 
Sorun, kişisel “var mısın yok musundan” öteye yığınları patronların karşısına dikebilmek sorunudur. Ve bu ortamın tabanını hazırlamadıysak, daha çok haklarımız gidecektir elden. 


350'ye çıkanık, işveren bir vardiyada daha fazla kazanmaya başladı. 
Ancak akarbandların görülmemiş şekilde hızlandırılmasıyla. işçiler yere düşen civalayı bile alamaz hale geldiler, çalışma koşullan dayanılmaz bir hale geldi. 

İşçilerin defalarca işverene bil- 


Birlik sendikamız DGB içinde 2,5 milyon üyesiyle en güçlü sendika olan FAC Metal İşçileri Sendikası İG Metal'in (İĞM) kurultayı 19-25 Ekim 1986 tarihleri arasında Hamburg'da yapilacak. 

Yerel organlardan seçilen 500" den fazla asil delegenin, ulusal ve uluslararası düzeyden yüzlerce konuğun katılacağı kurultayda son üç yılın dökümüm yapılacak, çalışma» lar sergilenecek ve gelecek üç yılın hedeflerini saptayacak kararlar alinacak. 


Kurultayın bir başka görevi de İG Metallin önümüzdeki üç yıl içinde çalışmalarını sürdürecek olan “Yürütme Kurulunu seçmek olacak, Halen 1. başkan olan Hans Mayr'in başkanlığını tekrar koymayacağı kurultayda, yeni 1. başkanın yanında, 2. başkan, genel sayman 
ve çeşitli kısımlardan sorumlu 8 
yürütme kurulu üyesi de seçilecek 

Bir haña sürecek kurultayın önemli bir bölümünü de, yerel organlar kanalıyla kurultaya ulaştırılan karar tasanlan oluşturuyor. 
Sendika içi sorunlardan, personel konularına, sosyal, hukuksal yeni teknoloji ve rasyonelleşme, barış silahsızlanma, çevre korunması ve uluslararası ilişkilere kadar kurul- 


İG-Metall kurultay yapıyor 


mesini, ağır iş koşullarının insancillaştırılmasını istediler ve durumda değişiklik olmazsa topluca direnişe geçeceklerini bildirdiler. 
Ancak işverenin yine ilgisiz kalması üzerine 23 Eylül günü Ost Halle'de işçiler ikinci kez 3ğdakika daha işi bırakarak proteslolatını 


taya ulaşan 674 karar tasansı üzerinde karar verecekler, 

Kurultaya sunulan Karar tesarilan arasında, FAC'deki yabancıları yakından ilgilendiren bir dizi öneri var. Belirli bir kısmı bu yılın mayıs ayında Fraklfurüta yapılan 1. Yabancılar Konferansı'nda kabul edilen ve onaylanmak üzere kurultaya sunulan karar tasanları arasında FAC yabancılar politikasının, yabancılanın istekleri doğrultusunda değiştirilmesini, ailenin birleşimi- nin, oturma hakkının güvence albna alınmasını, ülkesine dönen yabancılara üç yıl içersinde tekrar FAC'ye geri dönebilme hakkının tanınmasını vizenin kaldırılmasını, serbest dolaşım hakkı, yabancı düşmanlığına karı daha etken mücadele edilmesi, yabancılar için eşit haklar, yerel seçimlere katılma hakkı, gençlerin askerlik bedelinin indirilmesi, Türkiye'de insan haklan, sendikal ve demokratik haklar, politik göçmenler yasasında yapılmak istenen değişikliğin önlenmesini içeren 40 Kadar öneri var. 

Üç yılda bir yapılan ve İG Metall'in en yüksek Karar organı olan sendika kurultayına katılacak delegelerin bir kismini bundan önceki kurultaylarda olduğu gibi yabancı delegeler oluşturacak. 


sonra Ford Genel Yönetim Kurulu'ndan bir yetkili, işçilerden iki sözcü, iki işyeri işçi temsilcisi, Gé nel İşçi Temsilciliği Başkanı, W Kukelkorn işçi temsilciliğinde bir toplantı yaptılar. İşçiler yapılan toplantıda alınan Kararların kendilerine açıklanmasını bekliyorlar. 


Köln İşçi Birliği de bir bildiri yayınlayarak işçilerin haklı protestolarını desteklediğini açıkladı. 


yetiştirme ödeneği broşürü 


çıktı 


Gazetemizde daha önce haberini verdiğimiz ana olan kadinlar için “Çocuk Yetiştirme Ödeneği” yasası ile ilgili olarak IG Metall sendikası yeni bir broşür çıkardı. 

Broşürde “Anneleri Koruma Yasasının” içeriği ve *Çocuk yetiştirme ödeneğinin” nasıl, hangi yollarla, ne kadar ve nereden alınabileceği örneklerle verilmekte, doğum- dan önce, doğumda ve doğumdan sonra yapılması gö rekenlere dikkatler çekilmektedir. 

Hangi işkolunda olursa obsun, tüm çalışan kadınlar için geçerli olan yasa hakkındaki bu broşür, tüm İG Metall yerel şubelerinden temin edileceği gibi, fabrikalardaki işçi ve sendika temsilcilerinden yasa hakkında bilgi alınabilir. 
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HABERLER-YORUMLAR 


Türkiye Postası, 10 Ekim 1986 


Göçmen Sorunları Konferansı 4 Ekim'de Rotterdam'da toplandı 


Hollanda'da 7 federasyon ortak toplantı yaptı 


Hollanda'da 4 Ekim tarihinde yapilan “Göçmen Hakları Konferansı” mi gazetemiz yazı kurulundan Berin Uyar, Dilruba Yenen ve Hollanda temsilcimiz Haydat Tuç izledi. 


4 Ekim 1986 cumartesi günü Roterdam'da “Hollanda Göçmen Sorunları Konferansı” toplandı, Daha önce yedi federasyon tarafindan oluşturulan “Eşit Haklar Mücadele Komitesi”nce Hollanda'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen yerel konferanslardan toplanan kararlar ışığında” hazırlanan 13 tebliğ bu merkezi konferansta tartışmaya açıldı. 

İLKE Dergisi, HTKB (Hollanda Türkiyeli Kadınlar (o Birliği), HTSKF (Hollanda Türk Spor Klüpleri Federasyonu, TİKDF (Türk-İslam Kültür Dernekleri Federasyonu), HTIB (Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği), Milli Görüş Federasyonu, HTOB (Hollanda Türkiyeli Öğretmenler Birliği), lslam Merkezleri Vakfı tarafından oluşturulan “Eşit Haklar Mücadele Komitesince düzenlenen konferansin açış konuşması komite adına, TİKDF Ikinci başkanı M.E. 
Dündar tarafindan yapıldı. Dündar konuşmasında; — “..Bugünümüz biz, Hollanda'daki insanlarımız için çok önemli bir gün. Burada Hollanda'da teşekkül etmiş de- 


ya 


mokratik dernek ve kuruluşlarımızın büyük çoğunluğu birlikte bulunuyor. Bu önemli bir gelişmedir. “Eşit Haklar Mücadele Komitesi” bu gelişmeyi saygıyla selamlıyor. Biz kimiz? Ve niçin bir araya geldik? Bunu burada kıvanç- la açıklamak istiyorum. Biz kendimizi sorunlarımızın çözümünde bir araya gelen demokratik örgütler olarak tanımlıyoruz ki, güçlerimizi birleştirebildiğimiz oranda sorunlarımızın çözümüne yönelik ileri, kalıcı adımlar atabileceğiz. 
Güçlerimizi — birleştirebildiğimiz oranda, Hollanda demokrasi güçleri içinde saygın, sözü dinlenir, fikri sorulur bir güç oluşturabileceğiz. Bu biz dernek yöneticileri- nin istemi olmaktan da öte, buradaki 155 bin insanımızın sorunlarının çözümü için zorunlu bir şarttar... 

..Barış demokrasi ve eşit haklar istemi biz yabancıların yaşamının parçası haline gelmiştir. Barış istemi tüm öteki sorunlarımızın başında yer alıyor. Çünkü bugün banş sorunu yaşama sorunu haline gelmiştir... 

..Silahlanmaya kaynak bulan güçler neden işsizliğe çare bulamıyorlar? Ayrımcılık en çok işsizlik sorununda kendini gösteriyor. Aynı nedenle ırkçı-ayrımcı güçler yabanca düşmanlığını körüklüyorlar... 

Birliğimizin ilk adımı olarak gerçekleştirdiğimiz bu konferans, hepimiz için yeni bir dönemin habercisi olmalıdır. Bu dönem aramız- daki birliği pekiştirme, aynı platformda tek bir yumruk olma, önümüzde bizi bekleyen sorunlarımızım çözümü için tek çıkar yoldur. 
Karşılıklı sevgi ve saygı temelinde oluşacak güveni somut işler, tutum 


ve davranışlarımızla geliştirip güçlendirmeliyiz. Bizi birleştiren sorunlar ayıranlardan daha fazla ve güçlüdür.” dedi. 

Konferansa “Eşit Haklar Mücadele Komitesi"ni oluşturan örgütler tarafından tartışılmak üzere; 1) İşsizliğe karşı ve eşit işe eşit ücret, 
2) Seçme ve seçilme hakkı, 3) Türkiye seçimlerinde, oy kullanma hakkı, 4) Göçmen kadınların sorunları, 5) Var olan haklarımızı daha iyi kullanmak için, 6) Vizenin kaldırılması, 7) Geri dönüş, 8) Gençlik sorunları, 9) Askerlik bedeli ve konsolosluk harçları, 10) 


GESİ İZLENİMLER (e 


Konut sorunu, 11) Sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi, 12) Anadili ve kültür eğitimi, 13) Ayrımcılığa karşı başlıklarını taşıyan bu tebliğler sunuldu. Konferansın ikinci bölümünde ise sunular tebliğler taruşmaya açılarak salonda konuk ve izleyici olarak bulunanların görüş, öneri ve eleştirileri alındı. “Eşit haklar Komitesi” konferanstan sonra bu yeni önerilerin komite tarafından inceleneceğini, son halleri verildikten sonra Türkçe ve Hollandaca kitap olarak basılıp, en geniş şekilde dağıtımının sağlanacağını açıkladı. 


TE- SEE 


ME vak 


— Konferans gerçekten de özenle hazırlanmıştı. Ses düzeni, ışıklandırması, hiç aksamayan organizasyonu ve toplantı başlamadan önce Hollanda'nın çeşitli bölgelerinden gelerek, uzun konuşmaları dinleyen izleyicileri, Hollanda'nın önemli iki televizyonundan ekipler ve diğer basin mensuplarıyla bir uluslararası konferans görünümündeydi. A 

— Toplann başlamadan önce mikrofona çıkan HTIB Genel Başkanı Nihat Karaman salona seslenerek bir duyurusu olduğunu söyledi. 
Biz kayıp bir çocuk ya da yanlış park edilmiş bir araba anonsu beklerken, o sakin soğukkanlı bir sesle, az önce salona bomba konulduğu yolunda bir ihbar aldıklarını, görevliler dışında herkesin 


Konferansın yapıldığı salonun önünde polisin arama yapmasını 


« Vildan KARAOĞLU/HTKB Genel Sek- 


— š > binanm dişina çıkması gerektiğini söyledi. Konuklar aynı soğukkanlılıkla yerlerinden kalkarak salonu boşaltmaya başladılar. Ama panik çıkmaması için o kadar ağır yürüyorlardı ki bazı görevliler daha acele edilmesi için uyanda bulunmak zorunda kaldılar. Salon kısa sürede boşaltıldı. Tiyatronun dışında sabırla polisin gelip arama yapması beklendi. Salonun bu ihbardan sonra boşalacağını haya! 
edenleri şaşkınlığa uğratacak bir kararlılıkla konukların tümü yapı-Jan ânonstan sonra yerlerini aldılar ve sanki böyle bir olay yaşanmamış gibi bıraktıkları yerden devam ettiler. Bu olay son günlerde kimliğini açıklamayan bazı kişilerin yığınsal toplantılara yaptıklan bomba ihbarlarından biriydi sadece... 

— Hollanda Göçmen Sorunları Konferansı'nın değişik yanlarından biri de konsolosluk görevlilerinin toplantıyı resmen izlemeleriydi. 
Biri bayan olan 3 görevli konferansın tartışma bölümünde askerlik bedeli, konsolosluklarıdaki uygulamalar ve bazı sorunlarla ilgili olarak kendilerine yöneltilen soruları buraya konuşmak yetkisiyle gelmedikleri gerekçesiyle yanıtsız bıraktılar. Ancak bu toplantının kendileri için çok yararlı olduğunu, sorunlar yetkililere ileteceklerini söyledi-Ter. Toplantı boyunca tüm konuşulanlar nor eden konsolosluk görevlileri, böylesine boyutlu ve nitelikli sorunların tartışılacağını düşünememiş olacaklar ki, yanlarında getirdikleri kağıtları kısa sürede bitirip cep defterlerine not tutmaya başladılar. Görevlilerin biryandan not tutup bir yandan da alkışlara katılmaya çalışmaları dikkati çekiyordu. 

— Konferansa konuların içeriği gözönüne alınarak hiç yabancı konuk davet edilmemişti. Ancak toplantının yapıldığı Rotrerdam'ın Belediye Başkam davet edilmiş. kendisi gelemediği için konferansa 


bekleyen konuklar bir mesaj göndererek başarı dileklerini iletmişti. 
Ek e eek e a ii e Mİ İİİ ve 


içinde yer almayı uygun gördük. 
— Sarı Bir kadın alarak hu komitede 


Büyük bir salonda yapılan Göçmen Hakları Konferansını çok sayıda konuk ilgiyle izledi 


Refik TEZEL/HTİB Genel Sekreteri. 

Soru: Bu geniş taband toplantıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Könleransın önemi nedir sizce? 

Refik Tezel: Demokratik dermekler de olsa, yönetcileri açısından çok farklı siyasi görüşleri, farkk mançian temsil eden insanlardan oluşuyor bu komite Siyasi görüşleri, inançlar əma önemkisi, çalışma biçimleri birbirinden fadt olan bu Tederasyonlann biraraya gelirmiş olması geleceği açısından da önemini işare* ediyor bize. Eğer biz HTIB olarak bize düşen görevleri başanyla devam etirebilirsek görünen o ki bugünkü olumlu havayla komite ilerde daha büyük işler başarabilir, daha geniş kesim leri kucaklayabiir. 

Konferansın önemine geknce, banca çalışmanın birleştirilmesi yani bilgierin, deneylerin insan gücünün birleştirilmesi ve geniş yığıılara seslenmesi açısından çok önemydi. Bundan böyle teşkila'lar üzerine çalşma yapacak olanlar beli bir platlormda çalışmaya başlayacaklar. Bu açıdan çak önemi, ama ikincisi, basın yayın kurumlarının yösterdiği öyiden Çıkarak kalılımın Hollanda düzeyindeki hem yığınsafığın- dan, hem de ülkeler arası #rmonisinden yola çıkarak geniş yığınlan kaçakladıfp- m söyleyebilir: Esas etkilen önümüz” deki günlerde sürecektir 


Mehmet AKBULUT/Milli Görüş Fe. 
derasyonu Genel Sekreteri. 

Soru: Federasyon olarak böyle bir komitede yer aldığınız için üyeleri- 


kiye'de de ayni milli görüş zamanında bir sol partiyle koaüsyon kurmuştu. Biz insanımıza hizmet götürebilmek için her yolun kullandmasından yanayız. 
Örgütümüz de aym şeyi düşünüyor. Tı 

bii insanımızın kültür seviyesi düşük olduğundan bunu onlara anlatmak bir hayli zor oluyor... Aslında önemli bir tepkiyle de karşılaşmadık. Biz federasyon yetkileri olarak göreve gelirken, “Bizi tercih ediyor ve görev başıma getiriyorsunuz. Biz de şimdiye kadar izole bir vaziyette yaşayan Milli Görüş Federasyonunu dışa açmayı dü-Şünüyoruz. Bizi seçmekle bizim btün bu faaliyetimizi onaylamış buluyorsunuz” demiştik. Bu yüzden de tabanımızdan bir tepkiyle karşılaşmadık. 

Soru: Eşit Haklar Mücadele Komitesi'nin geleceği için ne düşünüyorsunuz? 

M.Akbulut: Gelecek için şöyle söylenebilir: Eğer çalışma sadece insanimaza hizmet babından devam edecekse gelecek parlaktır. Ama bildiğiniz gibi çeşitli görüş ve ideolojilere sahip insanlar bu komite altında birleşti. Bu büyük bir başan aslında. Ama sonunda tek yönlü bir ideolojiye doğru yönlendirme olursa tahmin ediyorum başankı olmaz. Ama iyi hesaplanır da sürekli insanların artak çikarlan gözününde tutulursa bu başan- nın devam olacağına inanıyorum. 

Soru: Böyle çok görüşün bir arada olduğu bir toplantı ilk kez mi yapikyor? 

M.Akbulut: Evet, böyle çok kapsamh, çok tabanlı bir toplantı ilk kez yapiyor. Biz federasyon olarak bu tutum- dan dolayı gerçekten memnunuz. Çaışmalara yeni kabidık. Arkadaşlarla daha önce bazı entermasyonal toplantılar» da karşılaşmış ama buluşamamıştık” Ba D önyanylardan, kominikasyon yetersizliklerinden dolayı. Ama tabii onlardan gelen teklifler ve bizim de zaten açık olan yaklaşma tavnmiz bu işi daha da süratendirdi. 


z 
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İbrahim Özdemir (Hollanda Türk Spor Klüpleri Federasyonu Genel Sekreleri, 


Soru: Eşit Haklar Komitesi'nde böylesine değişik görüşlerin bir arada bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Yaptığımız tartışmalardan çıkarak, artık günümüzde buradaki işçi örgütletinin bundan sonraki çakışma hedefleri eşit haklar mücadelesine yönelik olacak. O nedenle, komitenin geleceği açıktır, uzun bir dönem komite çalışmatanni sürdürebilir. Komitenin çalışma temposu, komite içinde yer alan örgütlerin uyumlu çakşması bana bu izlenimi veriyor. Bütün katlan örgütler de bu konuda hem fikir. 

Eşit Haklar Komitesinin oluşturulmasıyla birlikte, Ak defa Hollanda'da böylesine geniş bir katılımla bütün örgütleri kapsayan bir konferans düzenleniyor ve ortak görüşler kabul ediliyor. Bu ortak görüşler Hollanda ve Türkiye hükümetlerine gönderilebilir. Tek tek çıkışların ötesinde böylesi bir çıkış çok daha güçlü olacaktır. Daha çok ses getirecektir. 

Soru: Geniş bir katılım ve bütün örgütler diyorsunuz. Oysa 7 federasyon katılmış durumda. Katılmayan örgütler yok mu? 

- Evet, Hollanda'da bulunan göçmenlerin sorunlarına yönelik somut gereksinimlerden çıkarak çalışma yapan kuruluşlannın oluşturduğu 300'e yakın demek ve federasyondan 200 tanesi bu komite içinde temsâ ediliyor. O açi- 


dan çok önemli, 


Soru: Bildiğimiz kadarıyla böylesine değişik görüş, dernek ve inançlardan insanların biraraya iri bir konlerans Hollanda'da ilk kez pılıyor. Bu birliğin devamı için ne dèşünüyorsunuz? 


D.Bahadır; Konferanstan alınacak sonuçlan ilgili makamlara götüreceğiz. 
Öncelikle etkili olabilmemiz için tanıdığmiz ve bize yardımcı olan parlamenterterle bu konuları görüşeceğiz ve halen hükümete görüşülmekte olan yabancılar yasasını değiştirme kanununa tepki göstermelerini isteyeceğiz. Bunu sağlamak birinci amacımız. ikinci olarak 


da Türkiye ile ilgili görüşlerimizi Türk hükümetine geniş bir şekilde ile'meye çalışacağız. Burada zaten konsolosluk yetkilileri var. Onlar konuşmalan not ettiler. 


Aynca burada gördükleriniz bizim fa. 
aliyeterimizin ulak bir kısmı. Bunun dişında komiteler, komisyonlar mevcut Her alanda çalışıyoruz. Ne derecede etkili olacağımızı bilemiyoruz. Ama birlikten güç doğacağını anlamış bulunuyoruz. Yani bu bizim için büyük bir kazanç. 
Önceleri her kuruluş haklarını ayn ayn isterdi. Haklannı isterlerdi ama bunu isterken de, kuruluşlar birbirlerini kötülemek zorunda kalırlardı. Şimdi bu durum 


n mme ye 


` Osman BAHADIR/Hollanda Türk-İslam Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri. 


söz konusu değildi. Hepimizin haklarını bir ağızdan savunduğumuz zaman Holtanda hükümeti kafasını sallayıp geçemeyecek Buna inanıyoruz. 

Soru: Siz bu çakşmalarınızı tabapınıza nasd yansıtıyor ve kabul ettiriyorsunuz? 


O.Bahadır: Çok iyi bir soru. Şunu he- 


zın çözümü için tek çıkar yoldur. dığı salonun önünde Karr ne İn Konfera yap s salonun polisin arga yapmasını 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men iade edeyim ki, biz aşağı yukan yedi senedir dini faaliyetlerde bulunuyorduk. Yani dini maçlarını yaşayan vètandaşlanmıza imkanla sağlamaya çaışıyorduk. Artık bu işlerle Holanda Diyane" Vakt ilgileniyor Biz genel, sosyal, kültüre! faaliyetlerle meşguluz. Şu anda federasyonumuz bu çalışmalanmazı aktarmak amacıyla 7 bölge toplantsı düzenlemiş bulunuyor. Bu toplandlara bölgedeki bütün cemiyetler de çağmimakta. Bu arada tepkiler almadık dersek yalan söylemiş oluruz. “Yahu nasıl oluyor da birleşiyorsunuz diyorlar.” 


Soru: Tepkilere karşı tavrnız nasıl 


0.Bahadır: Durumu açık bir şekilde izah ettikten sonra vatandaşlanmız da bunun olgun ve iyi bir adım olduğunu kabul ediyorlar. Aslında bu duygu, yani birleşme duygusu vatandaşımızın içinde yaşıyordu. Ama bunu açıkça söyleyemiyordu. “Bırakın şu'culuğu, bu'culuğu, toptan, birlikte mücadele ede-Em” diyen insanlanmız çoktan vardı Bunu şimdi anlıyoruz. Birlik yaptığımız zaman bu ortaya pkb. Tabii haliyle bu konferansın sonunda da birtakım tepkiler olacaktır. Biz bunu biliyoruz. Her başlangıç. her konuda ilk olmak zordur. 
Ama biz birliğe inanıyoruz ve vatandaş-Janmızı da ikna etmeye çakşacağı? 


Belediye Başkanı davet edilmiş. kendisi gelemediği için konferansa bir mesaj göndererek başarı dileklerini iletmişti. 


o Vildan KARADGLU/MTKE Genel Sekreteri 

Soru: Kadınlar Birliği olarak bu komitenin içinde neden yer aldınız? 

V.Karaoğlu: Hollanda'daki göçmen işçiler arasında kadınlarımız kendine özgü sorunlara da sahip. Yabancı bir kadın olarak bu ülkede yaşamak, her alanda kadın ve yabancı olarak bir takım zorluklarla karşılaşmak . Biz örgüt olarak kadın - lanmızın erkeklerle ortak olan sorunlarını ve kadınlara özgü sorunlanmızın birlikte dde getirmesi açısından bu komitenin 


içinde yer almayı uygun gi 

Soru: Bir kadın olarak bu komitede çalışmanın zorlukları var mı? 

V.Karaoğlu: Muhakkak. Çünkü diğer örgüt ve federasyonlar genellikle sorunlan erkekler açısından getiriyorlar, bunu genel sorun olarak ele akyorlardı. Fakat bizim oradaki varlığımız kadınlar üzerine daha özel düşünülmesi gerektiğini, onlamn daha özel sorunlan olduğunu ortaya koymakta “büyük rol oynuyor. Genel an tamdaki sorunlarda bizler bu özel durumu vurgulamaya çalışıyoruz. 


e Hüseyin Yalçın/Den Haag 

Ben şahsen bir cemiyetçi, yıllardan beri birçok kuruluşlarda görev yapan bir insan olarak gerçekten bu toplantıyı düzenleyenlere minnettanm. Hakikaten iyi bir olumlu bir neticeye parmak bastılar. Bizim tek çıkar yolumuz bu idi zaten, Birlik ve beraberlik. 

. 
e Sadık Teper/Den Haag 

Völla ben böyle bir toplantıya #k defa geldim. Tesadüfen, minübüs davasıjla. Ama çok hoşuma gitti İyi bir bilinçli bir toplum. Benim için çok olum- ki bir şey. Hiç değilse bir sorunum olursa gelip de başvurulabilecek bir yer 

- Sizce toplantı başarılı olacak mı? 

- Ehh, vala bu kadar insan buraya geldiğine göre bir şeyler çıkacak herhalde, Bu kadar adam buraya boş gelmiyor. Mutlaka birşeyler çıkacak Ben de çalışıyordum. Fakat 4 senedir fabrikam iflas etti, boştayım 

. 
e Gün Güneş: Den Haag'da öğrenci. 

Soru: Bedel sorununuz var mı? 

— Şimdilik görünürde yok ama olacak. 5 

Soru: Bugünkü konferansı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

— Şimdiye kadar sorunların çözümünü Hoğandaklar yapıyordu. Görüldü ki pek geçer yöntem deği, Çünkü onlann bizim açımızdan verebilecekleri fazla birşey yoktu. Bu tür bir konferansta farkh, değişik görüşlerden yabancı örgütlerin biraraya gelmesi bana, bu örgütlerin kendârini tek tek kabul et-Örmekte gördükleri sorunların üstesinden getebiledekleri izlenimini verdi. 

Soru: Bu kanıya nasıl vardınız? 

- Biraraya gelen bu örgütleri cidi bir varlık olarak Holanda hükümetinin geliştirdiği politikaya karşılık yeni politikalar üretmede önemli bir adım olarak görüyorum. Değişik örgütler vardır. Ve onlar bu değişikliği kendi içlerinde aynen muhafaza edeceklerdir. Ancak gerek Hollanda gerek Türk hükümetine karşı politika yürüttüklerinde, istemde bulunduklarında daha fazla ciddiye abnmalan gündeme gelecektir. Bu açıdan önemli buluyorum. 


landa düzeyindeki hem yığınsallığın- dan, ham de ülkeler arası armanisinden yola çikarak geniş yığınlar kuçakladığni söyleyebiliriz. Eses efkileri önümüzdeki günlerde sürecektir. © 

. 


* ÖMER KUTLAR/Hollanda Türkiye Öğretmenler Birliği. 

Soru: Eşit Haklar Mücadele Komitesinin oluşmasmı siz nasıl değertendiriyorsunuz? 

Ö.KUTLAR: Bu komiteye geleceğe yönelik çök olumlu bakıyorum Gerçekten de artık hepimizdeki sekter davranışlar kırılıyor. Taba sorunlarımız her-Gün biraz daha arttığından, sorunlar ç9- aldıkça bunlar çözmek için birlikte kararlar aldılar. Benim gördüğüm kadarıyla bu iş başanyla sürecek Bu komitenin dışımda kalan bazi kuruluşisr da “o örgül, bu örgüt” diyerek sekter davran-Gar ve aramıza kabimaddar. Ancak komitemiz herkese apk. Tüm kuruluşlara açık a 
* Ergin Çeşmer: 12 yaşından beri Hollanda'da, 22 yaşında, öğrenci. 


Soru: Konferansın tebliğlerinden biri de bedel sorunu üzerineydi. Sizin de bedel sorununuz var m? 

Bedel sorunum çok büyük aslında Burada 21 yaşımı doldurduktan sonra bedelli askerlik mi, pormal askerlik mi yapacaksın başvuruda bulunmak zorundasın. Ben 22 yaşında biduğum halde bu konuda ödeme filan yapmadım yapmayı da düşünmüyorum. Benim için çök büyük para, ödeyecek durumum da yök 


Soru: Peki bu konferansı nasıl dederlendiriyorsun? 

- Eşit Haklar Komitesinin Göçmen işçiler Konleransı ilk defa oluyor Halan- da'da. Bu ilk adım olduğu için önemli, çok da iyi şeyler söylendi. Bunun hemen hayata geçirileceğini zannetmiyorum. 
Ama bence ilk defa ablan br adım ve iyi bir adım. Herhalde hepimiz için hayak Olur 


Türkiye Postası, 10 Ekim 1986 


Fransız Komünist Partisi senatörü Charles Lederman 


'la bir söyleşi 


HABER-RÖPORTAJ 


/ Feridun AKSIN 


“Yabancılar Yasasına karşı ortak savaşım verilmelidir” 


© Geçen sayılarımızda genel çizgileriyle içeriğini belirttiğimiz Yabancılar Yasa Tasansı, Fransa'da yoğun tartışmalardan sonra, özüne dokunmayan çok küçük degişikliklerle, sağcı milletvekillerinin oylarıyla meclislerden geçti. Senatodaki tartışmalar sırasında bu tasarıya 


karşı kararlı bir savaşım veren Fransız Komünist Partisi senatörü Charles Lederman ile gazetemiz adına Feridun Aksın'ın yaptığı söyleşi, yasanın çıkarılmasının amaçları ve buna karşı verilecek savaşım konusunda önemli açıklıklar getiriyor. 


Türkiye Postası Sayın Lederman, Yabancılar Yasasının Senalo'da görüşülmesi sırasında birçok kereler söz alarak, yabancılann haklarını kararlı bir biçimde savundunuz, bu yasanın bu biçimiyle oylanmaması için olağanüstü bir çaba gösterdiniz. Sizin ve diğer komünist parlamenterlerin bu çabalarınıza rağmen, yasa, ço-Bunluğu oluşturan sağcı milletvekillerinin oylarıyla meclislerden geçti, 

Kanımızca bu yasada yabancılar, herşeyden önce, peşin olarak suç işlemeye hazır bir “potansiyel suçlu” olarak gösterilmek isteniyor. Bu konuda sizin düşünceniz nedir? 


C.Lederman: Bu kanınızda tü-' 


müyle haklısınız. Gerçekten de Yabancılar Yasasının terörizm, güvenlik ve ceza uygulamalarına ilişkin dört yasanın arkasından görüşmeye açılması bunu açıkça gösteriyor. Ben Senato'da konuşurken buna değindim. Hükümetin bu yasa tasanıları arkasından Yabancılar Yasa tasarısını getirmesinin bir raslantı olmadığını belirttim. 


Göçmenlerin boyun 


eğmesini istiyorlar 

Türkiye Postası: Sağcı hükümeün böyle açıktan açığa, yabancılar sorunu ile güvenlik sorununu birbirine bağlaması ve bu yasadaki önlemlerle Fransa'yı yabancılar için bir “polis devleti” durumuna getirmek isteği söz konusu. Sizce 


Polonya'dan gelerek Fransa'ya yerleşen bir göçmen işçi ailesinin çocuğu olan Lederman, burslu olarak hukuk öğrenimi gördü. 1934 yılında, daha sonra Naziler tarafından kurşuna dizilen ünlü direnişçi Georges Pitard'ın yardımcısı olarak avukatlığa başladı. Nazilerin Fransa'yı işgalinde direniş hareketine katıldı. Direnişçi Göçmen İşçiler Bölümünde önemli sorumluluklar yüklendi. Babası da sendikacı ve komünis! militan olan Charles Lederman, 1926'da 13 yaşındayken Komünist Gençlik Örgütü'ne girdi. 1964'ten 1971'e kadar FKP Paris W Genel Meclisi üyesi olarak görev yaptı 1977'den beri FKP senatörüdür. 

Jacques Duclos, Benoit Fralchon gibi Fransız işçi hareketinin ve politik yaşamının tarihsel kişiliklerinin avukatlığını yapmış olan Charles Lederman, halen FKP Genel Sekreteri Georges Marchais ve CGT Genel Sekreteri Henri Krasuki'nin de avukatıdır. 

Charles Lederman, bu ünlü kişilikler yanında yüzlerce taban işçisinin savunmalannı da yürütmüştür. Bu arada iki yıl önce Fransa'da işyerinde patronun teşviki le patronun adamı tarafından öldürülen Türkiyeli Kemal Özgül'ün davasının avukatlığını da yürütmektedir. 

1984 yılında Hıdır Aslan'ın idamını önlemek amacıyla Türkiye'ye giden FKP 
delegasyonuna da katılmıştır. 


İşsizliğin sebebi 


C.Lederman: Evet Bence Le 
Pen bu sözlerinde tamamen haklıydı. Özellikle göçmen işçiler konusunda sağın politikası ile aşın sağın politikası arasında bir fark yoktur. Hedefleri aynıdır. Farklılık biçimdedir. Biri biraz daha sert ve küstahça konuşuyor. Diğeri biraz daha dikkatli, hepsi bu. 


Bu yasaya karşı birlikte savaşım verilmeli 


Türkiye Postası: Bu yasa ile getirilen önlemler Fransa'nın 1789 
Fransız Devrimi'nden bu yana geliştirdiği demokrasi ve insan hakları ile ilgili geleneklerihe de karşı düşüyor. Oysa meclislerde komünistler dışında gösterilen muhalefet çok yumuşak ve biçimsel oldu. Fransız halkı, Fransız demokratlan bu yasanın uygulamalarına göz yümacak mı? Göçmen işçiler kendilerini nasıl savunacaklar? 
< i C.Lederman: 
Burada Fransız geleneklerini hatırlatmakta 

k haklısınız. 
nsan haklarımn eşitliği konusunda, sığınma hakları konusunda, tüm demokratik haklar konusunda. Bunlar derinlemesine Fransız gelenekleridir. Ama üzülerek belirtmeliyim ki son zamanlarda, bir kısım 


larının ortalaması Fransızlar için © yurttaşlarımızın anısında bu geleyapıları harcamalardan çok daha ( nekler biraz gölgeli bir biçim al- 


Charles Lederman ünlü şair Louis ton Plissonnier. 


ların ortadan kalkması söz konusu değil elbette. Ama bu duyguların biraz zayıfladığı görülüyor. 
Göçmenlerin kendilerini savunma savaşın ise önce birlikte hareket etmelerinden geçer. Bir araya gelerek kendilerini birlikte savunmanın yollarını aramalıdırlar. Öte yandan kamuoyundan destek aramalıdırlar. Özellikle Kendileriyle beraber savaşım vermeye hazır, bu yolda çaba gösteren kuruluşlara yö- 


4l = zl il ks 


Lederman Fransa temsilcimiz Feridun Aksın'la 


A 


ragon'la. Ortada görülen FKP Politik Büro üyesi ve MK Sekreteri Gas- 


şıt bir tavır aldığı halde gene de Fransa'daki Katolik Kilisesi hiyerarşisinin önemli bir kesimi göçmen işçilere karşı olumlu bir tutum içindedir. 

Özellikle işyerlerinde çok sayıda oldukları için, buralarda Fransız arkadaşlar ile birlikte alınan önlemlere karşı ortak savaşım verme olanaklar vardır. 

Burada, Fransa'da kesin olarak, ya da belli bir süre için kalmak is- 


ağrmenlerin Fransız hali 


Şimdi Fransızlar da yabancılar gibi 


Foto: Serge Gautier 


diğerleri ile tam bir uygunluk ve birlikte yaşamalarını belirtmek istiyorum. Bu da Chirac hükümetinin önerisiyle oylanan bu yasaya karşı savaşımı güçlendirecektir, 


Yabancılara saldın 
Fransız halkına saldırıdır 


Türkiye Postası: Bütün bunlardan çıkarak, bu yasanın, ayni zamanda tüm Fransız halkını ilgilendirdiğini söyleyemez miyiz? 


C.Lederman: 
Haklısınız. 
Göçmenlere karşı alınan önlemler giderek 
Fransız halkına da yönelebilir. 
Elbette (göç menlere saldırıda yalnızca göçmenler hedeflenmiyor. Onlarla birlikte, onlar gibi yaşayan diğer emekçiler de hedefleniyor, Göçmenlere baskıdan sonra sendikal baskıya daha kolay geçilecektir Hüviyet kontrollarını örnek olarak verebiliriz. Önce bu konirollar “Fransa'da kaçak olürük zega kuşkulu yabancılar için yapılıyo: dendi. Sonra giderek genişletildi. 


sorunu ile güvenlik sorununu birbirine bağlaması ve bu yasadaki önlemlerle Fransa'yı yabancılar için bir “polis devleti” durumuna getirmek isteği söz konusu, Sizce bundan ne amaç güdülüyor? 


\ 


C.Lederman: 
Hükümet ülkemizde yabancıların yaşamını olabildiğince güç bir duruma getirmek istiyor. 
Böylece onlann bir kısmını kendiliğinden geri dönmeye zorlamak, bir deistediğianda işine gelmeyen yabancıyı, kamuoyunun büyük bir tepkisini alma- dan, sınırdışı edebilmek için elinde vasal gerekçeler bulunmasını istiyor 

Bu konuda iki temel amaçları var, Birincisi patronların bu konu- daki isteklerini yerine getirmek. 
Çünkü göçmen işçilerin Fransa'ya yığınsal olarak gelmelerini örgütleyenler patronlardı. 1974'e kadar yasal olarak onların çağrısıyla geldiler. 1974'ten sonra da kaçak işçilerin gelişi gene patronlar tarafindan örgütlendi. Fransız işçisini baskı altında tutmak için yapıldı bu, Çünkü Fransız emekçilerinin ekonomik ve sosyal istemleri onlara çok yüksek geliyordu. Eli altında daha katmerli olarak sömüreceği bir işçi kitlesi gerekiyordu. 
Şimdi de işsizlik artınca “Fransa" da çok yabancı var” diye bağınyorlar. Yani kısaca bir kısmını geri göndermek, burada kalanları da korku içinde tutarak patronların isteklerine boyun eğdirmek istiyorlar, 

İkinci amaçları ise politik, Fransız kamuoyuna ekonomik krizin sorumlusu olarak göçmen işçileri göstermek, Oysa gittikçe artan işsizlik, suç işleme oranının yükselmesi ve güvensizlik ortamı, Fransa toprakları üzerinde yabancıların bulunmasından ileri gelmiyor. Onlann yürüttüğü patron yanlısı politikanın gittikçe derinleştirdiği krizin sonuçlarıdır bunlar, 

Son zamanlarda Fransa'da çoğalan terörizm olaylarını da gene bu yönde kullanıyorlar, Terör olaylannn bir kısmının yabancılar tarafından işlenmesi konusu üzerinde sürdürülen kampanyalar sonucu, Fransız halkının bir kısmı gördüğü her yabancının terörist olabileceği kuşkusuna kapılıyor. Böylece kafalür bulandınlıyor, düşünceler saptinhyor. 


1984 yılında Hi 
delegasyonuna da katılmıştır. 


İşsizliğin sebebi 

göçmen işçiler değildir 

Türkiye Postası: Göçmen işçiler Fransız işçi sınıfının, emekçilerinin bir parçası. Buradan çıkarak bu saldırıların aym zamanda emekçileri bölmek, böylece Fransız ve göçmen tüm emekçileri daha kolay baskı altında tutabilmek, sayaşım gücünü kırmak amacı da taşıdığını söyleyemez miyiz? 

C.Lederman; Elbette. Bu çok açık. Mesela işsizlik konusunu ele alalım. Bugün Fransa halkının en büyük kaygısı bu. Şimdi, Le Pen bu konuda şöyle diyor: “Fransa” da üç milyon işsiz var, bir yanda da üç milyon yabancı var. Bu üç milyon yabancıyı ülkeden kovarsak üç milyon Fransıza iş bulunacaktır.” 

Bu tutum açıkça emekçileri birbirine düşürme biçimidir. Fransızları yabancılara karşı kışkırtmaktır. 
Oysa bu mantık tümüyle uydurma bir mantıktır. Geçenlerde istatistikleri gözden geçirdik, Mesela Brötanya bölgesinde 125'bin işsiz var, Oysa aynı bölgede göçmen emekçi 


sayısı sadece 5 bin 600 kişi, Gene birkaç yıl önce hükümete katılan komünist bakanlardan Anicet Le Pors'un yaptığı bir inceleme sonunda görüldü ki Fransa'da 30 bin 
yabancı işten çıkarılsa yalnızca 150 


Fransız emekçisi iş bulabiliyor. 
Yani rakamlar açık 

Hükümetin bir iddiası da yabancılara yapılan sosyal harcamalar konusunda. Yani sosyal sigorta, hastalık yardımları, emeklilik, aile yardımları ve başkalan. Hükümet yabancılar için yüksek düzeyde harcamalar yapıldığını ileri sürüyor, Oysa yakından bakılınca hiç de öyle değil, Bizim yaptığımız araştırmalar gösteriyor ki göçmen işçiler için yapılan sağlık harcama- 


Asla, jamini önlemek amacıyla Türkiy, 


giden FKP 


larının ortalaması Fransızlar için yapılan harcamalardan çok daha düşük. Aynı şekilde göçmenlere yapılan tüm sosyal sigorta ödemelerinin tutan da sosyal sigorta kesintilerinin çok altında, 

Türkiye Postası: Hükümet programının tartışılması sırasında, Le Pen programdaki bazı bölümlerin kendi programlarından aktarıldığı m ima eden bir konuşma yapmıştı. 
Bununla daha çok göçmen işçileri ima eden bölümü kaslediyordu sanmm. 


aki 


YOKI KONnusSUNGA. 
lar derinlemesine Fransız gelenek: leridir. Ama üzülerek belirtmeliyim ki son zamanlarda, bir kısım yurttaşlarımızın anısında bu gelenekler biraz gölgeli bir biçim almaya başladı. Fransiz toplumunda politik anlamda genel olarak bir sağa kayma vardir. Bu, partimizin, FKP'nin bir tesbitidir. Bu sağa kayış elbette devrimci ve ilerici düşüncelerin ve bunların doğal sonucuinsanail, hümanist düşüncelerin yaygınlaşması konusunda da etkiler yapıyor. Böylece bir süredenberi bu gelenekler üzerine bir çeşit örtü çekildiğini tesbit ediyoruz. Örtü diyorum, çünkü, bun- 


Rotterdam'da De Piramide T 


“Irkçı olmayan bir eğitim 


5 Eylül günü Hollanda-Rotterdam'da çoğunluğunu Türkiyelilerin oluşturduğu Faslı, Pakistanh ve Hollandalı anababalar 
174 çocukla birlikte De Piramide 
Temel Okulu'nun önünde sessiz bir gösteri yaptılar. “Ayn okul degil, ırkçı olmayan bir eğitim istiyoruz.” “Birlikte oturmak, birlikte yaşamak, birlikte okumak istiyoruz” yazılı pankartlar taşıyan 174 çocuk daha sonra ana babalarıyla birlikte evlerine döndüler ve bir gün okula gitmediler. 


Çoğunluğunu  Türkiyelilerin oluşturduğu ana babaların bu gösterisinin nedeni, De Piramide Temel Okulu'nda belediyenin aynme ve ırkçı eğitim politikasın- dan kaynaklanan uygulamalardı. 
Hollanda televizyonu ve radyolarında ana haber olarak yeralan ve tartışmalara neden olan bu eyleme ana babalan iten hangi politika ve uygulamalardı? Kısaca bunlara gözatalım, 


Hollanda'da 1802'den bu yana uygulanan “eğitim özgürlüğü” yasasına göre, tüm ana ve babalar çocuklarını istedikleri yerde, istedikleri okula gönderebilirler. 
Bu haklarına hiçbir kişi ve kuruluş müdahale edemez. Hollanda" da 4 ila 12 yaş arasındaki çocuk» lann zorunlu ve ücretsiz olarak yapılan temel eğitimi ve ortaokul eğilimi belediyelerin sorumlulugualtında yürüyor. Temel eğitim- de iki tür okul var. Bunlardan birisi, Hristiyan Okullar Vakfi 


Lederman Fransa temsilcimiz Feridun Aksın'la 


nelmelidirler. Bunu söylerken, başla benim partim FKP olmak üzere, bazı partileri, sendikal ve demokratik örgütleri düşünüyorum. 
Bu örgütlerin bir kısmında komünistler aktiftirler. Yukarda belirttiğimiz olumsuzlukları rağmen gene de kamuoyunun bir kismi busoruna karşı hassastır. Hristiyan çevreler, özellikle protestan çevreler göçmen işçileri savunuyorlar, Hatta Katolik Kilisesinin başı kar- 


teyen göçmenlerin Fransız halkı ile bütünleşmesinin gerekliliğini de vurgulamak isterim. Onların karaklerlerini, geleneklerini, kişiliklerini, kültürlerini yitirmeleri anlamında söylemiyprum bunu... 


Türkiye Postası: Yani asimilasyon değil... 


C.Lederman: Evet, #similasyon değil, Kendi niteliklerini koruyarak 


Veliler ve çocuklar De Piromide Temel Okulu önünde gösteri sırasında 


Yönetim Kurulu'nca idare edi len, hristiyan okulları (katolik, prolestan vb.), diğeri ise kamuya açık belediye okulları, Aynca nötral okullar olarak adlandınlan paralı özel okullar da var. Belediyelerin sorumluluğu altında olan temel okullar en az 115'er çocuk toplamak zorunda ve belediye okullarının bir üst sının yok. 

Yaklaşık 570 bin göçmen işçinin yaşadığı Hollanda'daki Türkiyeli göçmen işçilerin sayısı ise 
156 bin: Başka bir deyişle Hollanda'da her yirmi kişiden biri göçmen işçi ve her üç göçmen işçiden biri Tüfkiyeli, Bir liman ve sanayii kenti olan Rotterdam'da yaklaşık 22.500 Türkiyeli göçmen işçi yaşıyor. Ancak Türkiyeli göçmen işçiler belirli mahalle ve 


semilerde birarada oturuyorlar, kısacası bir çeşit “gettolaşma” sözkonusu. Bu anlamda mahallelerden biri olan “Hillesluis”te oturan nüfusun yüzde 35'ini göçmen işçiler oluşturuyor. 

Yukarıda belirtilen yasalarla taminmiş haklar bu mahallede bulunan iki okulda geçerli değil Hillesiuis'taki De Piramide Temel Okulu'ndaki Türkiyeli çocukların oranı yüzde 85. Yüzde 8'ide, Faslı, geri kalanlar ise Pakistanlı Sürinamlı ve üç Hollandalı ailenin 4 çocuğundan oluşuyor. Bu okul çevrede, “Türk okulu”, “Esmerlerin okulu” ya da “Müslümanların okulu” olarak anılıyor. 

Aynı mahalledeki Blijvliet Temel Okulu'nun yüzde 79'ünu 


Foto: Haydar Tuç 


Hollandalı çocuklar oluşturuyor. 
Geri kalanlar ise Yugoslav, Fas, Ispanya, Yeşilburun adaları ve Türkiyeli çocuklardan oluşuyor. 
Bu okula da çevrede “Hristiyanlar okulu”, “Beyazların okulu” ya da “AET ülkeleri çocuklarının okulu” deniliyor. Bu durumda ana babalar çocuklarının ne Hollanda eğitiminden ne de geldikleri ülkenin eğitiminden yeterince yararlanamadıklarından şikayetçiler. Çocuklarının geleceği- nin büyük bir çoğunlukla Hollanda'da olduğunu söyleyen veliler, eğitimden göçmen işçi çocukla» rının da Hollandalı çocuklar kadar yararlanmasını istiyorlar. Ana babalar bu yöndeki şikayetlerini Hollanda İşçi Partili üyelerden oluşan Rotterdam Belediye Mec- 


Hüviyet kontrollarını ömek olara verebiliriz. Önce bu kontrollar “Fransa'da kaçak olarak yaşayan kuşkulu yabancılar için yapılıyor” dendi. Sonra giderek genişletildi. 
Şimdi Fransızlar da yabancılar gibi yani kontrola tabi tutuluyorlar, 


Mesela bu Yabancılar yasasında, sınırdışı etme yetkisinin hakimler yerine valiliklere verilmesi, hem çok tehlikelidir, hem de bireysel özgürlükleri garanti altına alan Anayasamıza ters düşmektedir. 
Göçmenlerin bireysel özgürlüklerine saliindan sonra kolayca Fransızların özgürlüklerine saldırıya geçilebilir, 


istiyoruz” 


lisi'ne defalarca ilettiler. Geçtigimiz yaz bu istemlerine “Bir başka yerde sizler için yeni bir okul binası yaptıracağız. Böylece okulda kendiliğinden her ulustan çocukların yeraldığı düzgün bir dağılım sağlanacak” yanıtını aldı» lar, Ancak Eğitim ve Bilim Bakanlığı olayı inceleyerek, yeni bir binaya gerek olmadığına karar verdi. Bunun üzerine Türkiyeli ana babalar da çocuklarını Blijvliet Temel Okulu'na kayıt ettirmeye götürdüler. Okulun kontenjanının açık olmasına rağmen iki çocuk kayıt yaptırabildi, okul diğer çocukları kayıt etmedi. 

Piramide Temel Okulu” 
ndaki öğrencilerin ana babaları işte $ Eylül günü yaptıkları sessiz gösteride bu yasalara aykırı uygulamalar protesto ettiler. 
Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Faslı Jamila El. Bouyahyaoui, Türkiyeli Gül Silo, Nurcan Uzuner, Mehmet Uzuner ve Hollandalı Sytske Söteman bu soru» nu çözüme bağlamak için gece gündüz çalışıyorlar. Ana babalar, “Biz, sadece kendi çocuklarımız için değil, bütün Rotterdam'da Hollanda'da hatta 15 milyon göçmenin yaşadığı tüm Batı Avrupa" daki göçmenlerin çocukları için de yapılması gerekeni yaptık. 
Şimdi göçmen işçileri, Hollanda» lı ve öteki Batı Avrupa ülkelerin- deki sınıf kardeşlerimizi insancıl, ilerici bütün kamuoyunu, örgütleri bizimle dayanışmaya çağınıyoruz.” 


Sayfa 8 


EKONOMI 


Türkiye Postası, 10 Ekim 1986 


Silahlanma harcamalarında tırmanış 


Türkiye'de silah endüstrisi kurma hazırlıkları hızlandı ve F-16 bombardıman uçakları- nın yapımı projesinin ardından, zırhlı araçlar, füze yapimı, alçak hava savunma sistemleri ve askeri elekironik kontrol sistemlerine ilişkin silahların üretimi için, yabancı silah tekelleri ile anlaşmaya varıldığı açıklandı. Savunma Sanayii Fonu Başkanı Vahit Erdem, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, silah sanayii için önümüzdeki beş yıllık sürede 7,5 trilyon lira (yılda 1,5 trilyon lira) harcanacağını ve bunun, her yıl 1 trilyon 
23 milyar liralık bölümünün 
fondan karşılanacağını belirtt. 


Savunma Sanayii Fonu 
Başkanı Vahit Erdem'in yaptığı açıklamaya göre, silah sanayii kurma girişimlerine paralel olarak, Türkiye'nin silahlanma harcamaları, 1986 yılı fiyatlarıyla yılda 1,5 trilyon lira artırılacak ve böylece, yıllık silahlanma harcamaları yüzde 
> 115 oranında artinimış olunacak, Bilindiği gibi, 1986 yılı bütçesinden Milli Savunma 


Yar lira ayrılmıştı. 


= Maas ve ilcretlerinen cak 


Yedi aylık dış ticaret açığı 2 milyar 180 milyon dolar olarak gerçekleşti 


Ekonominin bütün göstergeleri giderek kötüleşiyor 


© Türkiye'nin toplam dış borç miktan, 26 milyar 800 © İçinde bulunduğumuz yılın sekiz buçuk ayında 710 
milyon dolara tırmandı. Kısa vadeli dış borçların, toplam dış borçlar içindeki payı yüzde 30,6'ya yükseldi. 


© Türkiye'nin dışsatımı, haziran ayında yüzde 20,7 ve temmuz ayında da yüzde 18,6 oranında geriledi. 


İçinde bulunduğumuz yılın ilk yedi ayında, geçtiğimiz yılını eş dönemine oranla, Türkiye'nin dış ticaret açığı yüzde 29 artarak 2 milyar 180 milyon dolara yükseldi. 
Geçtiğimiz yılın eş döneminde, Türkiye'nin dış ticaret açığı 1 milyar 692 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Dış ticaret açığının büyümesine, dışalımdaki artışa karşılık, dişalımın gerilemesi neden oldu. 

Nitekim, Devlet İstatistik Enstitüsünün (DİE) verilerine göre, Ocak-Temmuz 1986 dönemini kapsayan yedi aylık sürede, Türkiye'nin dışsatımı, geçtiğimiz yılın eş dönemine oranla yüzde 4 gerileyerek 4 milyar 102 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bilindiği gibi, geçtiğimiz yılın ilk yedi ayında, 


dönemine oranla, Türkiye'nin dışsatım miktar, Haziran ayında yüzde 20,7 ve Temmuz ayinda da, yüzde 18,6 oranında geriledi. 


Merkez Bankası tarafindan yayınlanan ilk altı aylık verilere göre, Türkiye'nin ödemeler dengesi aşığı (döviz açığı), geçtiğimiz yılın eş dönemine oranla üç kat artarak 
1 milyar 13 milyon dolara ulaştı. 
Geçtiğimiz yılın ilk yasında, ödemeler dengesi açığı 358 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Büyük miktarlarda dış borçlarmaya gidilmesine karşılık, ödemeler dengesi açığının bu denli büyümesi, ciddi bir döviz sıkıntısının işareti olarak yorumlandı ve uzmanlar, Özal Hükümeti'nin önü- 


milyar lira tutarında karşılıksız para basıldı ve piyasadaki para miktarı, 2 trilyon lirayı aştı. 

© Özal hükümeti, içinde bulunduğumuz yılın ilk dokuz ayında, 1 trilyon 284 milyar lira tutarında iç borçlanmaya 


gitti, 


müzdeki aylarda dövize daha da sıkışacağını belirttiler. 

Merkez Bankası'nın ilgili yayınına göre, içinde bulunduğumuz yılın ilk yarısında, Özal Hükümeti" nin aldığı kısa vadeli dış borçların toplamı | milyar 593 milyon dolara ulaştı ve böylece, Türkiye'nin kısa vadeli dış borç miktarı 8 milyar 
210 milyon dolara yükseldi. Türkiye'nin toplam dış borç miktan- nın 26 milyar 800 milyon dolara yükseldiği kaydedilerek, kısa vadeli borçların toplam içindeki payının yüzde 30,6'ya tırmandığı belirtildi. 

Yine Merkez Bankası'nın verile- 


293 milyar lira olan emisyon hacmi 
(piyasadaki para miktarı), 15 Ağustos 1986 tarihinde 2 trilyon 3 milyar liraya tırmandınldı. Böylece, yılbaşından bu yana emisyon hacmi yüzde 55 artırılarak, 710 milyar lira tutarında karşılıksız para basilmış oldu. 

yandan, içinde bulunduğu» muz. yılın ilk dokuz ayında, Hükümeti, tahvil ve bono satışları yoluyla | trilyon 284 milyar lira tutarında iç borçlanmaya gitti ve böylece, programda öngörülen borçlanmanın sınırına yaklaşılmış olundu. Bilindiği gibi, 1986 yılı 


rine göre, Özal Hükümeti, karşı- programında, bütçe açığının kapalıksız para basma ve iç borçlanma O Ulması için 1 trilyon 600 milyar miktarlarında da, yeni rekorlar kır- lira tutarında iç borçlanmaya gidildı. Örneğin, yılbaşında | trilyon mesi öngörülmüştü. 


Türkiye yabancı sermaye için cennet 


6224 sayılı yasaya göre, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli kuruluşların sayısında, son yıllarda çok büyük bir artış olduğu belirtildi. Yabancı Sermaye Dairesi tarafindan yapılan açıklamaya göre, 6224'e göre Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli kuruluş sayısı, 1978 yılında 99 iken, bu sayı, 1984 yılında 267'ye ve 1985 yilında da , 421'e yüksekli. 


Yapılan açıklamada, yabancı sermayeli kuruluşlardan 202'sinin imalat sanayii, 123ünün ticaret, 19'unun bankacılık, 20'sinin turizm, 7'sinin tanm, 4'ünün madencilik ve geri kalanların da, ekonominin öteki sektörlerinde faaliyet gösterdikleri belirtildi. Bilindiği gibi, 6224 sayılı yasaya ek olarak, başka yasalar ve lisans anlaşmaları çerçevesinde de, yabancı sermayeli kuruluşlar Türkiye'de faaliyet gösterebiliyor; ancak, bunların sayilan açıklarımıyor. 


Demir-çelik toplu sözleşmeleri bağlandı 


Bakanlığı'na | trilyon 307 mil- | 


Türkiye'nin dışsatımı 4 milyar 267 
milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 


DİE'nin geçtiğimiz günlerde yayınlanan istatistiklerine göre, Ocak-Temmuz 1986 dönemini kapsayan yedi aylık sürede, Türkiye'nin dışalımı, geçtiğimiz yılın eş dönemine oranla yüzde 5,4 artarak 
6 milyar 282 milyon dolara yükseldi. Bilindiği gibi, geçtiğimiz yılın ilk yedi ayında, Türkiye'nin dışalmu $ milyar 959 milyon olarak gerçekleşmişti. 

Öte yandan, son aylarda, Türkiyenin o dışsaım (miktarlarında önemli düşüşler gözlenmeye başlandı. Örneğin, geçtiğimiz yılın eş 


BUNUN HAKİKİSİ ` 
PARA ETMİYOR. 
SAHTESİNİ 


FAC demir çelik işçilerinin iş birakıp, haklı istemleri için sokaklara dökülmesi semeresini vererek işverenlerin çıkmaza soktukları toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. 


Anlaşmaya göre, Kuzey Ren Westfalen, Siegen, Osnabrück ve Bremen demir-çelik işçilerinin, 


— Ücret vemaaşlarına 1.9,86'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,3 zam yapılacak, 


= buna ek olarak, ücret ve maaşlar 1.2.87 tarihinden itibaren yüzde 1,1 daha artacak, 

— meslek eğitimi görenlerin üčrel ve maaşlan aym tarihlerdeki başlamak üzere, aym oranda arta- 


Bütün bir yıla göre hesaplandığında demir-çelik işletmelerinde çalışan emekçilerin ücretlerinde yüzde 4,1 oranında aruş olmaktadır. 


Başlangıçtan beri inatçı tutumlanM sürdüren demir-çelik işverenleri görüşmelerde yüzde 2,8 ücret ve maaş arlımı önermişler, bunun üstüne çıkmayacaklarını söyleyerek, meslek eğitimi görenleri bu zammın dışında bırakmak istemişlerdi. Görüşmelerin uzaması ve çıkmaza girmesi nedeniyle çeşitli demir-çelik işyerlerinde 70 bin işçi iş bırakmış ve patronların bu twtumunu protesto etmişlerdi, 

Vr etine niz 

Birçok Türkiyelimin”de çalıştığı 


- bütçesinden Milli Bakanlığı'na | trilyon 307 milyar lira ayrılmıştı. 


-~ Maaş ve ücretlerinen çok 


Öle yandan, son aylardı yenin o dışsatım (miktarlarında önemli düşüşler gözlenmeye başlandı, Örneğin, geçtiğimiz yılın eş 


kesintiye uğradığı ülke 


Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD), geçtiğimiz günlerde yayınlanan raporunda, örgüte üye 24 ülke arasında, maaş ve Ücretlerden en yüksek kesinti yapılan ülkenin Türkiye olduğu be-Jirtildi. OECD'nin raporunda, Türkiye'de maaş ve ücretlerin, vergi ve sigorta primi olarak yüzde 33'ünün kesildiği belirtilerek, öteki üye ülke lerde bu orunun yüzde 10 ile yüzde 12'yi geçmediği kaydedildi. 

OECD'nin raporunda, üye ülkeler içinde, maaş ve ücretliler açı» sından, en ağır vergi yükünün Türkiye'de olduğu kaydedilerek, İskandinav ülkelerinde vergi ve sigorlü kesintisinin yüzde 6 dolaykarında olduğu ve bu oranın, İngiltere, Hollanda, Belçika ve Federal Almanya'da yüzde 101-2 arasında değiştiği belirtildi. 

İlgili raporda, 1984 yılı verilerine dayanılarak, Türkiye'de toplam gelir vergisinin yüzde 75'ini maaş ve ücretlilerin ödediği belirtilerek, iş- 


Devler lsarisrk enarttözönün aran gr polr ortada 


verenlerin ödediği vergi miktarının çok düşük olduğu ve Türkiye'de, çok büyük miktarlarda vergi kaçırıldığı kaydedildi. 


Gerçek ücret son yılda yüzde 22 geriledi 


Özal hükümeti, son üç yıl içinde gerçek ücretlerde sürekli artış oldu derken, resmi verilere dayanılarak yapılan araştırmada, gerçek Ücretlerin 1983'den bu yana istisnasız her yıl gerilediği belirtildi. Türk-ş'in bilimadamlarına yaptırdığı araştırmaya göre, 1983-1986 dönemini kapsayan son üç yıllık sürede, gerçek ücretler yüzde 22 oranında geriledi ve böylece, ortalama bir işçinin satınalma gücüne 1983 için 100 dersek, 


bu oran 1986'da 78'e düştü. 


Türk-Iş'in araştırmasında, gerçek Ücretin 1984'de yüzde 6,8; 1985'de yüzde 3,8 ve 1986 yılında da, yüzde 13 geriletildiği belirtildi. Ilgili 
araştırmaya göre, 1983 yılı sabit fiyatlarıyla, 1983 yılında 24 bin 302 
lira olan aylık gerçek ücret, 1986 yılında 18 bin 974 liraya geriledi. 


Enflasyon 


100 
152 
213 
298 


GERÇEK ÜCRETTEKİ GERİLEMELER Net-gelir 


24,302 
34,307 
46,427 
56,542 


Gerçek-ücret 


24,302 
22,656 
21797 
18,974 


lar 1.2.87 tarihinden itibaren yüzde 1,1 daha artacak, 


— meslek egitimi görenlerin üeret ve maaşlar aym tarihlerde rm Üzere, aym oranda arta- 


— 24 Aralık (Noel başlangıcı) ve 31 Aralık (yeni yıl başlangıcı) günleri için, bugüne kadar saat 19" da başlayan yüzde 150'lik vardiya zammının ödenmesine bundan sonra saat 14'den İtibaren başla nacak. 


Tekel İdaresi'nin defteri dürülmek üzere 


Tekel Genel Müdürü Süreyya Yücel Özden yaptığı açıklamada, yerli ortaklarıyla birlikte yedi yabancı sermayeli kuruluşla ön anlaşmaya vardıklarını belirterek, bunların Tekel'e ait kuruluşlara ortak olacaklarını söyledi. 


Tütün tekelinin ortadan kaldınılmasına İlişkin yasanın yürürlüğe girmesinin ardından, Bakanlar Kurulu'nun geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren kararı ile, Tekel Idaresi" nin yabancı sermayeli kuruluşlar ve yerli holdinglerin eline geçmesinin esasları belirlenmiş oldu. Ilgili Bakanlar Kurulu kararına göre, Türkiye'de sigara üretmek isteyen yerli ve yabancı sermayeli kuruluşlar, Tekel Idaresi ile ortak olarak faaliyet gösterecekler ve üretilen sigaraların satışı, Tekel tarafından yapılacak. 


Bakanlar Kurulu kararına göre, yabancı ve yerli özel sermayeli kuruluşlar, yalnızca yeni kurulacak 


fabrikalara değil; aynı zamanda, Tekel İdaresi'nin halen faaliyette bulunan bütün işletmelerine ortak olabilecekler. Yine ilgili karara göre, Türkiye'de sigara üretecek yerli ve yabancı özel sermayeli kuruluşlar, tütün dışalımı ile Türkiye'de tütün üretiminde bulunabilecekler. 


Sigara tekelleri 
Türkiye'de 


Bakanlar Kurulu karannın yayınlanmasıyla birlikte, dünyanın önde gelen sigara tekelleri Türkiye" ye üşüşmeye başladı ve yapılan açıklamada, yedi büyük firma ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Tekel Genel Müdürü Süreyya Yücel Öz- 


den yaptığı açıklamada, yerli ortaklanyla birlikte yedi yabancı kurutuşla ön anlaşmaya vardıklarını be- * lirterek, bunların Rinsos Et Ormand, Austrian Tobacco, Japan Tobacco, British-American Tobacco, Phillippe Morris, Reinold ve Rothmans adlı kuruluşlar olduğunu söyledi. 


Tekel Genel Müdürü yaptığı açıklamada, Tekel'in halen faaliyette bulunan tüm fabrikalarının özel ve yabancı sermayeli kuruluşlara ortak edileceğini belirterek, halen yapımı sürmekte olan işletmelerin de ortaklığa açılacağını söyledi ve konuya ilişkin olarak şöyle konuştu: 


“Samsun-Bafra, Izmir-Çiğli ve Manisa-Akhisar'daki sigara fabrikalarının bina inşaatları tamamlanmış durumda bulunuyor. Bu fabrikalar ile Diyarbakır'daki inşaatı yarı yarıya tamamlanmış olan 


fabrika özel sektöre açılacaktır. 
Erzurum Pasinler'de bulunan fabrikanın inşaatı ise ancak yüzde 30 
oranında tamamlanmış olduğu için Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi'ne devredilerek satişa çikacaklır.” 


s 
Her dört gençten 
Pra Sa 

biri işsiz 

Avrupa Konseyi temsilcilerinin Saarbrücken'de yaptıkları açıklamaya göre Batı Avrupa'da 16-25 yaşlan arasındaki her dört gençten biri işsiz. Ülkelere göre farklılık gösteren gençler arasındaki işsizlik sorunu Avusturya ve İsviçre'de neredeyse hiç olmamasına karşın, Türkiye, Yunanistan, İspanya ve İtalya'da yüzde 40'ı buluyor ve hatta geçiyor. 

Bu soruna bir de gençlerin meslek öğrenemeden okuldan çıkıp doğru işsizler ordusuna katılması ekleniyor. 

Alman Sendikalar Birliği DGB nin gençlik örgütünün 1986 Sonbahar Eylemi'ne yönelik yaptığı açıklamada sadece 1985 yılında Federal Almanya'da 325 bin gencin meslek öğrenme olanağından yoksun kaldığı belirtiliyor. Bugün Federal Almanya'da | milyondan fazla genç işsiz ve eğitimsiz. 

Gençler arasındaki işsizliğin giderek artması gençlerin suç işleme oranının hızla yükselmesine de yolaçıyor. Hatta, FAC'de doğum oranlarının düşük olması nedeniyle gençlerin toplam sayısında sürekli bir azalma meydana gelmesi- ne karşın, suç işleyen gençlerin sa-Yısı geçtiğimiz yılların çok üstünde. 


iş bırakmış ve patronların bu tu: tumunu protesto etmişlerdi. 
Mp kali pi 

Birçok Türkiyelinin'de çalıştığı demir-çelik işkolunda alınan toplu sözleşme sonuçlan toplam 160 bin emekçiyi kapsamaktadır. Bu durum ve işverenlerin kesin tutumu bir kez daha gösteriyor ki, işçilerin kuzanımları patronlarca “gönüllü” olarak verilmemekte, yerli ve yabancı tüm emekçilerin dayanışma içinde sürdürecekleri mücadele sonucunda alinmaktadir, 


İşçilere bir 


saldırı daha 


Özal Hükümeti, “Grev ve Lakavtlarda Alınacak Tedbirler” adında yeni bir tüzüğü yürürlüğe sokarak, işçilere yeni bir saldın. 
daha yöneltti ve bu uygulama ile Zaten kuşa çevrilmiş olan grev hakkı, tümden “kullanılmaz” hale getirildi. İlgili tüzüğe göre, grevci işçilere karşı, mahalli güvenlik kuvvetleri, askeri güç ve komando birliklerinin yanısıra, işverenlerin “özel güvenlik personeli” de kullanılabilecek. 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan bu tüzük hükümlerine göre, bir grev veya lokavt halinde, işverenin işyeri ve bütün maddi varlıkları güvenlik kuvvetleri tarafından korunacak ve işyerinin bütün giriş ve çıkışları, yine güvenlik güçlerinin kontrolü altında olacak. Buna karşılık, tüzüğün 17. maddesine göre, grev gözcüleri için klübe, barınak ve çadır gibi barınma yerlerinin yapılması yasaklandı ve ayrıca, grev gözcülerinin isim listesinin mülki amirlere verilmesi zorunluluğu getirilerek, yeni bir fişleme yöntemi daha oluşturuldu. 

Bunların yanısıra, Grev ve Lokavi Danışma Kurullan'nın yapisı tümden değiştirilerek, işçi temsilcilerine yer verilmedi ve kurulun, işveren temsilcisi ile güvenlik güçlerinden oluşması kararlaştırıldı. Aynca, Türk-iş ve buna bağlı sendikalardan gelen tepkilerde dile getirildiği gibi, tüzüğün 3. 5. 12 ve 13. maddelerinde yeralan hükümleri ile, hiçbir yasal grevin bâşanya ulaşması olanağı kalmadı 


Türkiye Postası, 10 Ekim 1986 


Cinayet aydınlanmadı ama sorumlular karanlıkta mı? 


Osman İKİZ 


28 Şubatı 1 Mart'a bağlayan gece s0- 
kakta vurularak öldürülen İsveç'in eski başbakanı Olof Palme'nin katili henüz yakalanamadı. Ancak polis cinayete karar veren grup ve çevreyi saptamış olduğunu açıkladı. Stockholm Güvenlik Şefi Hans Holmer geniş yankılar uyandıran ve cinayet odağı konusunda önemli ipuçları veren açıklamasında, cinayetin nedenleri ve arkasındaki güçler açıklandığı zaman Isveç hükümetinin bir bomba yemiş gibi sarsılacağını aynca iç ve dış politikayı etkileyici sonuçların doğabileceğini söytedi, Polis şefi yoğun çalışmalar sonu-Cunda cinayete karar veren grup ve arkasındaki güçleri saptadıklarını belirtirken, tetiği çeken el konusunda ellerinde yeterli kanıt bulunmadığını da açıkladı. 

Güvenlik şefi Hans Holmer, Olot Palme'yi öldüren grubun İsveç'te de uzantı ve bağlantılarının bulunduğunu, ama esas gücün dışarda olduğunu belirtirken grubun politik eğilimi konusunda bir açıklama yapmadı 

ie yandan gazeteler polis kaynaklanna dayanarak cinayetin arkasındaki çevtenin aşın sağ olduğunu yazddar, Bilindiği gibi pu izleyen günlerde aşın sağ görüşlü bir İsveçli yakalanmış, ancak daha sonra serbest baralolmıştı. Gazetelere 
33 yaşında diye geçen kişinin CIA güdümlü ve denetimindeki Avrupa İşçi Partisi üyesi olduğu da yazılmıştı. Polisin yeni açıklamaları İsim verilmemesine rağmen, şüpheleri yeniden aynı noktalara çevirmiş bulunuyor. 

Güvenlik şefinin bu cinayetin tam anlamıyla aydınlığa çıkması, “Isveç halki- nin koruma ve güvenlikle ilgili görüşterini değiştir. diye alını çizerek vurguladığı ifade, adı konmasa bile cinayetin arkasında hangi güçlerin olduğu konusunda ipuçlan veriyor. Çünkü İsveç'in temel savunma politikası Sovyet saldırısı man'ığına göre çiziliyor. Palme cinayetini İsveç'in iç politik dengesini bozmak için işlendiğini söyleyen komiser, halkın savunma ile gili görüşleri de değişecek derken, dolaylı ve üstü kapalı da olsa dikkatleri başka bir yöne çekiyor. Dahası cinayetin çözümü * "in yabancı bir güçle olan İlişkisini de etkileyebilir” sözlerinden de olayın ABD bağlantılı ol- 


duğu soncu çıkıyor. Çünkü İsveç dilinde 


le kapalı bir toplantı yaparak bilgi aldılar, Toplantıdan sonra basına hiçbir açıklama yapılmadı. 

Bu toplantıdan bir süre sonra gazeteler tekrar aynı konuya dönerek bu kez polisin PKK'nın geçen yıl Palme'yi tehdit edici iadeler kullanmış olması nedeniyle, bu örgütün izlendiğini yazdılar, Son bir kaç hafta içinde ise bu konuda hiçbir yazı yazılmadı, 

Katil bulunur mu bulunmaz mi, katil bulunmasa bile polis saptamış olduğu söylenen grup hakkında daha fazla açıklama yapar mı, yapmaz 1? Bunu zaman gösterecek. Öyle anlaşılırur ki, çözümün politik bir skandala yol açabileceği gözönüne alınarak dikkatli davranmak isteiyor. 

Bu nedenle tetiği çeken el yakalanıp konuşturulmadığı sürece Palme cinayeti konusunda kamuoyunun daha ne ölçüde aydınlablabileceğini kestirmek zorlaşıyor. Bunu zamanla göreceğiz. Ancak biz bir de Palme'nin tu'umundaki belirgin özellikleri anımsayıp güvenlik şefinin açıklamalarıyla bir kez daha düşünelim. 

Palme İsveçli muhafazakarlara göre, yüzüne sosyal demokrat maskesi geçirmiş, kızıl bir kömünis"ti. Şeytandı, Maskova'nın ajanıydı. Sağduyulu tüm İsveçlilere göre de İsveç'idünya politikasında ağırlığı olan bir ülke haline getiren üstün #der özelliklerine sahip bir devlet adamıydı. 
Palme ne yapıyordu? Palme öldürüldüğü gün Reagan ve Gorbaçov'a alı ülke liderteriyle birlikte imzalayıp gönderdiği mektuplarda, nükleer silah denemelerinin durdurulmasını istiyordu. Öneriler Sovyetlere ters düşmüyordu. Palme Avrupa" da nükleer silahlardan ann darılmış bir bölge oluşturulmasını istiyordu. Bu da DOR ve Sovyetler tarafından olumlu karşılanıyordu. Güney Alrka'nn ırkçı yönetimini Şiddetle protesto ediyor ve ölümünden birkaç hafta önce ANC lideri Oliver Tambo ile Stockholm'de ortak basın toplantısı düzenliyordu. ABD'nin Güney Amerika'ya yönelik operasyonlarını kınıyor, Nikaragua'ya yardım elini uzatıyor, Castro ile dostluğunu pekiştiriyordu. 

Palme İsveç kara sulannda günâşın hayali Sovyet denizaltı avçıtığı yapan ordunun tahriklerine kapılmıyor ve bu konuda ölümünden çok kısa bir süre önce ordu'başlarıyla basına yansıyan çok sert tartışmalara giriyordu. Nereden bakılırsa 


DIŞ HABERLER 


Dünyanın gözü İzlanda'da 


Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Mihael Gorbaçov'un önerisi üzerine ABD ve SSCB liderleri önümüzdeki aylarda yapılacak SSCB-ABD zirvesini hazırlamak üzere 11 ve 12 Ekim tarihlerinde Izlanda'nın başkenti Reykyavik'de biraraya geliyor. 
ABD tarafının ilişkileri sertleştir. 
meye yönelik çeşitli çabalarına karşı SSCB'nin barışın sağlanması ve korunmasına yönelik diyalogda ısrar etmesi bu görüşmenin gerçekleşmesini sağladı, 

Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalar- da ABD, SSCB'nin Birleşmiş Milletler Bürosu'nda görevli Sacharof” u ajan olduğu iddiasıyla tutuklamış ve 25 büro üyesini “çalışanların sayısı çok fazla” gerekçesiyle ABD” 


İyi terketmeye zorli; N İler'de kizli KNA 


getirdi, 

ABD hükümet çevreleri ise basına yaptıkları açıklamalarda “bir anlaşma uğruna kendi değerlerini, ilkelerini ve yaşamsal çıkarlarını tehlikeye sokmayacaklarını” belirtiyor, bu zirvenin nükleer deneme lerin durdurulması için yeni bir gi- 


rişime propaganda yaratmasını istemediklerini öne sürüyorlar, Başta $ ülkeden 6 devlet yöneticisinin barış girişimi olmak üzere çeşitli ülkelerin yöneticileri ve dünya barış güçleri Reykyavik buluşmasının olumlu sonuçlar vermesini diliyorlar, 


Sayfa 9 


Bir saldırı nasıl hazırlanır? 


ABD hükümetinin kamuoyunu ctkilemek ve hasunlarını yanıltmak için gazeteler de kasıtlı olarak yala haberler yayınlatlığı bir kere daha meydana çıkt ashington Post” gazetesi bu tür yalan haber kam punyalarının Beyaz Saray'ın emriy le ABD gizli servisleri turalından nasıl örgütlendiğini açıkladı. Ikiber şöyle: ABD dışişleri bakanlı 
kinda hazırlanan 6 Ağustos 1986 
tarihli bir yazıda Libayu'da kunyik lıklara vol açarak Libya lderi Albay Kaddafi'nin öldürülmesine hiç olmazsa bir durböyle devrilme 


an 


vevi 


sine yol açacak bir propugandı kampanyası öneriliyor. Bu amaçlu Kaddafi'nin Libya ordusunda bir takım çevrelerin Sovyetlerin de 


desteğiyle kendisine karşı darhe hu zırlığı içinde olduğuna inandır! 
ması hedefleniyor. Böylece Kadılır f'nin Libya ordusunda temizlik önlemlerine girnşeveği, hu xirri 


min ise Librada subankar arsında huzursuzluk. vurulup. gülerek bir darbe veyu suikaste vol Ipara He saplanıyor. Ancak «uhu sonni Reagan tarafindan onaylanan tshimatta “suikast” sözcüğü ver dini yor. Bu plan Reigan tarafmilan onaylandıktan sona söz konusu kampanya Wall Siri Joumal isimli yazelede 25 Apisto yakın lanan bir yazı ile açılıyor ve asni zamanda Libya açıklarımla ARD donanması manevralar başlat 


Hatırlanacağı gibi Türke ede üzel, likle Tercüman gazçtesi, Ağusios sonunda bu yalar haberler günler ce manşetle verdi. 3 0'vlğl ayini se yine  Tercümean'da Kaddafi'nin “Türkiye Amerikan kuklal” de diği haberi verildi. Bir kaç gün sonra Libya hükümetinin yalanlaması üzerine bunun bir “tercüme hata- si” olduğu ileri sürüldü. 


( Kaddafi yine suçmaladı: 


İşçi Partisi Kongresinde Türkiye halkıyla dayanışma 


Weinberger'in İngiltere'deki seçimlere 


iz İş olay yerinde t tutuklanan. Danilof : aa A e Bl 


müdahalesi kınandı 


kabaca kafışması karşısıfidâ tutu! la seçimietde Io Parisii Güğü 


dular. 


aah 
İşçi Partisinin cu Politik çevreler bile ahatz o) nisi halinde Sâdece Migitiz üremi sis 


larının değil, Amerikan silahları- 


açıklamalarda bulundular. “Yıllar-' dir gözümüzün önünde bağımsızhgımız iğfal edilmektedir” diyen bir 


edildiğinde ya Sövyetler Birliğini ya da ABD'yi anlamak gerekiyor. Bu ifadelere bakılacak olursa, komiserin bir yerde, “İsveç halkının savunma ite ilgili görüş- 


a ilişkiler etkilenebilir” 


bancı bir güçle sözlerinden doğal olarak ABD çağrışımı yapılıyor. 

Bu açıklamalardan sonra başbakan ve parti liderleri Güvenlik Şefi Hans Holmer' 


hayali Sovyet denizaltı avcılığı yapan dunun tahriklerine kapılmıyor ve bu konuda ölümünden çok kısa bir süre önce ordu'başlanyla basına yansıyan çok sert tartışmalara giriyordu. Nereden bakılırsa bakılsın Palme tarafsiz ülkeler içindeki saygin konumuyla dünyada kalıcı bir baışın sağlanması için gösterdiği çabalanyfa ABD'nin boğazına tablan bir kaçıktı. 
Şimdi bu kılçık yok ve yeni İsveç başbakanı Güney Akika konusunda dikkati olmalıyız, aksi halde ABD ile ilişkilerimiz bozulabilir diyor. Palme'nin yokkuğu kimlerin işine yanyor belli değil mi? 

Cinayet aydınlanmasa bile sorumlulann karanlıkta olmadığı açık değil mi? 


eee ği 


va 


„olay Yerinde wtukianan Dani olayını bir kampanya haline getirmişti 

Meksika'ya yaptığı bir ziyaret sırasında. Görbaçov-Reagan buluşmasına değinen Sovyet Dışişleri Bakanı Shevardnadse: hükümetinin günümüzün karmaşık konularina ve atom denemelerinin durdurulması sorununa çözüm aranması için elinden gelen düşünülür her türlü çabayı harcadığını dile 


ilt 


28 Eylül-3 inde Blackpool'da yapılan kongresi öncesi yaptığı açıklamalar o Ingiltere'deki politik ortamın gerginleşmesine yol açtı, Weinberger BBC radyosuyla yaptığı bir röportajında ingiltere'de yapılacak seçimlerde Işçi Partisi'nin kazanmasının NATO" nun geleceğini tehlikeye sokacağıni öne sürdü. Amerikan Savunma Bakanının en yakm müttefiklerindenbiri olan Ingiltere'nin içişlerine 


Düşman Yahudi halkı değil, Siyonizmdir 


Istanbul'daki Sinagog kauiamının ardından Libya, FKÖ ve diğer Arap ülkeleri ve hareketleri birbiri ardından yaptıkları açıklar malarda, ibadet etmekte olan insanlara yapılan bu saldırıyı kinayip, İsrail ve MOSSAD) olaydan sorumlu tutarken, bir noktayı daha vurgulamışlardır. Arap halki- nın ve katliamın sorumlusu olarak gösterilmeye çalışan ülkelerin, Yahudi halkına karşı düşmanca hisleri yoktur, tersine Yahudiliğe saygı duymaktadırlar. 
Onlar, Yahudi halkını da ezen Siyonizmin düşmuanıdırlar, 


Nedir Siyonizm, gücünü nereden almaktadır? 


lik Siyonist örgütler, 1890'larda ABD'de, emperyalistülkelerin aktif desteğiyle oluşturuldu. Siyonizmin ideologları daha başlanfıçtan itibaren, dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış olan Yahudileri (yüzde 88'i Avrupa'da olmak üzere sekiz milyon civarında) saflanna çekebilmek için ideolojilerinin gerçek sınıfsal özünü gizlediler. Dünyanın çeşitli yerlerin- deki Yahudilerin, “vatansız bir dünya Yahudi ulusu” oluşturduklarını savunan Siyonizmin ideolojik-politik temelini, milliyetçilik, şovenizm ve ırkçılık oluşturdu. Siyonistler iki temel hedefe yöneldiler: 1) Çeşitli ülkelerdeki Yahudi topluluklarını, kendi ideolojik, politik ve örgütsel denetimleri altında tutmak 2) “Tarihsel vatan” dedikleri bölgede çok sayıda Yahudi'nin, özellikle de genç insanların yerleşme- 


sini sağlamak. Ancak, temel hedelleri bunlar olmakla birlikte Siyonizm dini, mistik, liberal, burjuva, sahte-sosyalisi, milliyetçi, birbirinden çok farklı görüşlerin bir karmaşası olarak ortaya çıkt, 

Siyonizm, Yahudi emekçileri bulundukları ülkenin devrimci hareketinden ve işçi sınıfından koparmayı hedefledi. Bunda Yahudi buruvazisinden, emperyalist çevrelerden, ve özellikle İngiliz sermayedarlarından, hele 
1917 Ekim devriminden sonra 
çok büyük destek gördü. 


Siyonizm-emperyalizm işbirliği 


1. Dünya savaşı başladığında Siyonistlerin amaçları Filistin'de Arap ve Yahudi topluluklarını birbirlerine karşı kışkırtıcı bir politika güden İngiliz sömürgecilerin çıkarlarıyla denk düştü; Filistin'de zayıf bir Yahudi devletinin kurulmasını İngiltere strâtejik çıkarlarına uygun gördü. Ve daha 1919'larda, en başta İngiliz emperyalisileri, Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasının ve onun bölgede emperyalizmin kalesi işlevini görmesinin planlarını çizdiler. 

Il. Dünya Savaşı yıllarında Siyonist liderler, İngiltere'nin egemen sınıflarıyla ilişkilerini koparmadan, kapitalist dünyanın başını çeken ABD'ye yöneldiler. Bu işbirliği, aynı dönemde uluslararası Siyonizmin merkezinin Avrupa'dan ABD'ye taşınmasıyla daha da güçlendi. 

1945'de ABD egemen çevrelerinin görüşlerini dile getiren Ed- 


«kabaca karığnası karşısıfidâ tutu! 
cu pölitik çevreler bile rahallız oli dular. 

Weinberger'in açıklamalarının duyulmasından hemen sonra tavır alan Işçi Partisi lideri Neil Kinnock, eğer ABD, gelecekte Işçi Parti: rafından yönetilen bir Ingiltere'nin atom silahlanndan vazgeçmesini ve NATO içinde konvansiyonel (nükleer olmayan) bir rol oynamasmi kâbul edemiyorsa, esas ittifakı tehlikeye atan kendisi olacaktır, şeklinde konuştu, Kinnock devam- 


İsrail barış örgütü Peace-now'un düzenlediği ve 100 bin kişinin katıldığı bir yürüyüşten görünüş 


wig Johnson, “Ortadoğu'da bir Yahudi devleti, bir dayanak ve siper olarak bize gerekli” diyordu 1948'de resmen kurulan İsrail'in ilk Başbakanı David Ben-Gurion 1949'da, geleneksel Siyonist politikadan hareketle, İsrail ile emperyalist ülkelerin ittifaklar kurmasını öne sürdü. 1952'de ABD ile, 1961 yılına dek gizli kalan askersel bir anlaşma yapıldı 1957'de İsrail hükümeti, Ortadogu'daki ulusal kurtuluş hareketlerini hedef alan saldırgan Eisenhower dokirinini destekledi ve ulusal kurtuluş için mücadele veren Mi) ülkelerinin karşısında yeraldı, İsrail gizli servisleri, Akdeniz bölgesinde, Ortadoğu'da ve Afrika'da bir çok gerici, proemperyalist komplolarla yasal hükümetlerin devrilmesinde rol oynadılar, oynuyorlar, 

ABD emperyalizmi, İsrail ile Güney Afrika arasında çok yönlü bağların destekleyicisi oldu. Latin Amerika'a İsrail, Şili'de, Para- 


guay'da, EJ Salvador'daki kanlı diktatörlüklere silah ve destek sağlıyor. Daha geçen Mayıs ayında Honduras'la imzaladığı bir askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde Nikarıgua'ya saldıran çeteleri eğitiyor 


Savaş ve Yayılmacılık Politikası 


İsrail devleti kurulalı bir bölgede altı savaş yaşandı. Bu savaşlar sonunda İsrail, B.M, Genel Kurulu kararlarıyla 1947'de kendisine bırakılan toprakların dör katını Arap yerleşim bölgelerinden işgal etti, Birçok Siyonist politikacı hala Nil'den Fırat'a kadar bir alana yayılan “Büyük İsrail”in rüyasını görüyor. İsrail, bölgesel yayılmacılık politikasıyla bir anlamda ABD'nin tüm dünyayı kapsayan hegemonyacılığını tamamlıyor, , . 

1973'de İsrail Başbakanı Golda Meir, İsrail'in ABD açısından taşıdığı stratejik önemi şöyle tanım- 


lıyordu: Israil bölgede ABD çıkarlarının korunması için bir garanti, ve Akdenizde ABD çikarlan açısından bir savunma hattadır.” 


1985'de Israil Başbakanı Peres, Reagan yönetimine İsrail topraklarında. “Amerika'nın Se- si” radyosunun güçlü bir verici kurması için izin verdi, 


1967'den beri Israil, kişi başına düşen askersel harcamalar ve asker sayısı açısından dünyanın en önde gelen ülkelerindendir. 
1984'de kişi başına düşen yıllık askersel harçama 1000 doları geçmiştir ki, bu miktar NATO ülkelerinin dört katıdır. 1983'de ise 
10 bin İsrail'liye 462 asker düşmekteydi ki bu da dünyada bir rekor oluşturmaktadır. 


İsrail'de bugün 18 ile 45 yaş arasındaki nüfusun yüzde 24'ü orduda yüzde 11'i poliste, ve istihbarat servisinde, yüzde 15'iise 


va seçimlerde İşçi Partsi'tir Bağa” nsi halinde sadece Ingiliz ardi si—' lanrın değil, Amerikan silahlarınında yok edileceği, ABD atom üslerinin söküleceğini vurguladı. 

İngiliz İşçi Partisi'nin kongresinde savunma ve güvenlik politikasına ilişkin kararlar arasında atom silah ve üslerine karşı kesin tavrin yanısıra SDI (Yıldızlar Savaşı) projesine de Kalılınılmayacağı yer alhyor. 

Tartışmalar sırasında söz âlan delegeler ve milletvekilleri ilginç 


savaş endüstrisinde istihdam edilmektedir. İsrail ordusu bugün gayri safi ulusal hasılanın yüzde 35'ini, bütçenin yüzde 50” sini, bilimsel araştırma fonlarının ve ithalatın yarısını tüketiyor. 
İsrail'de bu koşullarda, savaş” 

aleyhtarı hareket gitgide güçlenir» ken, geçtiğimiz yıl sonu 20, kongresini yapan İsrail Komünist Partisi de Arapa ülkeleriyle barış içinde yaşamak için ve yüksek silahlanma harcamalarına karşı, ağır baskılar altında güçlü bir mücadele yürütüyor. 


Siyonizm başarılı oldu mu? 


Siyonistlerin çeşitli ülkelerde yaşayan Yahudileri “atalarının topraklarına” döndürme hedeflerinin tam anlamıyla başarıya ulaş» tığı söylenemez. Yahudilerin ço- 
#unluğu bugün İsrail'e dönmek istemiyor. Bunun ötesinde son birkaç yılda her ay 1500-2000 Yàhudi İsrail'i terketti. Ülkeyi terkedenlerin sayısının gelenlerin sayı» sını aşmaya başladığı gözleniyor. 
Özellikle, savaşmak, ya da bir kiş- la devletinde yaşamak istemeyen genç İsrail'liler ülkelerini terkediyorlar, Öte yanda, Bati Avrupa" da ve Amerika'da yaşayan genç Yahudiler arasında ilerici-devrimci görüşlerin yaygınlaşması da Siyonizmin krize girmesine neden oluyor. Siyonist ideoloji ve İsrail'in yayılmacı, saldırgan politikasına bugün yalnızca Marksist görüşleri savunan Yahudiler tarafından değil, burjuva bilimadamları, ve çeşitli politik çevrelerce karşı çıkılıyor. 


e ka vi 


r gözümüzün önünde bağımsızlıimiz edilmektedir” diyen bir delege İngihere'de $ uzmanın çalıştığı 113 ABD üssü olduğunu bes lirtti. Daha sonra konuşan bir başka delege ise Libya'da kadın ve yocukları bombalayan ABD uçakla» rının İngiltere'deki üslerden hareket ederken, İngiliz hükümetine danışmamasının uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu söyledi ve “artık biz Amerikanın S1, eyaletiyiz” dedi. 


Türkiye'de demokrasi için 


İşçi Partisi kongresine katılmak- ta olan bir grup delege “Türkiye" de demokrasi için” başlıklı bir çağn yayınladı. Aralarında parti lideri Neil Kinnock, Merkez Yönetim Kurulu'nun 22 üyesi, partinin Avrupa Konseyi (o Parlamenlerler Asamblesi'ndeki delegasyonunun Başkanı Peter Hardy, partinin Avrupa Parlamentosu delegasyonu Başkanı Alf Lomas, Uluslararası Komitesi Başkanı Alex Kichon, Kongre Divan Başkanı Newill How ve çök sayıda milletvekili bulunan grup, Türkiye'deki ara seçim sonuçlarına da değinerek iktidann büyük oy kaybına uğradığını, bunün ise halkın bugünkü rejime muhalefetinin yeni bir göstergesi oldugunu belirtti, 

Çağında ayrıca Türkiye'de insan 

hakları ihlallerinin ve baskı rejiminin sürmesinden duyulan kaygı dilegetiriliyor. Türkiye'de demokrasi için uğraş verenlere, özel olarak da parlamentodaki yürekli milletvekillerine tam destek sağlanacağı ifade ediliyor. Düşünce, örgütlenme, gösteri yapma özgürlüklerine, sendikal faaliyetlere konan kısıtlamaların kaldırılması, DİSK, Barış Derneği ve politik parti davalarına son verilmesi, Kürt halkı, aydınlar, üniversiteler üzerindeki baskıların kaldırılması, politik göçmenlerin özgürce Ülkeye geri dönmesini kapsayan bir genel af ilan edilmesi istenen çağın şu sözlerle son buluyor: 
“Ancak bu koşulların gerçekleşmesinden sonra yapılacak bir erken seçim Türkiye'de demokrasiye doğru bir adım olabilir. Bizler Ingiltere hükümetini Türkiye'deki rejime vermekle olduğu politik, ekonomik ve her türlü desteğe son vermeye çağırıyoruz. Çünkü bu İngiltere halkımın demokrasi geleneklerine bir hakarettir.” 


Sayfa 10 


Hunsrück bölgesi her an patlamaya 'hazır üslerle dolu 


İNCELEME-ARAŞTIRMA 


Hüseyin KAYA/Bad Kreuznach 


Barış için mücadele yaşam için mücadele 


© Haydi, 11 Ekimde Hunsrück-Hasselbach'da yapılacak 


barış yürüyüşüne ! 


11 Ekim cumartesi günü Federal Almanya'nın dört bir yanından Hunsrück-Hasselbach'ta yapılacak banş yürüyüş ve mitingine katılmak üzere binlerce insan gelecek. 
Trier, Koblenz ve Bad Kreuznach üçgeni arasında kalan bu bölgeyi ve tarihini size biraz olsun tanıtmak isüyoruz. Bu bölgede neler yapıldığını, sizi, bizi tüm insanlığı bekleyen tehlikeyi, buna karşı barış savaşçılarının yılmak bilmeyen çabalarını anlatmak istiyoruz 

Mitingin yapılacağı yer olan Hunsrück-Hasselbach sanayisi gelişmemiş, işsizlik oranının yüzde 15'i geçtiği bir bölge. Halkı daha çok tarımla uğraşır. Militarisi çevreler tarafindan, “amaçlarımız için daha uygun bir bölge olamaz” diye tanımlarır. Bölgenin geri kalmışlıgı ve işsizlik egemen çevreler tarafından kötüye kullanılır. Bölge halkı heran patlamaya hazır saldırı üslerinde geçici de olsa ekmek parası için çalışmak zorundadır. Buradaki üslere bölge halkının uzun yıllar sessiz kalmasının sebebi de işsizlik olsa gerek. Ancak şimdi banş girişimlerinin çabaları bölgeye damgasını vurmaya başladı. Derin bir uykudan uyandırılan halk, militarizme, atom roketlerine, politikacılara karşı homurdanmaya başladı, Artık bölgede evlerin kapı ve pencerelerinde savaşa, silahlanmaya karşı afiş ve yazılan ya da üslerin kapılarında uyan nöbetleri tulan kadın, erkek, yaşlı genç insanları görenler yadırgamıyorlar, 

Dağlık birarazide bulunan ve eşsiz bir doğa güzelliğine sahip olan 


bölgenin kötü yazgısı Nazi Almanar A, gi çaki mezi hin 


rini çalıştırarak, inşaat sonrası hepsini kurşunladılar. Sözü geçen B 
327 numaralı yol bugün de Avrupa'nın en büyük silah ve mühimmat bölgesi olan Kaiserslauterm'i buraya bağlamaktadır. Dün Naziler tarafından kullanılan üsler, tesisler bugün ABD ve FAC tarafından ortaklaşa, barışın ve insanlığın tehdidi amacıyla saldırı üsleri olarak kullanılıyor. 


Bu üçgende (Trier-Koblenz-Bad Kreuznach) son yapılarla birlikte tam 100 adet ölüm garnizonu var. 
Ve sadece bu bölgeye 15 bin Amerikan askerinin yerleştirilmesi düşünülüyor. Ve tabii hemen, devlet adamlarının, sanayicilerin, generallerin bir atom savaşında saklanacaklan atom sığınaklarının da bu bölgede olduklarını ekleyelim. 


Gelip göreceğiniz atom sahası 
400 nüfuslu Bell köyü ile 300 nüfuslu Hasselbach köyünün arasında 70 bin metrekarelik bir alan Burada çelik betondan 6 adet yeraltı silosu var. Her siloda üzerlerinde 4 det atom roketi tapyabilen 4 lan marka büyük ta-Şıyıcı kamyon var. Yani bu 6 silonun herbirinde 16 atom roketi, toplam olarak 24 taşıyıcı ve 96 Crui- se-Missiles roketi bulunmakta, 

Bu dehşet verici tabloyu, bu gü- 


Ma 


zelim toprak parçasının ölüm tüccarlan tarafindan ne korkulu hale getirildiğini 11 Ekimde gözlerinizle göreceksiniz. Ama ölüm sahalarının yanından geçerken görecekleriniz yalnız bunlar değil. Bölge adını yalnızca bu saldırı üsleriyle değil, savaşa, faşizme karşı direnen, can veren yiğit insanlarla da duyurdu. 


1944'de bölgedeki faşisi sürülerin komutanı olan Paul Hausser elinde silah, bölge halkını kadın, çocuk demeden savaşa sürmekte, inşaatlarda zorla çalıştırmakta, itiraz edenleri de gözünü kırpmadan öldürmektedir. Ancak bu zulme karşı örgütlenen anti-faşist direniş örgütleri de boş durmamakta, bir yandan faşistlerin yalanlarını teşhir ederken, bir yandan direnişler örgütlemekte, illegal yayın faaliyetleri sürdürmektedirler. Bu direnişçiler arasında illegal bir gazeteyi taa Frankfurt'a kadar başarıyla ulaştıran komünist Paul Eisenschneider de vardır. 1944'de yakalanır ve Mauthausen toplama kampında öldürülür. Yakalanan direnişçiler- den biri de din görevlisi Paul Sehneider'dir. Buchenwald kampına götürülen din görevlisi kapauldığı hücreden diğer esirleri yüreklendirici konuşmalar yaptığı, sloganlar attığı için öldürülür, Bugün bu saygıdeğer din görevlisinin eşi de Hasselbach'da yapılan eylemlere ilerlemiş yaşına rağmen katılıyor ve eşinin de banş savaşçılarıy'la bir- 


likte olduğunu haykırıyor. 

İşte siz 11 Ekimde ölüm üsleri- nin arasından geçerken ister istemez, ürperecek, bu yiğit insanlar ve binlercesi kurşunlanıyormuşcasına üzülecek, duygulancak tüm bu yapılanlara karşı daha dirençle duracak, barış savaşımının önemini bir kat daha duyacak, duyuracaksınız 


Evet dostlar? 11 Ekimde Hunsrück-Hasselbach'a gelin! Gözlerinizle buralar ne hale getirdiklerini örün! Gücümüze güç katın! 


Bölgedeki Amerikan atom bataryasının flamasında yukardaki atom mantan sembolize edilmiş. Bu dünya barışına karşı açık tehdit değil mi? 
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İşte Trier, Koblenz ve Bad Kreuznach üçgeni arasında kalan ölüm sahaları. Kendimizi yılan, çıyan, akrep kuyusunda hissediyoruz desek yalan değil. Bunlar yetmiyor gibi ölüm tac irleri inşaatlara da devam ediyorlar 


Banş savaşçısı kadınlar telörgülerin önünde sürekli nöbetteler. Yaşlı genç demeden çevre kentlerden buraya gelen kadınları, kimse yıldiramıyor. 


A. 
üslerin kapılarında uyan nöbetleri tutan kadın, erkek, yaşlı genç insanları görenler yadırgamıyorlur 

Dağlık bir arazide bulunan ve eşsiz bir doğa güzelliğine sahip olan bölgenin kötü yazgısı Nazi Almanyası döneminde 1933'den sonra başlıyor. Bu bölgenin modem bir tarım alanı yapılacağı yalanını söyleyen Naziler bölge halkını öncelikle inşaatlarda kullanmaya başla» dilar. 

Faşistler önce B 327 numaralı Hunsrücker Höherstr. denilen askeri yolu yaptırıp uçsuz bucaksız bir garnizon olan Koblenz'i ve siah sanayi bölgesi olan Ruhr Havzasını, bir savaş alanı olarak planladıkları Fransa ve Lüksemburg'a bağladılar. Yolun iki yanını da Üsler ve silah depolarıyla donatılar Daha sonra Bad Kreuznach yakın» 


larındaki Baumholder'de 14 köyü boşaltıp, halkını göçe zorlayarak Naziler halkı zorla çalıştırarak bölgeyi askeri saldırı üsleriyle donatılar. 


bir talim sahası inşa ettirdiler. Buin Karşı gikışlan önlemek için de buraların modem tarım alanlar olaca- 


piatta binlerce Sovyet savaş esirle- ğım söylediler. 


«Se sağı) Ara seçim tebriği 


ÖYLEDİM. 


Özal'ın ev telefonu çalar. Semra hanim telefonu alır, karşısındaki: “Hanımefendi kocanızı ara seçimlerde kazandığı 11 milletvekili ve ANAP'ın oyna artması nedeniyle tebrik etmek istiyorum” 

jer. 


Semra hanım bunda bir yanlışlık olduğunu, 11 
değil 6 milletvekili kazandıklarını, oylann ise azaldığını söyler ve telefonu nezaketle kapatır. 


Hemen arkasından telefon yine çalar. Yine aynı ses, aynı şeyleri tekrarlar. Semra hanım biraz sinirli “Beyefendi 11 değil 6 kazandık, oylar da epey düştü, sizde bir yanlışlık var” der ve kapatır. 


Telefon hemen ardından birkaç kez daha çalar, aralarında aynı konuşma 5-6 kez daha geçer. Semra hanım bep aynı kişiden, aynı şeyleri dinler ve kendisi de hep aynı yanıtı verir. 


Semra hanım iyice sinirlenmiştir. Az kalsın sinirden patlarken, bir kez daha çalar telefon, Semra hanım hışımla açar, aynı sesten, aynı şeyleri dinleyince kızar ve bakırmaya başlar: “Be adam, sen laftan anlamıyor musun? 11 değil, 6" sım kazandık, oylar ise hezimet derecesinde düştü” derken karşı- daki ses gayet sakin ve nazik bir 


biçimde, “Biliyorum Semra hanım 

6 tane kazandığınızı, oylarınızın 

C > düşüp hezimete uğradığınızı gayet Az iyi biliyorum. Ama sizin ağzımız-JA » - ; k dan, sizin sesinizden duymak o ka- 


dar heyecanlı oluyor ki!” diye yanıt venr, 


Öğretmen Emre'ye sordu: 
— Bana elektrik ile yildırımı birbirinden ayıran özelliği söyler misin? 


— Söylerim öğretmenim. Elektrik paralı, yıldırım ise parasızdır. 


Vakti olmamış 


# Küçük öğrenci nefes nefese sınıftan içeri girip hemen yerine oturdu. Öğretmenin kaşları çatılmıştı. 


— Yine geç kaldığın için bu sefer ne özür buldun bakalım? 


— O kadar hızlı koştum ki bulmaya zaman olmadı öğretmenim. 


Çocuktan al haberi 


Öğretmen matematik dersinde, aynı cinsten olmayan şeylerin toplanamayacağını söyledikten sonra örnekler verdi. 

— Örneğin 10 armutla, 10 elmayı toplayamayız. Çünkü sonuç ne 20 armuttur, ne de 20 elmadır. 


Babası İstanbul'un bir semtinde sütçülük yapan çocuk hemen elini kaldırarak söz istedi: 


— Ama öğretmenim bizim dükkanda 1 
kilo süt ile 1 kilo suyu toplarlar, bundan iki kilo süt olur. 


70 bin metrekare alan telörgülerle çevrili. Ardında otomatik silahlı, coplu, 
köpekli FAC askerleri ABD üslerini koruyorlar. Siz buraya geldiğinizde belki de burada tel örgü yerine çelik beton bir duvar görebilirsiniz. 


Onur Şahin/6 vaşında 
Bir yürüyüşte çocuklar elele 


. BALONLARI 
KUÇÜKTEN 
Böyüse SIRA 
LAYIN. BAKA. 

LO CİM NE GIKA 


Ölüm sahalarının giriş bölümü. Barış savaşçılar telörgülere bez parça lan bağlıyor. Yürüyüş sırasında tel örgüler banşı sembolize eden bu renkli bez parçalanndan görünmez olurlar. 


Özden Poyraz/lü yaşında 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SANAT-KÜLTÜR 


Sayfa 11 


80. doğum yıldönümünde 
Samet Vurgun 


Yücel FEYZİOĞLU 


Çoşkulu, gür bir sesin, sevda dolu bir yüreğin sahibi, kara-kuru bir çocuk geldi dünyaya. Yıl: 21 Mart 1906, Kafkasya'da. Geleceğin büyük şairi. Samet Vurgun dediler adına. Yoksul bir ailedend. Küçük yaşta annesini yitirdi. Sanki yüreğine dağ çekildi. Daha sonra yazacağı şiirlerin birinde şöyle dile gelecekt 
*..Anamın gözleri bahtından kara Bazan bulutlara balap dalardı, 

Derdini söyleyip karlı dağlara Kalbini tutup saz gibi çalardı...” 

1918 yılında ninesi Ayşe kolundan tutup onu Kazak'taki öğretmen okuluna yazdırmaya götürdü. Fakat okul müdürü Feridunbey Köçerli, rengi soluk, cılız Samet'e bakınca gözü tutmadı 

- Ay kadın bu çocuğu hastalık öldürüyor, bu okuyamaz, geri götür, dedi, 


Kadıncağız yalvardı, yakardı olmadı Arkada dikülen Samet Vurgun elini yüreğine döverek 

= Ahh Feridunbey ahhi.. dedi Hiç haberin var m bu yürekte neler var neleri, 

Samet'in bu cüretine hayran kalan okul müdürü yerinden doğrulup onu bağrına bastı: 

-~ Hele görün seyyy! Bu oğlan tamam alev parçasıymış hal.. 

Samet Vurgun böylece okula girdi. 16 
yaşına gelende sevdalandı. Fakat yoksul bir aileden gelen, yetim bir gence, zengin aileden gelenler hiç kızını verir miydi? 
Samet Vurgun Mecnun olup dağlara düştü, Kazak'ı terkedip Ermenistan'a pitti.. 


„Kırdın kanadımı, kırdın kolumu, Yitirdim Kabe'mi azdım yolumu, Terlan hayalimi, şahin gönlümü Aldatıp aldatıp oynatmadın mı?..” 


Daha sonra Ünlü bir şair olan Samet Vurgun yüzlerce kişinin katıldığı bir okuma akşamı sonunda eskiden sevdalandığı bu kızın yanına doğru geldiğini görüp heyecanlandı. Kocası da yanındaymış. 
Şöyle demiş: 

- Ay Semet men olmasaydım sen de böyle büyük şair olmazdı. 

Büyük sözustası ve hazrcevaptı şair. 
Hala sevdası ince bir sızı gibi içinde ol- 


Samet Vurgun ve Nazım Hikme 1952'de Moskova'da 


1938-39'da "Canlar", 1941 yılında “ferhat e Şirin"i yayınlandı. Bilindiği gibi “Ferhat ile Şirin” 750 yil önce Niza- mi tarafından ilk kez kaleme alınmıştı Azeriler buna: “Dünyanın lik romanı budur.” diyorlar. Samet Vurgun onubir daha güncelleştirdi. 


Slogan edebiyatı yapanlara çok kızıyor, bir şiirinde görüşlerini şöyle haykırıyordu. 


“Köylere, köylere ve köylere ve gene de köylere!” 

Böyle yazdı bazıları, 

Şiirin üstüne turp sıktılar... 

Sevmedim 

kuramla yazılmış bu sözlerin cansız hareketini... 

Ve beynime 


zorla perçinlenen bu sözlerin lezzetini... 
Sevmedim imzasını görünmek için atan, kalbi şablon ve şarlatan şair diye ortada dolaşanları...” 


Faşist saldırı başladığında Samet Vurgun kalemini kılıç gibi biledi. Özgürlük, yurt sevgisi ve kahramanlık destanları çal- da, söyledi, Kızılordu erlerine yürek, geri- de kalanlara direnç verdi: 


“Bulutlar koynunda çakan şimşeyin Sivri kılıç gibi sıyrılır kından 

Tufan da kopanr bazan yellerin Dağlara ses düşür kışkırığından...” 


1942 yılında yeni Sovyet Marşı yazımı, 


ign tüm Sovyet şairleri arasında yanşma açıldı. Ve Samet Vurgun'un şiiri bestelenmek üzere birinci seçildi. Samet Vurgun şiirini bestelemek için hemen ünlü besteci Aleksandr Vasilyeviç Aleksandrov'a verdi. O dönemde her nedense bu karar Güzel Sanatlar Komitesinden çıkıp da Hükümet Komiserleri Sovyeti'ne gönderilmedi. Onun yerine Sergey Mikailov ile KEI Rekistan'ın birlikte yazdıkları metin marş olarak ilan edildi. Samet Vurgun'a da hükümet adına teşekkür edildi. 
Samet Vurgun ne küstü ne de danldı. 
O büyük insan bir kerecik bile bu olayın sözünü ağzına akp söylemedi. ilan edilen marşın metnini derhal Azerice'ye çevirdi. 

Savaş döneminde büyük dram eseri Olan “Insanlık Destam” ve “Bakü Destanı"nı yazdı. Faşizme ve banş düşmanlarına karşı kinini, zafere olan inancını haylardı: 


*...Gelir komünizm... Hakmaş o sabah, Hayranım Lenin'in kitabına ben, 

Ne için kahraman yaratılmadım ah! 
Sade şiir yazmak gelir elimdeni..” 


0, tüm dünya halklarının da yürekli şalirdir. Tüm dünyadan şair arkadaşlar vardı. Neruda, Aragon, Nazım, Simonot daha niceleri, Onlara şöyle sesleniyordu: 


~. Amado! Kardeşim yücek sesini, Sen umut gözleme kraldan sörden Yazak komünizmin teranesini, 

Sen Brezilya'dan ben SSCB'den. 


Yoldaş Aragon da şiirleriyle Meydana toplasın Fransızları Koy Marat toprağı öz hüneriyle Boğsun azgınlar, vğdansızları. 


Nazım da yücesin halkın sesini Demir pencereli zindan içinden! 
Katsın nefesime öz nefesini Kovalasın Roma'dan Siyao Çin'den...” 


Yürekterimiz hep aym frekanstan çınlamaştır Samet Vurgun'la. Onun Vurgu- 


Samet Vurgun 1953'de, 


nu olduğu şeylerin ben de vurgunuyum. 
Çocukluğumda sesini Bakü radyosun- dan dinler büyülenirdim. O da çocuklan çok seviyor, çocuk edebiyatı gelişsin diye çırpınıyordu. 1952'de Azerbaycan “Komünist” gazetesinde: “Balalarımız için güzel eserler yaratalım” diye arka arkaya yönlendirici makaleler yazdı. 


Ve o kısa yaşamı içinde tüm Sovyet ve doğu halklarının dostluğunu kazandı, yazdığı şiirler gönülleri fethetti, Kafkasya" da İnsanlar çok uzun yaşadığı halde O kara gün çıkıp geldi. Yl 27.05.1956 Samet Vurgun elli yaşında. Yaşamının bahanında... Bukaragünün üzerinden daha bir hafta geçmemişti. Ermenistan Yazarlar Birliği toplanmış, cenaze töreninden dönen Ermeni şairi Markar Devityan'ı diniyorlardı. Ünlü yazar Avetik Isakyan inanmaz bir ifadeyle soruyordu: 

= Markar, sen Samet Vurgun'u yi- 


trdiğimizi öz gözlerinle gördün mü? 
~ Evet, Avetikcan gördüm. 


- Mezara konulduğunu, toprağa gômüldüğünü de gördün mü? 


Şair özünü zor tutarak: 
» Ne yazık ki gördüm. 


- Peki neden gözlerin hìlà sağ: lamdır?... Neden hâlâ kör değilsin? 


Ve herkesin gözlerinde sel gibi yaş... 
Herkesin sanki kolu kanadı kırılmış, Markar dayanamayıp dışan çıkar... Ama Samet Vurgun o gür sesini yükseltip, her yana yayar... Herkesi sakinleşmeye çağını. 


“Deme Samet Vurgun gekli-giderdi, Unutmaz bu oba, bu eller beni...” 


Ve unutulmadı Samet Vurgun. Ekim ayı içinde tüm Sovyet Cumhuriyetlerinde, öteki dost halklar arasında 80. doğum ydı kutlanıyor... 


İzel 
Hendek'in resim sergisi 


1971 yılından bu yana Federal 
Almanya'da yaşamakta olan ressamlarımızdan İzel Hendek'in 
3 Ekim günü Gemeimvesenzentrum, Stapenhorststr. 20 Essen-Altenessen adresinde kişisel resim serğisi açıldı. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi'nden 1967 yılında mezun olan İzel Hendek, Federal Almanya'da uzun süre yabancı işçi olarak da çalıştı. Bugüne dek pek çok kişisel sergi açan İzel Hendek ortak sergilere de katildı. Aynca her yılbaşı geleneksel olarak Moers belediyesi tarafın» dan açılan ortak sergiye düzenli katılıyor, 

Sergide o sanatçının 1981-86 yıllan arasında yapmış resimleri yeralıyor. Yağlıboya ve sulubo” ya»çini mürekkep tekniğinin kullanıldığı resimlerde endüstri-tabiat-ihsan ve barış savaşımında birliktelik teması işleniyor. 

Şu sıralarda okullar için 1, sınıf Hayat Bilgisi kitabı çalışmalarını sürdüren İzel Hendek önümüz” deki dönemde tahta baskı tekniğiyle üretilmiş yapıtlardan yeni bir sergi düşünüyor. 

Sanatçının Gemeinwesenzentrum'daki sergisi 17 Ekim tatihine kadar devam ediyor 


DUYURU 

Avrupa'da yaşayan Türkiyeli göçmenler arasında başlattı ğımız Sanat ve Kültür Yarışma» Sı'nın kalılım süresi bitmiş olup, eserler, seçici kurula gönderi» miştir. Yapıt gönderilmemesirica olunur 
İsviçre Türkiyeli İşçiler Birliği 


nın daymış. 


mah ki: 
- Marifet sende ise bu erini de şair yapsana, diye yanıt vermiş 

Samet Vurgun köy öğretmenliği yaptı, sonra Moskova Üniversitesine yazıldı. 
kul bitirince 1929 yılında Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bilimleri Araştırma Ens-Ötüsünde çalışmak üzere Baku'ya geldi. 

İlk siirleri 1926'da yayınlandı: “Mavi Deniz” ve “Zamanımızda”. Doğaya, insára, Azerbaycan'a ve Sovyet diyanna vurun olan şair, özgür Sovyet insanı ve Malkasya halklarının kardeşliği konulann da son nefesine dek, inançla kalem oyna th. Kalemini at gibi dörtnala, coşkuy-Ja sü dù. 1930 yılında “Yemin” adlı ilk Şiir Kitabi yayınlandı. 1932'de bunu “Fener” izledi. İlk büyük eseri"Komsomol Destanı” 1 934'de çıktı. Sovyet düşmanlarına ve kansi-devimcilere karşı yazılan bu destan aynı zamanda devrimden sonraki ik Azeri destamdır. 

1995. yılında “Azerbaycan” adh şiiri yayınlandığında, tüm Sovyet ülkelerinde büyük bir ilgi ile karşılandı, dilden dile söylendi, iszbefe okundu, herkesin beleine yerteşiti. Bu şiirde Azerbaycan'ın güzelliğinin, yurtseverliğin şarkısını söyledi. 
Ulusal düzevyde başanlı oldukça, evrensel kültüre katının somut örneğini verdi. 0, çok çiçekli S'ovyet kültürünün içinde ba-Şanı onurla güikyüzünün maviliklerine dikt: 


*..El bilir ki sen menimsen, Yurdum, yuvsin meskenimsen Anam, doğma 'vetenimsen... 
Ayrılar m gönlil candan Azerbaycan Azerbaycan... 


Men bir uşak, sev bir ana Odur ki bağlıyam sana 

Hangi semte ham yi yana 

Hey uçsam da yuram sensen Elim, günüm, obann sensen... 


Halkı onu çok se viyordu, sık sık halkvekilliğine seçiyorlaı di. O halon arasında dolaşıyor, onlarla car cana, yanyana kaynaşıyor, harmnı onla dan alıyordu. Ama hiçbir zaman șairliġim n önüne aktif politikayı geçiriyordu. B ir yandan da Rusça'dan Azericeye çevir lerini sürdürüyordu. Aşığıydı Puşkinin. Onun başyapıtı "Jevgeni Oyenin"i 1696'da çevirirken Şair dostu Abdullah Şaik “e parçalar okuyup şöyle diyordu: 

~ Bu çeviriyi bitireyi'm. Ben de bêyük bir esere başlamak İstiyorum. 

Ve sözünde durdu şair, Azeri halkının 
18. yüzyilda yarattığı büyü k hümanist ve gair Vagıf'ın yaşamını kala me aldı. Dramatik sahna eseri olarak or taya koydu. 
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Objektifler, fotoğraf makinelerinin en değerli parçalandırlar. Fotoğrafın kalitesini belirleyen objektiftir, çünkü fotoğraflanmak istenen motifi makine depil objektif görür. 

Objektif genellikle pirinç bir boru içerisinde oturtulmuş mercekler dizisin- den oluşur. İşte bu merceklerin camlarının cinsleri, işleniş ve biraraya getitiliş biçimleri objektifin kalitesini befirler 

Objektifler gün geçtikçe gözün mükemmelliğine daha çok yaklaşmaktadırlar. Artık geceleyin olsun, kapab havalarda olsun kolayca fotoğraf çekebi mek mümkündür. Özellikle ışığın azaldığı zaman diyaframın daha fazla açılması gerektiğini “diyafram” bölümün de görmüştük. Diyafram da en fazla objektifin çapı nispetinde açılabileceğin- 


gördüğü açı nispetinde diyaframı kadar çok açılabilirse, o kadar fazla açılabidiği zaman, enfazla ışık gördüğü zaman olduğuna göre, diyaframı enfazla açılabilen objektifler en tercih edenleridir. Biz bunu ya objektifin diyafram ayar kasnağından veya objektifin önündeki yazılardan görebiliriz. Günümüzde normal bir fotoğraf makinesindeki normal bir objektifte bu gösterge (1) ile ifade edilir ve 1.8 e 1.0 arasındadır. 
Bu sayı ne kadar küçükse objektif ışığa o kadar hassas demektir. Bir objektifin önündeki tefemuat yazılardan çok bu rakkam çok önemlidir. Ömeğin t 1,2/50 yazısı bize ışık hassasiyetinin 1,2, otjektifin mihrak (0dak)-(Brenmweite ) bo- 


Bu fotoğrafın çekimi için bir zoom objektif kullanılmış, zoom ayan 
70 mm'lik mihrak boyutunda tutulmuştur. (Yani ufak tele) 


Objektif 


yutunun da 50 mm olduğunu gösterir. 

Mihrak boyutu objektifin motifi abş biçimini gösterir. Mihrak boyutlanna göre objektifler 3 çeşittirler. Bunlardan ilki yukandaki ömekte gördüğümüz mihrak boyutu 50 mm civannda dolananlardw ki, bunlara normal objektif denir. Motifi görüş biçimi tanım yerindeyse gözümüzün gördüğü biçim, genişlik ve yakınıktadır. Bu verdiğimiz örmek anlaşılacağı gibi 2436 film çeken objektifi değişen veya değişmeyen makineler için geçerlidir Başka boyutlarda film çeken makinelerde film boyutuna uygun bazı değişiklikler gözlenir. 

Eğer objektifin mihrak boyutu küçü- 


E 


50 mm'lik 
Norma! objektit 


135 mm'lik 
Teleobjektif 


lürse hem aldığı ışık yükselir, hem de motifi daha geniş bir çevresiyle birlikte çekebilmesi mümkün olur. Bu tür odjeküflerde geniş açılı objektifler denilir ki bunlann mihrak boyutlar yaklaşık 
35 mm'den aşağıya 16 veya 18 mm'ye 
doğru gider Bunlann kendi aralannda süper veya normal geniş açı gibi adlandınıldıklan olsa da özünde hepsi geniş açı objektitirer. 

Hepimizin başına gelmiştir. Küçük bir odada çokça insanı fotoğraflamak istediğimizde, herkesi alabilmek için, ya fotoğralı çeken olarak genlemeye çalışır veya fotoğraflarını çektilermize birdirlenne yanaşmalarını söyleriz. işte geniş açılı objektiflerde, objektifin görüş alanı normal objektiften daha yaygın olduğu için bu sorun çoğunlukla kendiliğinden çözülmüş olacağından ne biz geri gitmek ne de fotoğraflananlar sıkışmak zorunda kalırlar. 

Üçüncü tür objektifler ise tele diye tanımladığımız. öbjektiflerdir. Bunlar motifi olduğundan yakın gösterirler, bir dürbün işlevi görürler. Bu tür objektif - lerle uzaktaki bazı şeyleri fotoğraflamak öğe tür objektiflerden çok daha kolayds. Yeleobjeklitlerin mihrak boyutları 
70 mm'nin üzerindedir. Mihrak boyutu 
ne kadar büyürse motf o kadar fazla yaklaşır ve o kadar fazla büyür. Fakat tele objektiflerin bu olumlu yanlarının yanısıra 2 önemli olumsuz yanlan da vardır. Mihrak boyutlar uzun oluğun- dan ışık güçleri de düşüktür, mihrak dboyutu büyüdükçe de aldıkları ışık devamlı bu büyümeye orantılı düşüş gösterir Karanlık ve kötü hava şartlarında çokça-Duk kullanılamaz konumlara gelirler. Aynca mihrak boyutlar uzadıkça objektifin kendi boyu da uzar ve ağırlaşırlar, 

Bu üç temel objektif tipine ek olarak “Zoom” denilen, mihrak boyutları değişebilen objektifler vardır. Bunlarda objektii üzerindeki kasnak ileri geri hareket ettirilerek mihrak boyutu geniş 
açıdan ufak teleye (ömek 25mm'den 70 
mm'ye) veya ulak teleden büyük teleye (ömek 70 mm'den 210 mm'ye) gibi debişik durumlara getirilir. Bu tür objek-Üflerin iyi yanı, objektif değiştirilmeden, değişik uzakbk veya yalınlığa alnabi-Giklerinden, istenden motifler bir el hateketiyle çekilebilir, bu sebepten sabit mihrak boyutlulardan daha kullanışlıdır lar. > 


Mehmet Ünal'ın sergide yeralan fotoğraflarından biri 


Mehmet Ünal'ın fotoğraf sergisi Duisburg'da açıldı 


Yurtiçi ve yurtdışı çeşitli yayın organlarında ve gazetemizde yayınlanan fotoğrafları ve röportajlarıyla yakından tanıdığımız Mehmet Ünal'ın fotoğraf sergisi 
1 Ekim 1986 tarihinde Duisburg" 
da açıldı. 

Çok sayıda büyük boy siyahbeyaz fotoğrafın yer aldığı sergide göçmen işçilerin yaşamla” nni ve barışı konu alan fotoğraf» lar ağırlıktaydı. Sanatçı sergide fotoğraflarının yanısıra edebiyat alanındaki çalışmalarından da örnekler sundu. Almanca yazdığı Şiir ve hikayeler açılışa gelen davetliler tarafından ilgiyle dinlen- di. Mehmet Ünal hikayelerini tanıtırken alışılmışın dışına çıkarak okuma yapmadı. Üç işçi (Alman, Türk, Yunan) arasında geçen ve yabancı düşmanlığını konu alan bir hikayesini Almanca anlatarak 


ilgi topladı. Sanatçı kısa bir süre _ 


sonra bir yayınevi adına sanatçı kişilikleriyle tanınmayan ama yazar olan Sandinistlerle röportaj lar yapmak üzere Nikaragua'ya gidiyor 


| AÇIK DAVETİYE 
Uzun süredir üzerinde ça- 


uştığım müzikleri 24 Ekim 
1986 cuma saat 20.15'te 
Köln WDR-Radya salonun- da, 45 kişilik bir orkestrayla seslendirmek olanağı buldum. Tek tek ulaşamadığım tüm kişi vg kuruluşlara bu açık davetiyeyi yolluyorum. 

(Giriş ücretsizdir, kartlar WOR gişelerinden sağlana bilir!) 

Sevgi ve saygılarımla, 


Şanar Yurdatapan 


Sayfa 12 


SİZİN İÇİN GÖRDÜK, DUYDUK, OKUDU 


DEDİLER Kİ... g 


“Benim olduğum yerde pislik olmaz.” İstanbul Anakent Belediye Başkam Bedrettin Dalan 


“Siz Sövyetler'i fiziki olarak bilirsiniz. Biz genetiksel olarak biliyor ve değerlendiriyoruz.” ANAP milletvekili Bülent Akarca 


“Ben bu parayla bu devletin kültür ve turizm politikasını nasıl yöneteyim.” Kültür ve Turizm Bakam Mükerrem Taşçıoğlu 


“Askeri müdahalelerin senaryosu dışanda hazırlanır, Ülke dışında ortam oluşturulur.” 
Eski MIT ajanı, Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. 
Dr. Mahir Kaynak 


“Gaziantepli Hasan Celal, oylar sana helal” ANAP Gaziantep adayı için Tercüman köşe yazarı Ahmet Kabaklı 


“Enflasyonu biz, parti enflasyonunu siz önleyeceksiniz.” 
Tanm Orman, Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan 


H 


er derdin bir 


dermanı vardır 


İlkokullar bu yıl yine dertli açıldı. “Dert çok, derman yok” diyor öğrenci velileri. 

Çocuğunu ilkokula başlatmak isteyen dar gelirli bir ailenin en büyük derdi öncelikle en az iki asgari ücret tutarındaki bir parayı bulabilmek oluyor. Bu para çocuğun okul masrafları için yani önlük, yaka, çanta, palto, ayakkabı, kitap ve kırta. 
siye masrafları için gerekli, Hadi bu parayı zar zor denkleştirdi, ihtiyaçlarımı karşıladı diyelim. Bakalım çocuğun gideceği okulda yeterince derslik ve öğretmen var mı? Yapılan bir araştırmaya göre ilkokul sayısında dört yıl öncesine göre yüzde İlik bir azalma olmuş. Oysa okula bu yıl 


Per a e iA 


yannlarımız, hepimizin gözbebeği çocuklarımıza düzenin biçtiği değer bu işte. Bu tabloyu görünce insanın aklına ister istemez bütçede sağlık ve eğitim hizmetleriyle askeri harcamalara ayrılan pay arasındaki korkunç uçurum geliyor. 
Bütçede bir asker için yapılan harcamanın 300 sivile ayrılan harcamayla yakla- 


şık aynı olduğunu biliyor muydunuz? Dünyada en çok asker besleyen ülkeler- den biri olduğumuzu da hatırladığınızda ne yapılmak istendiği daha net görülüyor.O zaman “Dert çok derman yok” diye dövünmek yerine, neden “Her derdin bir devası vardır” diyerek el birliğiyle kolları sıvamayalım? 


KONYA'YA CEZAEVİ 


Konya'da yapımı sürdürülen “E” tipi yarıaçık cezaevinin önümüzdeki yıl açılacağı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, yapımına 1984 yılında başlanan cezaevi 5 bloktan oluşuyor Cezaevinde, çeşitli iş atelyeleri ile sosyal tesisler de yer alacak. Yaklaşık 1 milyar liraya malolacak cezaevinin yapımı için ı şimdiye kadar 840 milyon lira harcandı. (A.A) 


m 
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Kadrolu dilenci 


“Efendim, dilenciler iyi para toplamasını bilen insanlar. Şöyle bir düşüncem var. Bunlara maaş veya komisyon vererek cami kapılarında görevlendirip, makbuz karşılığında para toplatabiliriz. Sayın başbakanı bu konuda ikna edebilirsem, ayrıntılı çalışmalara girmek istiyorum.” 

Bu sözlerin sahibi, Türki- 

'deki dilenci mafyasının 

şı falan değil, koskoca hükümümetin başı Özal'ın Başbakanlık Danışmanı 
Adnan Kahveci. 

Şu bu değil, adam deneylerini konuşturuyor. Hükümetin resmi politikası olan ABD'den dilenme, şimdi de ülkemizde makbuzlu dilenciliğe bağlanacak. 

Düşünebiliyor musunuz? 
Hükümet Türkiye'deki tüm dilencileri “kadrolu” yapıyor ve hepsine birer köşe veriyor. Başta Özal olmak üzere tüm bakanların ellerinde makbuz, köşe bucak dolaşıp para topluyorlar. Aralarından biri görevini suistimal ederek, tüm kârı cebine indirmek amacıyla kendi oturuveriyor köşeye ve başlıyor “çalışma- 


Tabii durum böyle olunca iyi “iş yapan” e mağ daha rağbet göreceğinden, “torpilli” lere verilecektir. Ister misiniz o zaman da köşe tımı işlerinde rüşvet işlesin? Yağlı ki bei fazla rüşveti veren dilencilere verilsin? Rüşvetçi generallerle uğraştığımız yet- 


gr e 
Sen oyna Özal, sen oyna | 


“11'i biraraya gelse bir ANAP etmez... Seçimi 1140 
kazanacağız.” 

28 Eylül ara seçimlerinden önce Başbakan ve 
ANAP Genel Başkanı Turgut Özal'dan seçmeler 


yeterince derslik ve öğret- 


men var mı? Yapılan bir 


kal 2 b bee okul sayısında dört yıl öncesine 


göre yüzde İlik bir azalma olmuş. Oysa okula bu yıl başlayan 68 bin 94 çocuğun 
1410 yeni dersliğe ihtiyacı 
olduğu söyleniyor. 

Bazı okullarda yeni öğre- tüm yılı ne yazık ki, damı akan pencereleri kırık, tuvaleti, suyu olmayan sağlıksız binalarda başladı. Bazılarında koşullar © kadar sağlıksız ki çocuklar siralarini bahçeye çıkarmışlar Tabii kışın nereye koyacakları meçhul. Bu örnekler ücra köy köşelerinden değil. 
Büyük şehirlerden. Bazı yörelerde de çocuklar ahırdan bozma dersliklerde oturueşi Erzurum'un Aktaş 

öyü ahırlı eğitimin küçük bir örneği. Köylü vatandaşlar, devletin onlardan esirgediği okul binasını, çocukarının hiç değilse okuma yazma öğrenebilmeleri için bir ahırdan bozarak temin etmişler. Tabii barınakları okul yapılan hayvancıklar da karda kışta dışarda kalmamak için dersliğin (9) ya -da ahırın bir köşesine sıkıştırılmışlar. Ama gariptir ki, ineklerle rma e okuma yazma öğrenmeye çalışan bu çocuklar yine de şanslı sayılıyorlar. Çünkü Erzurum ve çevresinde 215 ilk ve ortaokul öğretmensizlik nedeniyle daha öğrenime bile başlayamamış. 

Yeni öğretim yılına okulsuzluk ya da öğretmensizlik nedeniyle başlayamayanların yanısıra başka nedenlerle de gidemeyenler var. 

Yaşıtlarıyla birlikte okul sıralarında olması gereken nice çocuğumuz bu yıla çalışarak giriyor. Kimi su, simit satarak, kimi ayakkabi boyayarak, kimi üç beş kuruş kazanmak için kirli işlere karıştırılarak. Tabii bu yeni öğrenim yılını hapiste, islah evlerinde, köprü altlarında, sokaklarda karşılayanları da unutmamak gerek. 


“Bir gece rüyamda Hz. Muhammed'i gördüm. Bana ellerimde büyük bir güç olduğunu söyledi. Ondan sonra da Şifa dağıtmaya başladım.” Sinema oyuncusu Leyla Sayar 


“Türkiye'de şu anda işçi sıkın» ws var” Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral 


“Bendeniz bu yüzer gezer oylan anlayamamış mankafalar- den biriyim.” Tercüman köşe yazan Rauf Tamer 


“Yoğurdu yiyiş tarzımızda belki ulak tefek değişiklikler olabilir, ama biz bu yoğurdu yiyeceğiz.” Merkez Bankası Başkanı Yavuz Canevi 


“Bugün Türkiye'de çalışan bir insan için para kazanamamak gibi birşey kabul etmiyorum... 
Türkiye eskiye göre çok daha kaliteli duruma gelmiştir. Temizlik, dürüstlük ve açıklık açısından.” Başbakanlık danışmanı Adnan Kahveci 


Umudumuz, geleceğimiz, - 


Cezaevinde, çeşiti iş aleiyeleri sosyal yer alacak. Yaklaşık 1 m'iyar liraya malolacak cezaevinin yapımı 


için şimdiye kadar 8U0 milyon lira harcandı 


Allahın “Yürü ya kulum” dediği sevgili kulları yerlerinde duramıyorlar. Bunlardan biri de Kıbrıslı dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak Londra'da iş yaşamına başlayan ve şimdilerde süper milyarderler kervanına katılan Asil Nadir. 

Asil Nadir'in eşi Ayşegül Nadir'in lstanbul'da katıldığı davetlerde yanına özel koruma görevlileri tarafından tanıdıkları- 


lere verilsin? Rüşvetçi generallerle uğraştığımız yetmiyormuş gibi bir de dilen- 

o bile si alan baarla uğraşalım? 

Bütün bunlardan sonra 
Adnan Kahveci mutlaka böyle bir teşkilat kurmak istiyorsa, kendisine tavsiyemiz, bu işin başına Tahsin Şahinkaya'yı getirsin. O bu işlerden iyi anlar. 


Bir Kıbrıslının Türkiye çıkartması 


nın dışında kimse yaklaştırılmıyor. Bulaşıcı bir hastalığı falan yok, sadece bir hazine değerinde mücevherlerle dolaşıyor. 
Örneğin yüzyıllar önce Ingiliz Kraliyet ailesi için özel olarak yapılmış 4 parçadan oluşan mücevher takımının sadece yüzüğü 
50 milyon liracık. 

Ayşegül hanımın mücevherin yanısıra padişah fermanlarına karşıda pek derin bir ilgisi var. Ama bu özel kolleksiyonunu mücevherleri gibi gizlemeyip, bir sergiyle halka (!) al y Geçtiğimiz günlerde Istanbul'da 200 milyon lira harcanarak açılan padişah fermanları sergisinde Bayan 
Nadir'in özel kolleksiyonu yeralıyor. 200 
milyoncuğa “eşimin hoş bir armağanı” diyen Ayşegül Nadir için, serginin açılış günü İngiltere'den gelen arkadaşları, “Ayşegül is wonderful”, “Ayşegül is grovuy” yazılı yaka kokartları ve özel baskılı tişörtler dağıttılar. 

Wondeful, groovy (harikulade, mükemmel) olarak nitelenen bu hanımefendinin ve ailesinin maceraları geçen yıl birdergide “Alaturka Dallas” başlığı altında yayınlanmıştı. Ayşegül hanımın eşinin kendisiyle dargın olduğu sırada baldızıyla, kendi kızkardeşiyle ilişki kurduğunu, harem düşkünü olduğunu anlatıyordu. Ayrıca kendisinin prens ve fındık ihracatçısı sevgilisiyle aşk maceraları da tüm rezilliğiyle yeralıvordu. 

Bilindiği gibi Asil Nadir, 12 Eylül'den sonra Türkiye'ye de kollarını uzatarak, milyonlarına milyarlar kattı. Özellikle Türki- ve'de her kaynaktan fışkıran suları şişelere doldurup sütten ve benzinden daha pahahya satma işinde usta. Karısının mücevherlerinin ve antikalarının güvenliğini sağlayan Asil Nadir şimdi de Türkiye'nin güvenliğine ve savunmasına soyundu. Yeni kurulan silah sanayinin önde gelen isimlerinden Asil Nadir'in bu işin de üstesinden geleceğinden kimsenin kuşkusu yok! 


ANAP'lı Diyarbakır Belediye Başkanı Nurettin Dilek yeğeni için binbir gece masallarını anımsatan bir düğün yapmış. Nurettin Dilek bölgenin en büyük aşi retlerinden biri olan Badikan aşireti mensubu. 

5 gün 5 gece süren düğün- 
de konuklar için 500 metrelik sofra kurulmuş. Kazanlar dolusu pişirilen yemekler için harcanan malzeme 
den işte birkaç örnek. 70 
koyun, 500 piliç, 300 kilo pirinç, 50 kilo yağ, 700 kilo domates vs. Geline takı tak mak için davetliler kuyruğa girmiş, saatlerce süren bu işlem sonucu toplam değeri 
30 milyon liranın üzerinde 
takı takılmış geline. Bir ANAP'lı belediye başkanı- nın gücü nelere kadir yarabbim 

12 Eylül öncesinde Diyar 
bakır Belediye Başkanı olan Mehdi Zana se, şimdi idamla yargılanıyor. insanlik dışı işkencenin, zulmün uygulandığı Diyarbakır zindanlarında yatıyor. Mehdi Zana ne Nurettin Dilek gibi binbir gece masallarını andiran düğünler yaptı, ne de akrabalarına milyonluk takılar takıldı 


| “Güçlü” başkanlar 
halka hizmet veriyor 


Ama 12 Eylül'den sonra hemen gözaltına alınan 
Mehdi Zana. Diyarbakır'da belediyeyi halkın hizmetine sunduğu için suçlu görüldü, bu suçun adı da konuldu “Bölücülürk” 

Memleketi “bölücüler” 
den temizleyip rejimin yerine koydukları ise gördügünüz gibi son derece namuslu, çalışkan, halkın hizmetinde olan nadide belediye başkanları. 
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